e yn 


Belgelerle ve olaylarla 


OĞUDAKİ 15 GRUP - 


#vancilor, Apocular, KUK, Tekoşin, Rızgari, özgürlük Yolu, Beş Parçacılar” fa Kava, Dengö Kawa > 


Başkanına suikast 


18 Aralık gecesi Ceylanpınar Belediye Başkanı 
yaylım atesine tutuldu, şöförü öldü...Saldırganların elebasısı ertesi günü başsağlığına giderken, aynı grup bu kez cenaze törenine saldırıyordu... 

Doğu'da işlenen onlarca cinayetin içyüzü... 


YARIN 


Ceylanpınar Belediye 
| 


| melena FR DE Ak e NE 

| BEREKETLİ | ; Seydişehir'de çatışan | 

| TOPRAKLAR || | | PAZAR 

| j. 2 zorba | 

i ÜZERİNDE | | ®Bir yetki mücadelesinin içyüzü | 17 

| AÇİNSANLAR | | ve huzur isteyen isçiler l HAZIRAN 1979 
E ee) j x e re e meri BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN ! MANETTA 


lp a AİN 


- SALT-2 öncesi dünya tablosu 


Sovyetler Birliği, SALT-2 ile Avrupa 


v7 / = Aralık 1977: Sovyetler Birliği, Afrika Boynuzu'nda salrta (0) u ve a a | dırıya geçti. Etyopya'ya askeri malzeme, danışman ve Kübalı gönderdi. 


Nisan 1978: 


Haziran 1978: Sovyetler Güney Yemen'de bir komplo düzenleyerek, taraftarlarını iktidara geçirdi. 


Ağustos 1978: Çin önderi Hua Guo-feng'in Balkan gezisi 


Brejnev'i telaşa düşürdü. Japon-Çin anlaşması yapıldı. 
Aralık 1978: ABD-Çin anlaşması yapıldı. 
Aralık-Ocak- 


ya'ya saldırdı. 


Sovyetler Afganistan'da darbe tezgahladı. 


siyasi, askeri kuşatmayı yarmaya çalışıyor 


SALT-2 DÜNYA BARISINI 
< TEHDIT EDIYOR 


Sovyetlerin kışkırttığı Vietnam, Kamboç- 


Şubat 1979: Çin Vietnam'a karşı ihtar hareketına geçti. 


Mart 1979: Mısır-İsrail barış anlaşması imzalanınca; Sovyetler, Orta Doğuda devre dışı kaldı. 


Nisan-Mayıs 1979: Şah'ın devrilmesinden sonra Sovyetler, Homeyni yönetimine karşı İran'daki milliyetleri kışkırtmaya girişti. 


Mayıs-Haziran 1979: Afganistan ve Kamboçya'da Sov- 


yetlere karşı mücadele bütün hızıyla sürüyor ve 'yükseliyor. 


Mayıs 1979: ABD'de yumuşamacılar ağırlık kazanırken, NATO toplantısında Avrupa temsilcileri Sovyet telndidine dik - kat çektiler. İngiltere ve İtalya'da yapılan seçimler ve diğer pr 3- litik gelişmelerle, Avrupa'da kamuoyunda Sovyetler'edirenm ,eden yana olanlar ağırlık kazanmaya başladı. 


Baha Targün 


Mayıs-Haziran 1979: ABD yönetimi, SALI: 2'yi kam mo- 

. yuna kabul ettirme için,Sovyetler" e anlaşara! ür! iye üzs ərin- 

2 trilyon dolarlık m e a 
cephane ARD Avrupa Sovyet » SALT-2 GÖRÜŞMELERİNİN IÇ YÜZÜ: 


Brejnev'i karşılamaya daha az gazeteci geldi. tehlikesiyle karşı karşıya bırakan Ama buna karşılık Carter'e kimse çiçek falan 


yumuşamacı tutumu Avrupa 


Brejnev, Carter'a 


getirmemişken, Brejnev'in üç ' hayranı' Dolma- si Ğ ii SERPEN uşak gibi, ellerinde çiçeklerle kamuoyunda büyük tepki kabuğuna çekil, 


Brejnev'e çiçek! goruyor 

Brejnev'in durumunu basın merkezinde tartışıyoruz. Kimi acıyor, kimi kutluyor, kimi gülüyor, 

Brejnev'in .sağlık durumu tartışılırken gazetecilerden biri bu günkü Viyana gazetelerinden birini koyuyor ortaya. İlk sayfada aynen şöyle bir yazı: "Herkes Brejnev'in sağlık durumundan sözediyor. Carter'in sıhhatini düşenen yok. 
Neden bu? Brejnev hayatı boyu bol yağlı yiyip, bol alkol ve nikotin alan iyice yaşlı bir adamın şartlarını yaşıyor. Bu normal. 

Fakat buna karşılık sportmen ve Brejnev' den çok genç olan Carter hiç de olması gerektiği kadar sıhhatli görünmüyordü. Johnson ve Nixon'un yüzlerinde de ağır yüklerin izlerini 


kuşatmaya katılma” diyor 


Sowetler” in Amerika’ dan istedikleri; 1.Batı Avrupa üzerindeki nükleer korumanın zavıflatılması 

2.Çin' le gelişen ilişkilerin durdurulı nası 3.Orta Doğu konularında söz hakkı ve t araf olma 4.ABD ile ticarette kayırılmak ` 


DIŞ HAiB'ERLER SERVİSİ 


Çin'in Afgan ve Kamboçya halklarının mücadelesi Moskova'yı zor durumda bırakıyor 


BAHA TARGÜN 

VİYANA'DAN BİLDİRİYOR 

SALT-2 Anlaşmasını imzalantak üzere Viyana'ya gelen iki süper devletin Başkanları Carter ile Brejnev 
dün ABD Büyükelçiliğinde görüşmeye başladılar. 3 
gün sürecek görüşmelerde Brejnev'in Carter'e dayattı- 


EE e nl 


Giri H 'le Bi Vi di görmüştük. Fakat hepsinden genç olan ğı istekler ABD'yi yumuşatmayı, Avrupa'yı zayıflat- e enik ge Me ML AN göre (Devamı sa.5,sü.9'de) mayıve Rusya'nınetrafındaki kuşatmadagedikler açma olacak. Görünüşte, Viyana'daki tartışmal avın esas amacı nükmmm a m a m e yı amaçlıyor. Çin Afganistan ve Karooya halklan- “ leer silahların sınırlandırılmasıdır. Oysa, b u konu üzerinde çok- 
. nm mucadelesi sonucu P " im ieimil F 3 } p s 2 
g ür zi Brejnev'in Viyana Havaalanına inişini izlemeye gelen gazetecilerin sayısının az olması dikkati g (Devamı 8a.7, sü,8'de) Ölümünden az önce KE çalan “çekil (Fotoğraf: AYDINLIK) 


Moskova, SALT-2 anlaşmasının imzalanmasıyla dünya halklarına karşı girişeceği taarruza yolu açmayı planlıyor. ABD'nin Avrupa'yı Sovyet tehlikesiyle karşı karşıya bırakan teslimiyetçi tutumu Avrupa kamuoyunda büyük tepki yaratıyor. 
SALT-2 anlaşması dünya barışına yönelen Sov- 


CHP MİLLETVEKİLİ 
AHMET KARAHAN 


Mustafa Yüzbasıoğlu'nun yaptığı tanıma göre 


Maraş” ta öğretmenleri 


MHP” li kiralık katil Süleyman Böcek öldürdü 


© Böcek i yakalamak için K.Maraş” a gelen özel polis ekibi yanlış 


istihbarat verilerek bir kaç defa yanıltıldı © Süleyman Böcek, K.Maraş iki ' mh her iki tarafın geleneksel sandalye sayısı 209'a MHP il Başkanının kardesinin pavyonunda fedai olarak çalışıyordu silahlarının mevcut duru- inerken, AP'ninki 173'e Cha erlain mi, (Devamı sa,7, sü.10'da) çıktı. N ALI OZTURK Ahmet Kartın, cer N De Gaulle mü? 
Ki Demirel, şk 
Yüzden fazla yurtta- Baruthane Deresinde biriken çöpler sıcakların başlamasıyla, yine çevre hal- ER ir 5 : inci ölümüyl l C o ; Celal Doğan'ın Genel Yö- Yıl 1938, tarih 10 Ekim, tam İkinci ge mg onul hü kümeti kının sağlığını sehdit etmeye başladı. (Fotoğraf: METİN AKTAŞ) netim Kuruluna aday N Dünya Savaşı öncesi, Hitler şunları söymının hemen öncesinde A ika” gösterilmesine karşı çık- N lüyor: "Kim A'yrupa'da savaştan söz ediöldürülen iki deyil merika ya kl mi, Dogan e rini N yorsa, o karga; jalık peşinde koşuyor deöğretmen, Mustafa Yüz- - çıldığı akdirde istila ktir; kı ini Ji i yi eyi boyun eğmekle ıcaklar artınca e Genel Başkan NN “re yarn i Si bap nl Ea (Devamı sa.7, sü.3'de) suçladı (Devamı sa.7, sü.1'de) N bir güvenlik duygusunun yerleşmesi zo- 


DİSK, 12 ilde 
Temsilciler Meclisi topladı 


ikinci ORKOP Elimin li N Çekoslovakya 'ya saldırıyordu. Ancak o, i re tesisinin temeli anma a baslad Y saldırıya rağrnen şunları söyleyebiliyorlşıklar ve 24 kişi Fethiye” de atıldı keş La, y l Komutanlığı N du: “Bon irisanlann en bansçrsiym.” 
5 x çözümünün uzak s Aydınlık'ın N Ve şöyle de'vam ediyordu: "Südetler bir 
$ apa M ” 3 S Tun a Tir ai Diyarbakır'da Ecevit: LOPEG ERA YORU olduğunu söyledi © Çıkan zehirli gazlar yüzünden çevre halkı korku içinde N Serie ie a a bee İİ . 5 Adil HABER MERKEZİ yarıklarında havaya çıkmaya ve ufak derse ona bile garanti vereceğim." Bu gözaltına alındı Yardımı ödün Eel s BEDIRIYOR, DANES ei Okmeydanı Baruthane Deresindeki bir alev sonucu yanmaya başladı. yasakladı N sözlerden kusa bir süre sonra | Almanya AJANSLAR vererek değil, Teiend eei Ma larında bir basın toplan- çöpler, sıcakların artmasıyla tekrar DM önek yayılma “da ADANA N Çekoslovak; ya nın tamamını işgal etti. 
DİSK'in dün 15-16 p Fethiye'de Başbakan Bü- tısı düzenleyen AP Genel çevre halkının sağlığını ve can güvenli- belirttiğimiz gibi bi a yıllardır dö- Adana (o Sıkıyönetim N Alman Niazileri bir yandan saldırıyor, Hazal KL güven vererek S 0 B Başkanı Süleyinân ğini tehdit eder hale: geldi. Sıcakların belirttiğimiz gibi buraya yı r Kobiler emi N la. Diyarbakır'da düzen- šladık” e Beyi Ve armani | Demirel, hükümetin Kıb. | artmasıyla çöplerden oluşan gazlar ge- külen çöpler sıcak le S Kor CA şel N (Devamı sa.7, sü.6'da) N lediği Temsilciler Meclisi | Sağladı Devamı m 1 sü&'de) | (715 politikasını eleştire. (| Tek Göplükte gerekse çevredeki toprak rar ene ve Doğuda 15 Grup" N X X (Devamı sa.7, sü.l'de) Diam sainda (Devamı sa.7, sü.9'da) (Devamı sa.7, sü.6'da) N NY KN 


yet tehdidini artırıyor. 

Carter ile Brejnev'in daha önceden planladığı gibi dün ABD Elçiliğinde başladıkları görüşmeler yarın Sovyet Elçiliğinde devam edecek. Anlaşma paaartesi günü imzalana- 


akşam üzeri yapılan görüşmelerde 


© Yunan düşmanlığı yapan Demirel, 


Baruthane'deki çöpler 


© CHP 209'a düştü, 


AP 173'eçıktı 


ANKARA (ÖZEL) 

CHP Gaziantep Milletvekili Ahmet Karahan, Partisinden ayrılarak dün düzenlenen bir törenle 
AP'ye girdi. Böylece CHP' nin Millet Meclisindeki 


Adana 
Sıkıyönetim 


afişlerini 


— YE GİRDİ 


ARE AAN 


runludur. Bu «da ancak silahsızlanma yoluyla sağlanabi dir." 
Hitler,bu konuşmayı yaptığı sırada 


m e 


: Haziran 1979 


Aynı yol... 


1971 başları... Maltepe Askeri Tutukevindeyiz. Maltepe Tutukevi iki katlı. Alt kattaki tek kocuşlu nurcularla "adi suçlular” kalıyor 


27 Mayıs'ın ünlü isimlerinden İr 
fan Solmazer de orada, Üst kattaki 


koğuşlar silme " siyasi”. . | 

"Havalandırma "lara ya da bahçe ye koğuş koğuş çıkarılıyoruz Bazen iki-üç koğuşun birden bahçeye çıktı ğı oluyor. Ama "adi suçlular" ile si yasiler"'in birlikte bahçeye çıkmaları hayli seyrek... Hapisane idaresi. adi suçlularla bizi karşılaştırmamaya iti na ediyor. Alt koğuştaki nurcuların siyasi eğilimleri de dikkate alınıyor sanırız. Hani ..har-gür çıkmasın” turünden bir önlem bu. .. 

Biz o tarihlerde hem “halkı isyana teşvik”"ten ve hem de “Yüksek Fırın Ayşe'ye Ssootaj''dan tutukluyuz. es ki bir deyimle mükerreren Ayşe Provokasyonunun  ön-ilgileri. yanı “operasyon"'a ilişkin bilgiler. Malte pe"deki tutuklulara bizden önce u laşmış. Bulunduğumuz kıyı kasabası: nın denizden, karadan ve havadan muhasara edilişi; bizim askeri “tim ler tarafından yakalanışımız ve deniz kuvvetlerimizin ("Beyaz Gemi” olarakdaan' Yer nodern savaş gemi lerinden birisiyle İstanbul'a getirilişi miz; İstanbul'da amiral ve general uu semen suyuyla iatalından teslim alınışımız vb. çok sürükleyici bir serüven filminin “çarpıcı” sahneleri 

A ¿amiș. Ve biz, ösellikle "bu; Gçtular"' arasında yakın bir “ün'ün eş varıp dayanmışız! .. Koskoca bir kıyı kasabasının karadan, denizden ve havadan muhasara edilmesi ne demek? Keşif uçakları, hücumbot ve D-tipi savaş gemileri ile zırhlı araçlar, deniz piyadeleri, jandarma birliklerinin katıldığı bir harekât? Boru mu bu? Besbelli ki “çok tehlikeli" kişiler ele geçiriliy'or... "Son Türk devletinin temel- le rine dinamit yerleştiren bir nifak 


yuvası", üstün bir başarı ile derdest ediliyor! .. 


*'Adi suçlular" arasında ünlenmemizin nedeni bu; yani bize karşı girişilen "operasiyon''un, çağı veKüllani: lan araçlarını üstün savaş gücü: 

Tab ii biz bu "ün"ümüzün farkında 


Niğde 
Cezaevinden son haberler 


Birinci Ha.b.er: "Davadan dönen” bir "ülkücü'nü'n durumuyla ilgili. 


İsmail Yetik 1978'de Niğde'de öldürüldü. İsma il Yetik Devrimci Yol'dan bir genç . 


Katil olarak Niğde Cezaevinde yatan Mustafa Su na. 


Mustafa Suna cinayeti kendisinin işlemediğini, ülkücülerin baskı ve tehditle suçu kendisine yıktıklarını, hapiste sana bakarız diye söz verdiklerini söylüye or. Elyazılı dilekçe örneğinin gazetı >de yayınlanmasında sakınca olma: dığını belirterek bize göndermiş.” De ıha başka şeyleri de söyleyeceğind en çekindikleri için, bana bir şey yı apamazlar." diyor. 


Mustafa Suna'ya gi ire, gerçek katil İlhan Bahar. İlhan E tahar, bir başka olayda bir başka birini yaralamaktan dolayı şimdi Niğde'de tùtuklu. 


Olayın ilginç bir yöı nü de, dava dosyasının  İskenderun':i aldırılmış olması. Bunu yaparken | Mustafa Suna'ya, "davaya burada bakarlarsa, Niğde Ağır Ceza sana çek ceza verir" demişler. Mustafa Sıına, dilekçesinde belirttiği gibi, bunun da bir oyur olduğunu, İskender ın'da baskı ile suçun üzerinde kalm iasını sağlayacaklarını söylüyor ve dosyanın Niğde'ye iadesini istiyor. 


Kendi elyazısıyla yazd. ığı dilekçeden görüleceği üzere Mu: stafa Suna, İlhan Bahar'la birlikte aynı cinayetten sorumlu olarak |Birko'da çalışan Hüseyin Çelik, Siileyman (balık lakabıyla anılır), Ahnnet (yanında aynı evde kalır) ve Mehmet Turgay'ın (Adana'da oturur; Sumer Mahallesi 593. sokak No: 3'5, Sumer evler, Adana) adlarını veriyor. 

İkinci Haber: Anayasa Mahkemesinin kararından sonra, INiğde' den siyasiler dışında diğer mal ıkumlardan sadece sekiz kişi çıkatbildi. 
Çoğu mzibati cezalardan çıkamadı. 
İçlerinde 10; 11, 13 yıl yatanlar var. İnzibati cezaların çoğu seki- 


değiliz. Diğer "siyasi'lerle birlikte. 
bu arada THKP C ile ilintimizin ha len ortaya çıkmamış olmasına da bi raz şaşırarak. yaşayıp gidiyoruz. . . 


Derken, günlerden bir gün, alt koguştaki adi suçlular” ile birlikte havalandırmaya çıkarıldık. Biz, bahçe- nin bir kıyısına oturmuş güneşleniyoruz. ortada, çeşitli silahlı eylemlere girip çıkan arkadaşlardan bir grup top oy nuyor iR 


Yanımıza ufak-tefek biri yaklaştı: 23-24 yaşlarında bir genç. Sonradan öğrendiğimize göre gasptan ve cinayetten tutukluymuş. 


Anlatsana abi şunu? 
Neyi? 
Hani'şu yakalanışınızı”? 


Elimizden geldiği kadar yumuşak davranarak çekip gitmesini söylediy dik kendisine. Ama o yine de burulduydu, Eliyle ortada top oynayan arkadaşları da içine alan bir hareket yaparak şöyle dediydi: 


Niçin bozuluyorsun? Yolumuz hep birabi aynı yolun yolcusuyuz! .. 


Ötesini anlatmayacağız. Ama bu sozün. o gün bu gündür, bir çivi gibi kafamıza çakılıp kaldığını söyleyebiliriz 

##* 

Son günlerde gazeteleri karıştırırken Maltepe Tutukevindeki bu olayı daha sık hatırlamaya başladık. Yurdun dörtbir yanında patlak veren soygunlar, .. Cinayetler... Halktan haraç toplamalar. . . Irza geçmeler. . . 
Beyaz zehir ya da kadın ticareti... 


Bunlar “ülkücülük” ve "devrimcilik' adına yapılıyor. Yani "siyaset adına! . . İyi ama, bu eylemleri “adi suçlular"ın eylemlerinden nasıl ayıracağız? Özel bir "uyarı" olmazsa siyasi niyetleri nasıl keşfedeceğiz? 
Şöyle bir düşünüyoruz da şimdi, Mal tepe'deki haydut "aynı yolun yolcusuyuz abi" derken körlemesine bir gerçeği mi yakalaııştı acaba? 


Bu soruya karşı terslenmek, sanı rız gitgide güçleşiyor; özellikle “'devrimci"lik o iddiasındaki (o “örgüt'ller, için! .. 


A rmağan Anar 


TUMAD DER GENEL BAŞKANI 


zinci yılda, dokuzuncu yılda firar- dan alınmış. 

Acaba af yasası daha başında eşitsiz uygulama getirmeseydi, firara kalkışır, bu duruma düşerler miydi bu mahkumlar! .. 

Yetkililer arasında bunun üzerinde duracak bulunur belki. 

Üçüncü Haber: Cezaevi Savcısı Nevzat Görücüden şikayet. Başka ilde mahkemesi olup da gitmek isteyenlere, başta para sorunu olmak üzere binbir engel çıkarıyormuş. Denildiğine göre savcı ile mahkemesi- ne gitmek isteyen tutuklu arasında 

azarlık bile yapılıyormuş. Örneğin stanbul Sıkıyönetimde duruşması olan dört kişiden önce 15 bin lira istenmiş sonra 4 bin liraya sulh olunmuş. Kayseri'de duruşması olan bir başka kişiden de 3 bin lira istemiş. 1300'de anlaşmaya varılmış. Savcı aldığı bu paralar karşısında resmi makbuz vermiyormuş. İnanmayan makbuzları arâsın bulsun. 


Dördüncü Haber: Mustafa Tuğrul adında bir mahkum, Bor Devlet Hastanesine zamanında kaldırılma- 


dığı için ölmüş. Bunun savcının mı, jandarmanın mı, ya da her ikisinin ortak ihmali mi olduğunu bize bilgi verenler tam kestiremiyor. 

Beşinci Haber: Siyasi olmayan mahkumlara hücrelerde falaka dayağı çekiliyormuş. 

Bizden bildirmesi! . . 


AASR 


SERME 


z 
A 


FİKİR MEYDANI 


FIRAT'I TERS AKITMAK MÜMKÜN MÜ? 


970'LER Türkiye" 
de bağımsızlık ve demokrasi o özlemlerinin hayli kabardığı yıllardı. 
Grev ve direniş dalgalarıyla işçi sınıfı; pamuk, tütün, haşhaş, pancar mitingleriyle köylüler ; sürek li anti-emperyalist eylemlerle gençlik; eğitim mitingleriyle öğretmenler; kısaca bütün halk sınıf ve tabakaları demokratik imkanlarını çeşitli şekillerde kullandılar ve direndiler. Öyle ki, aynı yıllar "devlet, hükümete karşı 


yürüyordu. Toplum o denli huzursuz ve memnuniyetsizdi. 


Amerikancı iktidar ise uyanışı bastırmanın yollarını arıyordu. İlkin, işçi sınıfının demokratik haklarını gasbetmeye yönel- di. 274-275 sayılı yasalar da bir değişiklikle, 
TÜRK-İŞ hesabına DİSK" 
i tasfiye etmek istedi. Bir işkolunda işçilerin yüzde 30'unu üye yapabilen bir sendika, o iş kolunda çalışanların tamamı adına sözleşme yapmak hakkına sahip olacaktı. 

Anti-demokratik yasa hükümleri karşısında sessiz kalınmadı. Yaratan insanlar, rollerini kavrama- ya başladıklarından, kanun yapıcılarına hay hay demediler. Biz de tarih yaparız dediler ve direndi, ler. Kanun yapıcılar, sosyal gelişmeyi kavramayan zihni artıklardı. Tarih onlara öğretti ki, Fırat'ı ters akıtmak mümkün değildir. Böylece, sos yal gelişmeye direnen 'es, ki' ile gelişmeyi temsil eden 'yeni' karşı karşıya geldiler. 

O gün fabrika bacaları tütmedi. Şarteller inince her yer suyu kesilen degirmene döndü, Mayi tulumlu yaratanlar, 'nelere kadir olduklarını o gün daha iyi gördü" ve”anladılar. Türk-Kürt, Alevi Sünni, Doğulu-Batılı yok- 


Hüseyin Üstün 


tu o gün. Aynı amaçta birleşmiş, hayatları ve menfaatleri bir ve düşmanları aynı insanlar, aynı ekmek, aynı hürriyet için savaştılar. Kısaca o gün bir başka gündü. 

Sadece İstanbul, Anadolu yakasında sayıları yetmişbini aşan işçiler, Ankara yolundan Kadıköy istikametine sel gibi akarken gerçekten görük meye değerdi. Orada yetmiş bin kişiden biri olmak, duygu ve düşüncelerini, ruh hallerini, kararlılıklarını ve nelere muktedir olduklarını yakından görebilmek ne büyük mut luluktu. 

15-16 Haziran da sendikal örgütlenme hakkı- nin gasbedilmesine karşı yürüyen kitle kimi yürek lere korku salar, çoklarını ferahlatırken, aynı zamanda, yeni kılığında piyasaya sürülen kimi eski teorileri de yerle bir etti 

TİP yöneticilerinin 
“uslu duralım, faşizm gelir" türünden revizyonistpasifist teorileri, "sol cun ta geliyor, rahat edin" türünde Belli'ci hayalleri, o gün rüşeym halinde olsa da, kitlelerden kopuk, maceracı öncü savaş saçmalıklarını acımasızca yere çaldı. 

Kısacası, işçi sınıfı, devrimde, tüm halka önderlik edecek sınıf oldugunu 15-16 Haziran pratiği ile.bir kere daha gösterdi. 


Burjuvazi tarihi ters çeviriyor 


“Bü gibi hareketlerin içine girenlerin tahriklere âlet olduğu gerçektir. 
Kanunsuzluklara alet olanların sonu yoktur. Dev 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


İSTANBUL 


let güçleri herşeyin üstesinden gelecektir;” Devrin Başbakanı Süleyman Demirel görüşlerini böyle açıkladı, 

İçişleri Bakanı Menteşeoğlu ile Feyzioğlu, İstanbul'da "komünist tahriklerle, ihtilal provası yapildi" dediler, 

Türk-İş basına verilen ilanda, olayları tahrik edenlerin, "Türk hakimi tarafından yıllarca önce mahkum edilmiş militan komünistler ve onların iş- 


birlikçileri"' olduğunu söyledi. 
Kemal Türkler'de 


"aramıza çeşitli maksatlar güden kişiler, çeşitli kılıklara bürünerek girebilir. Hatta daha Kötüsü göz bebeğimiz şerefli Türk Ordusunun bir mensubuna da taş atabilir. DİSK Genel Başkanı olarak sizleri uyariyorum" dedi. 
Konuşmalar üzerinde uzun boylu yorum yapmak mümkün. Ancak burada, bir noktaya işaret etmekle yetineceğiz. 
Demirel, Türk-İş ve 
Kemal: Türkler'i birleştiren bir nokta var ki, bu onların dünya görüşleri- nin de aslında aynı oldugunu göstermeye yeter. 


Burjuvaziye göre tarih, üstün insanların kahramanlıklarının tarihidir. 
Üstün yetenekli kahramanlar ve onları izlemek zorunda olan Şuursuz kalabalık, Özetle, sürü ve çoban... Sürü görmez duymaz anlamaz. Pasif sürüyü ancak aktif çobanlar güdebilir, Gören, duyan anlayan çobanlar, sürüye dilediklerini kabul ettirebilir ve yaptırabilir. 15-16 Hazirânda da olan budur. 5-10 tahrikçi olmasaydı, insanlar soka- 


Türkiye'de matbaacılık bir dert oldu 


Türkiye'de Matbaacılık gelişi güzel gelişmiştir., 

İş sahalarına da büyük matbaalar hakimdir 
Küçük matbaa sahipleri, ihaleli iş olsa bile teminat mektubu bulamamakta ve büyük matbaaların istedikleri fiyatla iş almak- ta, Bununla kira mı öde - sin, elektrik parası mi versin, karaborsacının peşinde mi koşsun, işçi parası mı versin? Resmi dairelerden rüşvet vermeden iş alınmıyor. İş adeta aslanın ağzında. 15-20 sene çalışırsın tarlanı, bağını satarsın, borca girersin, yemezsin içmezsin, dükkan açarsın. Borcu ödemek için gece gündüz çalışırsın, borcunu ödemediğin gibi borçlanırsın 
İşçi parasını zamanında ödeyemezsin. Sanatkarlar kooperatifinden para çekmeye kalktığın zaman, varlıklı iki kefil ister. Alsan da verdikleri 
20 bin lirayla çizgi mi alacaksın hurufat mı kağıt mı? Hiç birini alamadan para biter 

Makina arıza yaparsa en az 15 bin lira bulmak zorundasın. Yeni gelişmiş makinaları ancak resminde görebiliyoruz. Tipo tekniğinin eskimiş makina hurdaları beş seneden beri Türkiye'ye doldu. Bu kadar hurdalar içerisinde yenilenme sorunumuz sorun olmaktan çıktı. Sanki matbaacılık yapmıyor da hurda makinalarla oyalanıyoruz. 
Şimdiye kadar hükümetler bize yardımcı olmadığı gibi külüstür makinalarla avuttu. Kendi makinamızı kendimiz yapalım hevesi diye bir şey bırakmadı. Bu makinalar çok kağıt bozduğu gibi ayarsız iş basar. Tipo matbaa sayısı ofsete göre on katıdır ofsetle temiz ve daha fazla iş yaparsın fazla kağıt da bozmaz. 
Bu yenilikten biz fayda- 


lanamayız. 

Büyük matbaalara işçi yetiştirme sorunumuz da ayrı bir mesele, 16 yaşın- da bir çırak alırsın fazla para veremezsin. Bir mürettip en az 6 senede yetişir bu 6 sene içinde neyle geçimini sağlasın? 
Makinist ve mücellit için de durum aynıdır. 

Sigorta bile yapmadan 


fidan gibi gençlerimizi kurşun tozlarıyla zehirliyoruz. 


Çırakların anne ve babaları getiriyorlar "'usta- nın dediğinden çıkma diye", Bizim sıkıntımız içerisinde eskimiş teknikte bu çocuk nasıl yetişecektir neyi öğrenecektir. Biz de bu çocuklara kağıt taşıtıyoruz. 
Zaten hamal: tutsak bize para bırakmaz. 

Malzeme sorunumuza gelince, kağıt bulmakta büyük güçlük çekiyoruz. 


Hele 3, hamur kağıt bulmakta. Kağıtçıların büyük matbaalarla anlaşması vardır. Balyalarıyla birlikte onlara verir, Biz de karaborsa bobin artığı ahyoruz. 

Dışardan gelen kuşe lüks kağıtların sıkıntısı çekilmediği o düşündürüyor döviz yok diyerek niye vakit harcıyorlar? Bu kağıtlar dövizsiz mi geliyor? 

Matris ve kurşun hurufat fiyatlar alabildiği- ne yükseliyor. Para biriktireyim alayım diyorsun, dişinin kovuğundan artırıyorsun, Yeniden yüzde 
75 bir zam geliyor, alamıyorsun. 

Eski hurufatlarla iş basıyorsun, yazı veya Çizgi ya çıkıyor ya da çıkmıyor. Müşteri de beğenmiyor, 


Bizim o sorunlarımıza ne zaman eğilecek Hükü- 


met? 
Matbaacı 
Abdi IŞIK 


ga dökülmezdi! 

Demirel ve Türk-İş yönetiminin mantığı tam da budur. Peki ya Kemal Türkler? O da aralarına katılan 5-10 tahrikçi olmasaydı, işçiler, "resmi geçit" te kusur etmezler- di, diyor. 

Sonuç; sürü ne güzel sürü, ah şu tahrikçi çobanlar olmasa! Demirel ve Türk-İş yöneticilerini Kemal Türkler'i birleştiren temel ilke budur. 

Öyleyse aralarındaki fark nedir? Tahrikçi. Demirel ve Türk-İş yönetimine göre bu DİSK yöneticileridir. Türkler'e göre ise 5-10 devrimci. 
Az mı? 


Tarihi kahramanlar yapmıyor 


Gerçekte tarih, üstün insanların kahramanlıklarının tarihi değil, çıkarları zıt sınıfların, ezen,-azınlık ile ezilen-çoğunlugun mücadeleleri tarihidir. Tarihi yapan biricik güç, gerçek kahraman halk kitleleridir. Tarihte üstün yetenekli insanlar ve onları izlemek zorunda olan kalabalık, yani sürü ve çobanlar yoktur. 
Halk kitleleri görmeyen duymayan, anlamayan pasif yaratıklar değildir. 
Böyle olmadıkları için de çobana ihtiyaç duymuyorlar. Hiç kimse onlara, kendi keyfine uygun olanı kabul ettiremez ve yap tıramaz. Onlar akılsız dilsiz "melek" değildir. Üreten, yaratan düşünen, mücadele eden insanlardır. Bu insanlar, her dönemde kendi gerçek önderlerini de yaratırlar. Ön derler, doğuştan üstün 


MERSİN 


Yöremizde 


larını etkilemektedir. 


tır. 


ERZİNCAN 


yetenekli birer efsanevi kahraman değil, o tarihi dönemde, hayatı bilen ve hayata yön veren, siyasi uzak görüşlü, etten-kemikten insanlardır. 

Tarihin burjuva ve revizyonist yazarlarının menbai aynıdır. Metafizik ve idealizm. 


Sonuç 


Çobanlar 15-16 Haziran'ı, mağlupların savaş dönüşünü andıran sessiz bir resmi geçit olarak düşündüler. Düzene karşı öfkeyle dolu, insanları Haziran sıcağında, başlar önde ve ağızlarına kilit vurmak suretiyle yürüteceklerdi. Ama böyle olmadı. Ve olamazdı. Bu ölçüde ayağa kalkabilen insanlar, kendi değerlerini, duygu ve düşüncelerini biribirine katmadan edemezlerdi. Edemediler. 
İlk gün, öğle saatlerine doğru sloganlar dalgalanmaya, marşlar ve türküler söylenmeye başlandı. Savaş dönüşü mağlup çehreler, yerini zafer türküleri çağıran şevkli ve umutlu insanlara bıraktı. 
Bundan tedirgin olanlar ise, siyah makam arabalarından çıkmaksızın "ihbar ederim, linç ettiririm' vb, tehditlerinden medet umdular. 

Sonunda "köhne Bizans" belli başlı sanayi bölgelerinde yoğunlaşan işçilerin, dört koldan harekete geçmesiyle şöyle bir sallandı. 

15-16 Haziran, kendi liğinden bir patlama, proletarya partisinin önderliğinden mahrum olmasına karşın, yine de Amerikan emperyalizmini 


ve işbirlikçileri iktidarı 

telaşa düşürdü. 
Günümüzde ise, Rus 

yeni çarlarını, besleme 


TKP'yi ve MHP'yi hedef almayan bir kitle hareketinin başarı şansı yoktur. 


Gözne Yelise açılırsa çocuklarımız şehre gitmekten kurtulacak 


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 


ANKARA 


Köylerimiz, il merkezimiz olan Mersin'den kilometrelerce uzaklıktadır. 
lise (o bulunmayışı ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu lise öğrenimi yapamamaktadır. 
Büyük güçlüklerle (konut sorunu, beslenme sorunu, ulaşım sorunu, disiplin sorunu) çok az öğrencimiz, il merkezimiz olan Mersin'de lise öğrenimi- ne devam etmektedir. 
ğımız ve sayamadığımız etkenler onların başarı- 


nedeği ile, 


Ancak yukarda saydı- 


Köyümüzün bağlı olduğu bucak merkezi GÖZ-NE'de lise açılması durumunda sakıncalar, kendiliğinden kısmen de olsa ortadan kaldırılmış olacak- 


Nahiyemizde lise açılması için gerekli işlemlerin yapılmasını makamınızdan dileriz. 

Çandır, Musalı, Çelebili, Evrendili 

Kepirli, Soğucak,Bekiralanı, Çapar 

Değirmendere, Kızılkaya Köyleri 


Muhtarlıkları 


Maraş bize ders oldu 


Köyümüzün bütün meselelerini Alevi-Sünni biraraya gelerek çözüyoruz 


Köyümüz Gölpınar 
(Handesi) Munzur Dağı- nın eteğinde ve Fırat Nehrinin kenarında kurulmuştur. o Erzincan'ın merkez köylerindendir. 

Her şeyden önce şunu belirtmek isteriz. Köyümüzde hem Alevi mezhebinden, hem de Sünni mezhebinden insanlar vardır. Hem güzel Erzincanımızda, hem de yurdumuzun diğer yerlerinde iki mezhepten yurttaşlarımız arasına nifak sokulmaya çalışıldığını hepimiz biliyoruz. Bu kötü niyetli çabaların Maraş ta olduğu gibi yer yer başarıya ulaştığı dabilinen birşey. Ama biz Gölpınarlılar olarak buna meydan vermedik. Köyümüzde iki mezhepten 


yurttaşlar kardeşçe yaşamaktadır. Köyümüzün bütün meselelerini biraraya gelerek çözmeye Çalışıyoruz. Bundan sonra da birliğimizi korumaya çalışacağız. 

Her Anadolu köyü gibi bizim de çeşitli meselelerimiz vardır. Bunlardan ikisini gazeteniz aracılığı ile kamuoyuna ve ilgililere duyurmak istiyoruz 

Birinci meselemiz elektrik meselesi, Elektrik için ta 1965'te başvurduk. 1972'de bunu tekrarladık. Evet, köyünüze elektrik verilecek dendi. Bunun için gerekli olan köy katılma payını da hemen ödedik. Yıl 1979. Köyümüz hâlâ elektriksiz. Bu yıl 


içinde iki defa tekrar başvurduk. Ne zaman elektriğe kavuşacağımızı sorduk. Her defasında gelecek deniliyor. Şeref sözü veriliyor. Mevsim ilerliyor. Elektriğimizin, geçmişte olduğu gibi ge- ne gelecek baharlara kalmasından endişe ediyoruz. İlgililerden bu konuda kesin bir cevap bekliyoruz. 


Diğer bir meselemiz de sulama meselesi, Erzincan Ovası bilindiği gibi verimli bir ovadır. Fakat toprak nüfusa göre azdır. Bunun için az topraktan sulama ve gübrele- me yoluyla daha çok verim almaya çalışıyoruz. 
1971'den itibaren devletin yardımıyla daha mo- 


dem usullerle sulama kanalları yapılmaya başlandı. Şimdi tarlalarımızda yatay ve dikey kanallar açılıyor. Ayrıca tahliye kanalları açılıyor. Köyümüzün arazisi yüzde 20- 


25 meyilli. Yani, sulama . 


suları bu meyilden dolayı kendiliğinden akıp Fırat' 
a karışacak durumda. 
Ayrıca tahliye kanalına ihtiyaç yok. Zaten toprağımız kıt. Açılan tahliye kanalları önemli bir kısım arazimizi tarım dışı bırakıyor. Bir de 500 
metre arayla açılan yatay kanalların daha seyrek olması mümkün değil mi? Bu meselemize de yetkililerin ilgi göstermesini bekliyoruz. 
Gölpınar Köyü 
Muhtarıİsmail Başar 


Tak...Tak! 


Bu şartlar altında ha üniversiteye kapağı atmak, ha spor totoda 13 tutturmak... 

İkisi deaynı kapıya çıkar... 

Her yıl yüzbinlerce lise mezunu genç ,üniversitelerin kapısını çalar: i 

"Tak. Tak..." 

"Kim 0?" i 

"Ben lise mezunu bir gencim ey üniversite. . . 

"Söyle ne istiyorsun?" 

"İçeri girmek istiyorum. . .” 

"Olmaz..." 

"Niye olmasın e nım. . Liseyi bitirdim işte. . 
Yüksek öğrenim yapmayı arzuluyorum..." 

/"Git eleme . sınavlarını kazan da gel..." 

Yani git spor totoda 13'ü tuttur da P gel gibi birşey... 

Tuttur tutturabilirsen? 

Hele de geri kalmış yörelerde liseyi bitirmişsen... Hele de örneğin Hakkari Lisesini bitirmişsen... Üniversiteye girme şansın onbinde bir... Ama büyük şehirlerde ve de özel bir liseyi, koleji bitirmişsen işte o zaman iş değişir... 

Seçme sınavlarını kazanma şansın hemen hemen kesinleşir. . . $ 

Hakkari Lisesi mezunuyla, Galatasaray Lisesi mezununu aynı sınava sokan sistemin adma da “Eğitimde fırsat eşitliği" denir ! 

Böylesine fırsat eşitliğine de sadece gülünüp geçilir... 

* * * 

Ne demiştik? 

Üniversiteler; kapılarını çalan gençlere, "git eleme sınavlarını kazan da gel..." der. . . 

Gider lise mezunu genç seçme sınavlarına girer. 

Bir de bakar ki, kendisiyle birlikte strada tam tamına 435 bin aday var... 

Üniversiteler ise 40, bilemedin 50 bin kişiyi içeri almaktalar.. Kapasiteleri bu kadar... 

Dolayısıyla da, 390 bin lise mezununu açık- ta bırakmaktalar... 

Yani sokağa atmaktalar... 

Sokağa atılan genç ne yapar? 

İş arar. . Arar ama bulamaz... 

O zaman da ya alkolik, ya kahvelik, ya da anarşist olur çıkar... 

İçindeki kini, öfkeyi buna benzer yollarla kusar... 

Topluma yararlı değil, zararlı olmaya başlar... 

Liseyi bitirene kadar harcadığı zaman, emek, masraf buhar olup havaya uçar... 

j + * * 

Hadi diyelim Kì üniversiteye girdi.. Diyelim ki kazasız-belasiz (!) bitirdi üniversiteyi. . . 

Hemen iş bulabilecek mi? 

Bilgisini üretime aktarabilecek mi? Ne gezer? 

Ne diyor ÜSYM Başkanı Altan Günalp: 

“Türkiye'nin daha fazla eczacıya, dişçiye, ekonomiste, mühendise ihtiyacı yok..." 

Yani demek istiyor ki, ülkenin doktordan başka yüksek öğrenim mezununa şimdilik ihtiyacı yok... 

Öyle ya, hukukçu desen çok... 

Mimar, mühendis desen çok... 

Eczacı, dişçi desen çok... 

Bırakın bu fakültelerdeki öğrencileri, mevcut avukata, mimara , eczacıya iş yok... 

Ne yaparsınız sistem bu? 

Eğitim sistemi baştan kokuşmuş bir kere... 

Kokuşmayı önlemek için sistemi yeni baştan düzeltmek gerek... 

Yoksa bu sene 435 bin, gelecek sene 600 bin öbür sene belki de 1 milyon lise mezunu genç yığılacak üniversite kapılarına; 

"Tak..Tak..." 

"Kim 0?" 

"Ben lise mezunu bir gencim ey üniversite, . . 

"Söyle ne istiyorsun yine ?" 

"İçeri girmek istiyorum! 

"Giremezsin. ." 

"Niye?" 

"Çünkü 1990'a kadar kontenjanımız tamamıyla dolu. Kusura bakma..." 

Bu gidişle olacağı bu. . , 


SOLDAN SAĞA: 1) Üniversiteler Arası Seçme Sınavında yanıtlanacak 

olan soru bölümlerinden 

biri. 2) Dinsel tören-Para 

karşılığında gecelencn 

yer- Kimyada Sodyum'un 

simgesi. 3) Bir erkek adı- 

Kuruşun kısa yazılışı- Gelecek (eski dü). 4) Belden 

aşağı oyun tatbikinim. 

yasak olduğu güreş türü. 

5) Bir para birimi- İnsanda iyi ile kötüyü ayırdetmeye yarayan iç güç. 6) Tersi bütün felsefi değerleri redde- den, inkarcı- Tersi Fizikte bir kanun. 7) İleri gelenler, büyükler- Tanksavar silahı, 8) Tersi bir emir-Asya'da bir mület- Tersi kale duvarı. 

YUKARDAN AŞAĞI: 1) Şehir hay dudu. 2) Binek atı- nın sırtına konan oturmalık-Tersi bir nalbant aleti, 3) Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen yanı. 4) Tersi bir kişinin malı olan ve tarla, orman ve binasıyla bir bütün oluşturan yer, yurtluk. 5) İtalya'da bir kent. 6) Tersi rey- Tersi alev. 7) İllegal bir faşist terör örgütünün kısa adı- İbrahim adının bir söyleniş tarzı, 8)'Bir kara 

ya da havayolu hattındaki durak. 9) İl, yurt-Rütbesiz 

asker, 10) İçel'in bir ilçesi. 11)Futbolda topun elc 

Çarpması-Vücutta, benzer ya da ilişkili hücrelerden 

aleni gelen yapılara denir. 12)Kural-İskambilde ili. 


izlanda, 
DYK 


Kuzey Denizi,| 


*i 


Büyük Biritanya, 


HAMM 
MANIN aker tititi 


ES 
Fransa 


Macaristan, 


Í Source : International Institute for Strategic Studies EX , œ Akdeniz 


> 


Bulgaristan, 


VA TO ve Varşova Paklının konvansiyonel silahlarda Orta Avrupa'daki durumu Yukarıdaki sayılara Sovyetler Birliği'nin balı kesiminde bulunan ve bir savaş durumunda hemen devreye girebilecek 8200 tank, 1100 savaş uçağı dahil değil 


dir. Sadece konvansiyonel silahlarla yapılan hir savaşla Rusya'nın Balı Av rupa'yı ele geçireceğini göslermekledir bu rakamlar 


kaynak: International Islilule for Strategic Studies) 


SALT-2 ile Moskova’ ya 


teslim olan ABD, 


Rus tehdidi karşısında 


Avrupa’ yı 


yalnız bırakıyor 


DİŞ HABERLER SERVİSİ 


SALT-2 ‘Anlaşması sadece kıtalararası nükleer füzeleri kapsadığına göre, geri kalan kısa ve orta menzilli nükleer füzeler ne olacaktır? İşte bu noktada Batı Avrupa'nın durumu gündeme gelmektedir. 


KONVANSİYONEL 
SİLAHLARDA 
SOVYET ÜSTÜNLÜĞÜ 


Zama” zaman kimi Batılı siyasi ve askeri yetkililer, Sovyetler Birliği'nin Avrupa üzerinde giderek artan tehdidine 


dikkat çekmektedirler. Bu yetkililer, Rusya'nın hem konvansiyonel silahlarda, hem 


de taktik nükleer silahlarda ara- yı hızla açtığını belirtmektedirler. Örneğin geçenlerde Federal Almanya hükümetinin, Bundestag'a (Meclis) gönderdiği raporda, konvansiyonel silahlara ilişkin şu rakamlar yer almaktadır: 

Rusya ve Varşova Paktının merkezi Avrupa'da 58 tümeni- ne karşılık, Batının 28 tümeni vardır. Ayrıca Rusya'nın batı kesimindeki üç askeri bölgeye yerleştirilen 33 tümen, derhal takviye olarak Batıya sevkedilebilmektedir. Varşova Paktının 
19 bin tankına, 2800 savaş uçağına karşılık, Batı Avrupa'nın 
6500 tankı, 1750 savaş uçağı 
bulunmaktadır. Ayrıca Sovyet 
topraklarında bulunan 8500 
tank ve 1100 uçak savaşa hazır beklemektedir. Bu arada Varşova Paktının 260 denizaltısı Avrupa'yı ve Avrupa-Amerika arasındaki su yollarını tehdit etmektedir. 


NÜKLEER SİLAHLARDA 
SOVYET ÜSTÜNLÜĞÜ 


Nükleer silahlar açısından ise Batı Avrupa'nın durumu son derece zayıftır. 

Sövyetler Birliği 1960 ortalarından beri karadan-karaya diye adlandırılan SS tipi nükleer füzelerinin yapımına önem vermiştir. Kremlin yöneticileri, SALT-I'i imzaladıkları 1972'den 


bu yana SS tipi nükleer füzeleri hızla geliştirmiştir. SS-20 hareketli çok başlık.ı nükleer füzelerinin Batı Avrupa için nasıl büyük bir tehlike oluşturduğunu yine bir Batılının ağzından dinleyelim: 

“Sovyetler, SS-20 füzeleriyle, Fransa'nın ve NATO'nun bütün mevzilendirilmiş silahlarını ve tesislerini, göz açıp kapayıncaya kadar yok edecek bir seviyeye gelmiştir." (Le Point, 14-20 Mayıs 1979). 

Kısaca Sovyetler Birliği ile Batı Avrupa arasındaki nükleer silah dengesi, Rus tehdidini gözler önüne sermektedir: Sovyetler'in halen 5 bin nükleer başlığı bulunmakladır. Buna karsı lik ABD'nin Orta Avrupa'ya 
(Middle West) yerleştirdiği 1054 
füze vardır. Bu durumda Sovyet ler, “İlk vuruş" denen bir askeri harekatta, Balının bütün mevzi lendirilmiş nükleer füzelerini (sı loları) tahrip edebilecektir. Mos kovalı yöneticilerin, SALT-2 An 
laşmasının son bulduğu 1985 
yılına kadar mevcut nükleer baslıklarına bir kaç bin adet daha ekleyeceği düşünülecek olursa, Avrupa'nın nasıl bir baskı altında olduğu görülür. 

Buna karşılık İngiltere ve Fransa'nın elinde sınırlı sayıda orta menzilli nükleer silah var dır. Ancak bu ülkelerin, saldırıya uğrayan diğer ülkelerin yardımına koşmaları halinde pek fazla bir başarı kazanamayacağı da bellidir. 

Ayrıca stralejik nitelikteki Sovyet Backfire bombardıman uçakları da SALT-2'nin dışında kalmıştır. Oysa bu uçaklar, boy- dan boya Batıdaki bütün mevzileri vurabilecek kapasiteye sahiptirler. 


ABD'NİN TESLİMİYETÇİLİGİ 


Peki ABD, Batılı müttefiklerinin böylesine büyük bir tehditle karşı karşıya kaldığını bilmiyor mu? İşte bu noktada "Güvercinler" başka, "Şahinler" başka düşünmektedirler. Bugün için yatıştırmacılar ağır basmak- ta ve Sovyet tehdidini gözardı etmektedirler. Zaten SALT-2 yatıştırmacılığın bir ürünü olarak 


Sovyet 


nın ise 5 bin füzesi bulunuyor. Sovyetler Birli 


taktik nükleer füzeleri. Avrupa'nın 1054 füzesi, Rusya 


i “ilk saldırı" denen 


bir askeri harekatta, -Avrupa'da mevzilenen bülün füze silolarını yokedebilir. Bu füzelerin en güçlüsü ise SS-20 lerdir. 


(Grafikleki sayılar için 


ortaya çıkmıştır. Benzer görüşleri Avrupa'da da savunanlar vardır. Batı Alman Sosyal Demokrat Partisi içindeki Herbert Wehner, Rusya'nın "savunma" için silahlandığını söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Örneğin yatıştırmacılar, Sovyet tehlikesini gören güçlerin Batı Avrupa'ya SS-20'lere karşılık ona eşdeğer Pershing Il füzelerinin yerleştirilmesi öne- 


rsme, Moskova yöneticilerinin kızacağını” iddia ederek karşı çıkmaktadırlar. 


BATI AVRUPA'NIN 
KARŞI KARŞIYA OLDUĞU 
TEHLİKE 


\BD nin dünya jandarmalığı yaptığı 1960'larda, NATO, bir Sovyet saldırısına karşı "topye- 


kün mukabele” stratejisini benımsedi. Yani NATO, konvansivonel ve nükleer bütün imkan- 


larıyla saldırıya karşı koyacaktı. 
ncak Sovyetler'in nükleer silahlarını hızla geliştirmesi üzerine, 1960'ların ikinci yarısından sonra NATO bu stratejiyi terkederek, “esnek mukabele” strateısını benimsedi. Buna göre bir Sovyet saldırısına karşı önce konvansiyonel silahlarla, sonuç alınmazsa, nükleer silahlarla karşı konacaktı. 

Aradan zaman geçti Sovyetler o derece silahlandı ki, bugün ABD'ye birçok önerisini kabul ettirir hale geldi. Avrupa'yı kısa bir süre içinde teslim alacak Backfire stratejik bombardıman uçakları ile SS tipi nükleer füzeleri, SALT-2 kapsamına alınmadıysa bu ABD'deki teslimiyetçilerin siyasetlerinin bir sonucudur. Bu durum tamamen Moskovalı yöneticilerin Avrupa'yı kanatlardan kuşatma ve Avrupa' yı ABD'den koparma şeklindeki stretejisine hizmet etmektedir. 
Bu teslimiyetçi siyaset, Batı Avrupa'yı Sovyetler Birliği'nin karşısındı yalnız bırakmakta, onu kaderine terketmekte ve yutulmaya hazır bir lokma haline getirmektedir. 

SALT-2'nin onaylanmasından sonra Rusya'nın, diğer bölgelerde olduğu gibi Avrupa üzerinde de baskıları yoğunlaşacaktır. Sovyetler, SALT-3' ü gündeme getirip Batılı ülkelerin elindeki çok az sayıdaki füzeleri de çekip almayı tasarlamaktadır. 

SALT-2, Avrupa ile Amerika arasına sokulan bir kamadır. 


BİTTİ 


Afgan gerillaları 360 Taraki askerini öldürdü | 


© Urgan Kasabasındaki çarpışmada da çok sayıda silah ve cephane ele aeçirildi 


Afganistan'da İmam Hazret Mücedid Sanı-an'a bağlı gerillalar ve 8 bin üyeli bir aşiret, Dahana Gori Pul kentine karşı yoğun bir harekata giriştiler 


Moskova yanlısı Taraki rejimine karşı mücadele veren Afganistan Ulusal Kurtuluş Cephesinin yayınladığı basın bülteninden öğrenildiğine göre, harekat ti sırasında 360 hükümet askeri öldürüldü. 


ise 10 kayıp verdiler. 


Basın bülteninde Taraki'ye bağlı birliklerin böl- 


İSRAİL FKö” Yü TEHDİT ETTİ 


Ilımlı davranmazsanız übnani yerle bir ederiz 


KUVEYH 
İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütüne gizli bir mesaj göndererek, özerklik konusunda tutumunu ilımlılaştırmaması halinde Lübnan'ı alt-üst edeceği tehdidini savurdu. 
Kuveyt'te yayınlanan 
El Vatan gazetesinin verdiği habere göre, söz konusu tehdit mesajı İsrail Savunma Bakanı Ezer 
Waizmann tarafından 
FKÖ Lideri Yaser Arafat'a gönderildi. Mesajın geçenlerde Beyrut'u ziyaret eden tanınmış bir Filistinli aracılığıyla ulaştırıldığı belirtildi 


İSRAİL BİRLİKLERİ 
LÜBNAN'DA 
Bu arada Lübnan Devlet Radyosu dünkü yayınında İsrail birliklerinin Akdeniz kıyısından Lübnan'ın 10 kilometre içe- 


rilerine kadar girerek Beyada bölgesindeki tepelerde (o mevzilendiğini 


bildirdi. Radyo 600 kişilik İsrail birliğinin mevzilendiği tepelerin kıyı- daki yola hakim bir yerde bulunduğunu belirtti. 

Falanjistlerin radyosu da haberi doğruladı ve İsrail birliklerinin hedefinin Mansuri'yi işgal etmek olabileceğini öne sürdü. 

Öte yandan Tel Aviv de bir açıklama yapan bir İsrail askeri sözcüsü ise sözkonusu iddianın bütünüyle yalan olduğunu ileri sürdü. 

Bu arada Dünya Siyonist Örgütü Yerleşim 
Merkezi Komisyonu ve 
Yahudi Ajansı, yeni bir yerleşim merkezi kurulması çalışmalarını hızlandırmayı kararlaştırdı. 
"Kornei Şomron 2" yerleşim merkezi geçenlerde Nablus kenti yakınların- da kurulan "Kornei Şom ron 1" i daha da güçlendirmek amacıyla inşa edilecek. 


İSRAİL'DE TEPKİ 


Öte yandan "'Haaretz" 
adlı bir İsrail gazetesi dünkü yayınında yeni yerleşim merkezleri kurulmasını eleştiren bir yaz yayınladı. Yazıda yeni yerleşim merkezleri kurma siyasetinin İsrail'i tecride doğru sürüklediği belirtiliyor. 

İSRAİL ABD'Yİ 
SUÇLADI 

İsrail Tarım Rakanı 
Artel Sharon, ABD'yi 
"Orta Doğu'daki barış çalışmalarını vahim bir biçimde tehlikeye sokmakla" suçladı. 

ABD'nin Batı Şeria ve Gazze'ye özerklik verilmesi görüşmelerini etkilemeye çalıştığını söyleyen Sharon, ABD'nin bu bölgelerde yaşayan 1,1 milyon Filistinliye de özerklik verilmesi konusunda propaganda yaptığını ileri sürdü. 

ABD'yi bu 
Mısır'dan daha radikal olmakla suçlayan İsrail Tarım Bakanı şöyle dedi: "üstelik ABD, bu yolla 
Orta Doğudaki çıkarlarını korumaya çalışırken, aynı zamanda da görüşmeleri denetlemek isteyerek Camp David anlaşmasının maddelerini de ihlal ediyor" 

Sharon, ABD'nin ,görüşmelerde tam bir taraf gibi hareket etmek istediğini' de belirterek, kendilerinin buna karşı olduklarını ve ABD'nin arabuluculuk niteliğini koru ması gerektiğini söyledi. 


SEDAT ABö 
ZİRVESİNE 
KATILACAK 
Mısır Devlet Başkan Yardımcısı Hüsnü Mübarek bir açıklama yaparak, Temmuz ayında Liberya'nın Monrovia kentinde yapılacak olan Afrika Birliği Örgütü zirve toplantısına Başkan Sedat'ın kişisel olarak katılacağını bildirdi. 


konuda 


İSLAMABAD 


Gerillalar 


ise açıklanmadı. 


geden kovulduğunu ancak daha sonra Afgan Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların bölgeyi yoğun şekilde bombaladığı bildirildi. 

Gerillaların ri saldırı sırasında ise 10 lank, 12 askeri kamyon, ağır toplar ve çok miktarda cephane ele geçirildi. 
Bu çarpışmalar sırasında 5 gerilla hayatını kaybet-Taraki'ye bağlı askerlerden kaç kişinin öldüğü Urgan, başkent Kabil'in 40 kilometre güneyindeki dağlık bölgede bulunan küçük bir kasabadır. 


Urgan kasabasına karşı 


giriştikle- 


> i 


bombalamaya başladı. 


Iyice çıkmaz içine düşen Son 


oza, son çare olarak başkenti 


Somoza'nın 
Dışişleri Bakanı 


muhalefete 


İsrail, ABD”'vi Orta Doğu'da barış calışmalarını tehlikeye sokmakla suçladı 


Baskı ve açlıklan kaçan yüzbinlerce Vietnamlı açık denizlerde ay- 


larca ölümle pençeleşiyor. 


ÜLKELERİNDEKİ BASKI REJİMİNDEN 


VEACLIKTAN KACIYORLAR Malezya 76 bin Vietnamlı mülteciyi acık denize geri gönderiyor 


KUALA LUMPUR 

Malezya Başbakan Yardımcısı Malathir Muhammed bir açıklama yaparak, Malezya'ya sığınmış bulunan 76 bin Vietnamlı mültecinin uluslararası sulara geri gönderileceklerini bildirdi. Vietnamlı mültecilerin geri gönderilmesi işlemine hemen başlanacağını bildiren Matathir Muham med, müllecileri taşıyan gemilerin açık denizde batması halinde hiç bir şekilde yardım etmeyeceklerini belirtti. 

Malezya Başbakan yardımcısı, Vietnamlı mülteci gemilerinin Malezya karasularına girmesi halinde ise, savaş gemilerinin ateş açacağını sözlerine ekledi. 

Bilindiği gibi Vietnam'daki Sovyet yanlısı diktatörlükten ve dayanılmaz hayat şartlarından 


kaçan yüzbinlerce Vietnamlı ülkelerini hurda gemilere binerek terkediyorlar. Vietnam makamları tarafından da açıkça desteklenen bu göç, uzun bir süredir devam ediyordu. 

Köhne gemiler içinde uluslararası sularda aylarca dolaşan ve kendilerini kabul edecek bir ülke arayan bu mültecilerden bir çoğu, kendilerine yeni bir vatan bulamadan hayatlarını kaybediyorlar. Gemilerdeki çok kötü hayat şartları ve sık sık meydana gelen deniz kazalarından kurtu- 


lanlar ise bölgedeki ülkelere sığı- 


nıyorlar. 


TAYLAND VE KAMBOÇYALI MÜLTECİLER 


Öte yandan kukla Heng Sam- 


görüşme çağrısı 


yaptı 


© Ulusal Muhafızlar 


rin rejiminin uc işgalci Vietnam birliklerinin giriştiği katliamlar- dan kaçarak Tayland topraklarıno sıölnan Kamboçyalı mültecile rin ux Kamboçya'yageri gönderil meye başlandığı ileri sürüldü. Vietnam işgal ordusuna bağlı 10 
tümenin Tayland sınırında mevzilenmesi üzerine, saldırıya uğramaktan çekinen Tayland yetkililerinin Kamboçyalı o mültecileri iade etme kararı aldıkları iddia edildi. 

Tayland tarafından Kamboç yaya geri gönderilen birinci grup mülteci kafilesinde 36 bin Kamboçyalının bulunduğu bildirildi. 


İSVİCRE BASININDA SALT-2 


Tribune: 


DÜNYA ÜZERİNDEKİ EMELLERİNDEN 
VAZGECMEDİ” 


“Bu zirvenin sağlamlaştırmaya çalıştığı yu- 


muşama, siyasal 


ve fırsatçılık hesaplarının 


üstüne kurulmaktadır. Moskova Üçüncü Dün- 


ya üzerindeki 


emellerinden vazgeçmemiştir. 


Çin, oldu bittiye gelmemeye kararlıdır. Batıdaki çeşitli çevreler Sovyetler'in her sene askeri gücünü biraz daha artırdığını görüyorlar. Hammaddeleri kontrol etmek için hâlâ: korkunç bir rekabet var. Batılı çevreler Rusya'dan her zaman olduğundan daha fazla çekiniyorlar." 


Süddeutsche Zeitung: 


“SALT-2 NEDEN 
MOSKOVA İCİN BÜYÜK 
ÖNEME SAHİP” 


“7 yıl önce Brejnev ve Nixon SALT-1'i imzalarken şartlar bugünküne nazaran tamamen değişikti. Bugün Sovyetler, SALT-2'nin imzalanmasından duydukları sevinci kendileri bile saklayamıyorlar, ABD'nin, 70'lerin başındaki üstünlüğü bugün büyük ölçüde yıkılmış bulunuyor. ABD'nin Güney-Doğu Asya'dan çekilmiş bulunması, Vietnam'ın göbeğinden Moskova'ya bağlı olması, İran ve Etyopya'da kral- 


ların devrilmesi 


CENTO'nun dağılması ve 


Sovyet Deniz Filosunun büyümesi, Afganistan ve Angola'da Sovyet taraftarı rejimler, Moskova'nın SALT-2 öncesi elinde bulundurduğu 


büyük kozlardır. 


Ì 
“MOSKOVA ÜCÜNCÜ 


Nikaragua'daki Kolombiyalıları almak üzere gelen biruçağı taradılar 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Nikaragua'dı Somoza'nın diktatörlük rejimini yıkmak amacıyla sürdürülen çarpışmalar- da Sandinista gerillalarının duruma giderek daha fazla hakim olmaya başladıkları bildirildi. 

Bu arada Nikaragua 
Dışişleri Bakam Julio Ouintana soruna çözüm bulmak amacıyla görüşmelere oturmaya ve Washington'a gitmeye hazır olduğunu açıkladı. Bakanın Amerika'ya gitmesinin, oSomoza'nın iktidarı bırakmasını talep eden Amerika'nın bu isteminin kabul edilmesi anlamına geldiği öne sürüldü. Bir basın toplantısı düzenleyen Ouintana, sorunun uluslararası düzeye ulaştığını ve Amerika Devletler Örgütünce ülkeye bir barış gücü gönderilmesini kabul edeceğini söyledi. 

Öte yandan, Sandinista gerillaları, "Sandino radyosu" aracılığıyla, Somoza'ya bağlı Ulusal Muhafızlara teslim olmaları için 48 saat süre tanıdıklarını bildirdiler. Görüşmelere oturmayacaklarını ve Somoza diktatörlügü yıkılana kadar mücadele edeceklerini açıkladılar. 


Öte yandan Nikaragua 
Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar dün de Managua ve Leon'daki Sandinista gerillalarının mevzilerini bombalamaya devam etti. Uçakların Managua' 
nın gecekondu semtlerinden Darrio Riguerio' 
yu sürekli bombaladıkları ve sivil halk arasında birçok kişinin ölmesine yol açtıkları verilen haberler arasında. 


Bu arada Nikaragua' 
daki Kolombiyalıları almak amacıyla gönderilen askeri nakliye uçağı, Ulusal Muhafız kuvetlerince tarandı. Kolombiya hükümeti, bu olayı Nikaragua hükümeti nezdinde protesto edeceğini bildirdi. 


İran Anayasa Taslağı, incelemesi için Homeyni'ye sunuldu 


© Homeyni, Kurucu Meclis fikrini şiddetle eleştirdi 


TAHRAN (AA) 

İran Devrim işleri ile görevli Devlet Bakanı Yadullah Ehabi bir açıklama yaparak Anayasa Tasarısının yayınlanmasının belirsiz bir süre ertelendi- 
$ini bildirdi. 

Anayasa metni ile ilgili bilgi vermek için geniş bir basın toplantısı düzen leyen Ehabi, hazırlanan tasarının bazı noktalarda görüşünü bildirmesi için Ayetullah o Homeyni'ye sunulduğunu bildirdi. 

Hazırlanan programa göre Anayasa Taslağı metninin Devrim Konse- yine iletilmeden önce Cuma akşamı açıklanması gerekiyordu. Anayasa metni Devrim Konseyi tarafından da incelendikten sonra kamuoyuna sunulacak, daha sonra da bir "Uzmanlar Meclisin- de" ele alınarak halkoyuna başvurulacaktı. 

HOMEYNİ'NİN 


DEMECİ 

Öte yandan Kum Kentinde bir açıklama yapan Ayetullah Homeyni, Anayasa taslağının onaylanması için bir kurucu meclis isteyenleri “Batı etkisinde kalmakla" suçladı. 
Ülkenin bir an önce bir 


Anayasaya kavuşması için geniş bir kurucu meclis yerine dar çerçeveli bir organın onayının doğru olacağını savunan Homeyni, şöyle dedi: "Bu adamlar kurucu meclisin toplanmasını isteyerek, bu meclis üyelerinin halkın gerçek temsilcileri olacağına bizi inandırmak istiyorlar. Oysa bu kalabalık meclis, herhangi bir Anayasa taslağını onaylayıncaya kadar üç yıl çalışacaktır. üstelik kurucu meclis üyeleri, Batılı düşüncelere kendini kaptırmış, eski rejimin ajanları ve yabancı yardımından yararlanan kimseler olacaktır. 
"İşçiler, köylüler, İslamın temellerini baltalamak isteyen kokuşmuş 


kimselerin, o şeytanların iğvasına kendinizi kaptırmayın." 


Bu arada Iran'ın Kuveyt Büyükelçisi Ali 
Şems Erdekani bir basın toplantısı düzenleyerek "İranlı dini liderlerden Ayetullah Ruhani'nin Bah- 
'le ilgili demecinin ümetin resmi görüşünü yansıtmadığını söyledi. Ayetullah Ruhani 
Kum Kentinde verdiği 


bir demeçte Bahreyn'ın Iran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemişti. Büyükelçi Erdekani, ülkesinin başka ülkelerin içişlerine asla karışmadığını belirtti 

ŞAH'I ÖLDÜRME 

EKİBİ MEKSİKA'DA 

Öte yandan bir grup- 
İranlı gerillanın Şah Rıza Pehlevi'yi öldünnek üzere Meksika'ya gittiği öne sürüldü. İran'da yayınlanan bir gazeteye demeç veren Devrim Mahkemeleri Yargıcı Ayetullah Halhali, Şah'ı öldürmek üzere Bahama Adalarına giden gerillaların Şah'ın Meksika'ya gitmesi üzerine bu ülkeye hareket ettiklerini söyledi. Şah Rıza Pehlevi İran Devrim Mahkemesi tarafından bir süre önce idama mahkum edili lah Halhali şöyle dedi: "Şah'a verdiğim ölüm cezasının infaz edilmesi için keskin nişancılardan kurulu bir ekibi Meksika'ya gönderdim, 
Ekip üyelerini, Şah'ı gördükleri _ yerde vurarak ulusun öcünü almakla göreviendirdim. Böylece bı vatan haininin hayatına son verilmiş olacak." 


7 Haziran 1979 
j 


Hava- için şimdide 


@Sosyal demokrat Genel Merkezin adayı, şimdiki 


Başkan Vekili ibrahim Öztürk © "Demokratik Birlik”in adayı Atilla ÖZsöz 


Seydişehir'de çatışan 2 ZORBA 


Bir yetki mücadelesinin içyüzü ve huzur isteyen isciler 


N 


Hazırlayan: YUSUF ÇELİK 


ALÜMİNYUM İŞCİSİ 1974'DE MADEN-İŞ'İN TABELASINI SÖKÜP ATTI 


© Seydişehir'de alüminyum fabrikası kurulunca Türk-İş'e bağlı Maden-İş ve Metal-İş sendikal rekabete giriştiler. 
Bir süre sonra ise Hür-İş kuruldu 


e Sendikal rekabetten bıkan üç sendikaya bağlı işçiler birleşerek özgür Alüminvum-iş'i kurdular 


e Maden-İş ve Kemal Türkler Seydişehir'e burunlarını sokunca ilkin özaür Alüminyum-iş/e el attılar 


Seydişehir denince akla hemen Seydişehir Alüminyum Tesisleri gelir. Bu fabrikada çalışanların büyük bir kısmı ilçenin çevre köylerindedir. Bunlar yaşamları- nın bir kısmını fabrikada bir kısmını da tarlada geçirirler. Topraktan henüz kopmamış olan işçiler bazen fabrikadan çıkıp doğru tarlasına gittiklerinden 


Bu dönem işçi sayısı 4 
bin kadardır. 1969 yılında ilk defa Türk-İş'e bağlı Maden-İş Sendikası şube açar Seydişehir'de, 1972 yılında bu işyerinin 16'ıncı işkoluna bağlı olduğu gerekçesiyle bu defa Türk-İş'e bağlı Metal- 
İş Sendikası da gelir. İlçede şube açar, Her iki lir. 
a sendikada fabrika üretievlerine me geçinceye kadar 


Özgür 


kanlığına 


| Genel Kurul 29 Haziranda toplanacak 


iş Genel Başkanlığ n 4 aday va 


Özgür-İş Sendikası Başkanı şöyle diyor: "Seydişehir işçisi muhakkak bir gün Türk-Metal'in zulmünün ve Maden-İş'in ihanetinin hesabını soracaktır." 


yaparak birleşirler. Ve Alüminyum-İş 
Sendikasi kurulur. Baş-Sendikası Başkanı Vural Yıldırımoğlu getiri- 


İŞÇİLER BİRAZ 


isçi sendika 


© AP'li eski Başkan Erdoğan Balcı, yeniden aday olacağını açıkladı 
@ MHP'lilerin adayı Ahmet Gözen 


İSTANBUL (ÖZEL) 
14. Erken Genel Kurulunu 29 Haziran günü apması beklenen Türki 'e bağlı Hava-İş Sendikasında Şube Genel Kurulları ve Genel Merkez delege seçimleri tamamlandı. Bu arada Genel Başkanlık için şimdiye kadar belli olan 3 adaya, sendikanın eski Genel Başkanı Erdoğan Balcı'da eklendi. Balcı önceki gün Hava-İş üyelerine dağıttığı bir bildiriyle, yeniden Genel Başkanlığa adaylığını koyduğunu “açıkladı. 


Hava-İş'in 7 dönem 
Genel Başkanlığını, yapmış ve 13. Genel Kurulda yönetimden devrilmiş 
olan Erdoğan Balcı 12 
Haziran günü dağıttığı bildiride "Son günlerde bazı gazetelerde yayınlananın aksine, bugün ortaya çıkan başkan adaylarının hiç birini şu ana kadar desteklemedim ve böyle bir düşüncem de olmamıştır." diyerek diğer başkan adaylarını "leyleğin getirdiği adaylar" olarak niteledi. Yayınladığı bildiride Genel Başkanlığa adaylığını koyduğunu açıklayan 
Balcı, “Delege arkadaşlarım aranızda asgari müştereklerde birleşerek beni göreve çağırdığınızda sizinleyim ve toplumun hizmetindeyim " dedi. 

Öte yandan Genel Kurula "Demokratik Birlik' adıyla katılacak olan grup da 13 Haziran günü bir bildiri yayınlayarak, Genel Merkezi şiddetle eleştirdi ve Genel Merkezin" gerici güçlerle işbirliğini amaçladığını ve delegeler üzerinde dürüst olmayan bir çalışma yaptığını" öne sürdü. 


"Demokratik Birlik" sözkonusu bildirisinde, Erken Genel Kurula gidilmesi, önceden planlanmış bir oyun olarak nitelenerek, Genel Merkezin 


Vural Yıldırımoğlu 


geldiklerini © söylediler. 
Devrimci ve ilerici olduğunu biliyoruz, sizinle birleşmek istiyoruz dediler. Ben o zaman 
DİSK'e bağlı Maden-İş'i ilerici bir sendika olarak biliyordum. Onların daha sonra ihanet edecek- 


Hür-İş 


bile uğramadıkları gün- kendi üyelerinden aidat HUZURA lerini bilmediğim için, 

ler çok olur. keser, Bu dönem sendi- KAVUŞUYOR A E ie EAREN punn -On yıldan beri bu te- ka rekabetinden bir çok İşçiler sendikaların lik ilkesiyle beraber ça- e ia tTa Beki; sislerde çalışan işçi- olay çıkar. — İşçiler bir çatı arasında bir- (o lışmayı kabul ettik. kacılığı"'nı savunduklarılerin başına gelmeyen (yaralanır. Daha sonra o leşmesini sevinçle kar- Böylece burada Maden- EYİ itli görüşkalmamıştır. Bu süre Metals Sendikası ken- şılarlar, Vural Yıl- İş seminerler vermeye lm gege ES 


içinde birçok» sarı sen- dini dika kurulmuş, bu sendikalar kendilerini ayakta tutmak için işçiler arasında düşmanlık körüklemiş, kurulan hükümetler kendi yanlısı sendikalara yetki vermek için devletin bütün kurumlarını, organlarını, polisini ve jandarmasını 


feshedip Çağdaş 
Metal-İş adını alır, Böy lece fabrika,1974 yılında üretime geçerken burada Türk-İş'e bağlı Maden-İş ve Çağdaş Metal- 
İş Sendikası vardı. Çağdaş Metal-İş genellikle abancı işçilere, Maden ş ise yerli işçilere dayanır. Sendikaların re- 


kullanmıştır. Fakat rabetinden en çok fay- h; umutlandırmış- dırımoğlu'yla anlaşma- | kanlığa şimdiki Genel Seydişehir işçisi yılma- dalanan işveren olur. all, Ma andan cabia MOM Başkan Vekili İbrahim mış bütün bu namus" Bu bölünmeden fay- OZGUR e a anlaşmanın mü- } öztürk'ü aday gösterepanka; gorhaliklara adana geire nne ALÜMİNYUM—İŞ aA D ENE cekleri bildiriliyor <a man eriği geye PPE KONGRESİNDE ÜÇ belasını asar, Dışarıdan 5 Haziran tarihli Tercünü göstermiştir. HÜR-İŞ YABANCI getirdikleri adamları | cüman gazetesinde yaptı-Bu zulmü, baskıyı ve KURURUYOR Hür-İş, Çağdaş Me- aracılığıyla fabrikanın ğı açıklama ile Genel ihaneti unutmayan yedi Sendikalar arasnda tal-Îş ve Pürk-İş'e bağlı önünde bildiriler dağı- Başkanlığa aday olduğuyıldan beri Seydişehir" rekabetin (o doğurduğu Maden-İş Sendikaları- tarak işçileri Özgür Alü- | PU ilan eden Ahmet Gö- 


kavgalardan bıkan ve bir arayış içinde olan işçiler, Vural Yıldırımoğlu etrafında birleşerek Hürijş Sendikasını kurarlar. Sendika Kuru- 
Jur kurulmaz işçilerin yüzde 60'ı hemen üye olur. 


de çalışan 30 yıllık işçi Ali Kayatoprak şöyle diyor: 

“Bu 7 yil içinde çok baskı gördük, çok zulüm gördük, çok ihanet gördük. Bir çoğunu unuttum. Ama 1975 yılından beri Türk Metal' 
in zulmünü ve Maden-İş in ihanetini hiç mi hiç unutmam. Çünkü bunlar unutulacak kadar 


renin 


ÜÇ SENDİKA 

BİRLEŞİYOR 

İşçilerin büyük çoğunluğu Hür-İş Sendi- 


küçük zulümler değil. keli ya geldiler, Toplantıda pH ıktı. AP ve MHP yanlıla-Çünkü bunlar unutula- kasında birleşince Çağ- konuşulanları Vural MC desteğinde a ayrı aynı veya orak liscak kadar basit ihanet- mi Melaia in ve Ma- Yıldırımoğlu ndan s . telerle seçimlere katılırler değil" diyor. dikal aun igh sen- dinleyelim: _ » Seydişehir e ken karşılarına Genel 

Görüştüğümüz bir ikalarının Hür-İş'le bir- "Kendilerine niçin Merkezin veya ' Demok- çok işçinin söylediği leşmesini isterler. Her geldiklerini sordum. iri or ratik Birlik" grubunun bu. üç sendika bir kongre Bana kongreyi izlemeye gi y listeleri çıktı 


Şöyle bir kaç yıl geriye dönelim, Bu on sene içinde “devlet baba" işçiye karşı mahkemelerini, hakimlerini ve diger kurumlarını nasi çalıştırdı görelim 
1975 yılında Türk Me- 


tal nasıl geldi” "Bizim Seydişehir davamız bitti" diyen Kemal 


Türkler CHP hükümeti kurulur kurulmaz nasil hemen getirip Maden İş tabelasını astı” Ve sira sı geldikçe anlatacağı” 
mız olayların nasıl geliş tiğini görelim 


FABRİKA 
KURULUYOR 


1967 yılında Aluminyum Tesislerinin te melleri atılır. Fabrika nın yapımında çalışan işçilere, fabrika üretime geçtikten sonra işe alınacakları vaadi yapıldığından, fabrikada sendikal mücadele başlar 


a Bi £ ara 


kan Seydişehu işçisi huzur istiyor. 


dırımoğlu bu birliğin işçiler üzerindeki etkisini şöyle anlatıyor: 
“İşçiler kavgalardan bıkmıştı. Birlik istiyordu, güvence istiyordu. 
1700 akitli işçi vardı. 
İlçede tek olunca ve işverene karşı bir yumruk gibi birleşince bu durum işçileri 


nın birleşmek için 1974 
yılında yaptıkları kongrede üç yabancı adam salonun bir köşesinde dikkati çekiyordu. Bu üç yabancı adam, kongsonunda 
Yıldırımoğlu'nun Başkanlığa seçildiğini görünce, kendisiyle görüşmek istediler.. Seydişehir'in en lüks oteli olan Türker Otelinde birara- 


alinde işten çıkıyorlar. Bu işçilerin 10 


Fabrika paydos etmiş, işçiler gruplar hı dikalar işçileri yerli yabancı diye böl- 


yıldır çekmedikleri kalmamış. Sarı sen: müşler, kendi menfaatleri için birbiriyle çatıştırr ışlar. Bu çatışmalardan bı- 


lerden Hava-İş üyelerinin oluşturduğu karma bir grup olan "Demokratik 


başladı ve biz de onların gazetelerinin dağıtılmasında: yardımcı Olu- 


yorduk " Genel Başkan adaylarının 

Atilla Özsöz olacağı söylenmektedir. A 

sendika ADENIN Genel Merkez Yürüt-GETİRİYOR me Kurulunda etkin olan 


Maden-İş, Vural Yıl- sosyo 


minyum-İş Sendikasın- dan ayrılmaya ve kendi | sendikalarına katılmaya yor: çağırırlar, Kemal Türkler'in ihanetine dayanamayan işçiler, Maden: 
İş'in tabelasını söküp atarlar. 


Yarın: 
Türk Metal 


ŞİMDİYE KADARKİ 
SONUÇLAR VE GÜÇ 


Vural ie DENGESİ 


6 bin civarında üyesi 


lege seçimlerinde 2 liste 


İzmir Şubesinde 6 Nisan günü yapılan Genel yönetimdeki 
“Demokratik Birlik''e yakın liste kaybetti. Ankara Kurulunda ise sosyal demokratların listesi ile AP-MHP çekişti ve sosyal demokratlar kay-İstanbul'da ise 
Teknik Müdürlükte ya- 


Kurulu, 


Şubesi Genel 


ortak listesi betti. 


pilan delege seçimlerini tam liste halinde 


"Demokratik listesi kazandı, 


Şimdiye kadarki sonuçların henüz kimin kazanacağı sorusunu ce: vaplamaya yetmediğini göstermektedir. 


Birlik'in Genel Kurulda 


demokratların ise kongrede Genel Baş- 


zen'in ise MHP yanhları- nın adayı olduğu belirtili- 


bulunan Hava-İş Sendikasının şimdiye kadar yapılan tüm şube ve işyeri de- 


“Demokratik Birlik" kazanırken Genel Müdürlükteki seçimi tam liste halinde sosyal demokratlar kazan dı. İstanbul'da AP ve 
MHP yanlılarının kazandığı 2 küçük işyeri dışında tüm işyerlerinde sosyal demokratların veya Birlik'in 


(Aydınlık |4| 


Eylem Birliği ile ilgili soruşturma sürüyor 


HABER MERKEZİ 
Karşıyaka Nergis Ma: hallesinde biri ölü üç Eylem Birliği üyesinin yakalanmasından sonra, operasyonlar (o sürdürülüyor. 
Yurt çapında devan eden operasyonların ya kalanan kişilerin ifadeleri ile derinleştiriliyor. 
Polis ekiplerinin dün de İzmir'in çeşitli semtlerinde yaptığı aramada Eylem Birliği ile ilgili çok sayıda döküman buldu 


KİMLİKLERİ 
BELİRLENDİ 


Olay sırasında panzerlerin koyun damını yıkmasıyla enkaz altında kalarak ölen eylemcinin 
THKP-C Eylem Birliği örgütüne yeni katılan Halil Aslan, olayda ağır yaralı olarak yakalananların ise Bülent Sarıtaç'la Tuğrul İnleten olduğu belirlendi. 


YARALILARIN 
DURUMU 


öte yandan THKP-C 
Eylem Birliği üyelerinin açtığı ateşle ağır yaralanan 45 yaşındaki Emine 
Savlı adlı kadının durumu ciddiyetini koruyor. 
10 yaşındaki Serdar Özkan adındaki çocuğun kolları ömür boyu sakat kalacak. Olayda ölen polis memuru Salih Baş- 


, kentin cenazesi ise Pazar- 


tesi günü toprağa verilecek. 


Madde 1— KURULUŞ 


kurulmuştur. 


ma T.G. l köy-İsST 


İST. 

kirköy İST. 
köy-İST. 

si, Bakırköy İST 
IST. 


kirkoy ÍST. 
Madde 6- ÜYELİK 


fakat aidat verebilirler. 


seçilirler. 
man yardımcı olurlar. 


la Şikayet edebilirler. 
Madde 10- ÜYELERİN Y 


silinir. 


a- Genel Kurul b- Yonetim Kurulu c- Deretleme Kurulu 


lamak. 
c- Yönetim Kurulu 


rumlu tutmak, 


rak toplanır. 


tı yapılır. 


mez. 


yapılamaz. 


Bakırköy, Kirazlı Köyü, ve Tesisler Yaptırma Derneği a 


Madde 2— DERNEĞİN ADI “Bakırköy, Kirazlı Köyü, Asi ve Tesisler Yaptırma" derneğidir.. 
Madde 3—DERNEĞİN MERKEZİ Kirazlı Köyü, Aslan Mahallesi, Bakırköy-İstanbul'dur Madde 4— DERNEĞİN AMACI a- Mahallenin güzelleştirilmesini sağlamak» b- Mahallenin sosyal ihtiyaçlarının-Elektrik, Su, Yol, ma-bir an önce sağlanmasına önderlik etmek. 
c- Mahalleye cami ve,oku! yapımını saglamak. 
d- Mahallede dispanser, kütüphane gi spor kollarına yardımcı olmak. 
es Dernek üyelerinin: tümünü il cek aksaklıkların giderilmesi için ii açmak, taraf olmak, müdahil sıfatı ile katılmak ve bu gibi durumlarda”eteri kadar vekil tayin etmek. 
Madde 5- DERNEĞİN KURUCULARI uyruklu Necati SEZ 


b- T.C. uyruklu Bedri BOZ c- T.C. uyruklu Mustafa AYDIN-Kirazlı Köyü, 


d- T.C. uyruklu Cemal EREN-Kirazlı Köyü, 


(© T.C. uyruklu Hacı BAL-Kirazlı Köyü, 


g- T.C. uyruklu Zeynel YIL 


suretle olursa olsun 5 yıldan olmak, 1630 Sayılı Dernekler dernekleri kurmak veya idare etme 


a- Dernek Tüzüğünün ve 

b- Giriş ve yıllık aidatlarını süresinde ödemek. 
Madde 11- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 

a- İstifa etmek sureti ile: mek sureti ile dilediği an üY 

b- Üyeliğin düşmesi sureti maddesinde öngörülen nitelikli 

c- Çıkarılmak Sureti ile; Ü: tanınan sure içinde ödememesi 


Madde 13- GENEL KURUL Derneğin en yüksek karar merc Madde 14- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ a- Derneğin organlarını seçmek b- Dernek tüzüğündeki madde! 


rını ve bütçesini incelemek, ona 


d- Derneğe lüzumlu taşınma maz malları satmak hususunda yö: e- Derneğin feshine ve tasfiyesine karar vermek. 
f- Dernek Tüzüğünde ve mevzuatta len diğer görevleri icra etmek. 
Madde 15- GENEL KURUL TOPLANTISI a- Olagan Toplantı: Genel Kurul her 


b- Yönetim veya denetleme kurulların ya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğ 


bulunan üyelerin listesini düze! 
on gün önce, toplantının günü, 


en az beş gün önceden, ger saati ve gündemi hususların ile çağırılırlar, Bu durumda m 


eYakalananların kimlikleri belirlendi © Ankara'da öldürme ve gasp olaylarından aranan 


5 kisi yakalandı 
ANTEP rinde kömür tevzi şube-CEZAEVİNDEN sinden alınan paranın bir f BİR Kişi į KAÇIRILAN... kısmı bulunan Cengaver ÖLDÜRÜLDÜ 


THKP-C Eylem Birliği ileri gelenlerinden olan ve Adapazarı'nda bir süre önce yakalanan Mustafa 
Hilmi Begümcan'ın yakın arkadaşı olan Ali Bülent Sarıtaç geçen yıl Gaziantep Cezaevinden kaçırılmış ve Beykoz operasyonundan kaçmıştı. 

Antep Cezaevinden Sa ntaç'ı iki gardiyanla bir jandarma erini öldürerek kaçıran Hüseyin Demirci ise bilindiği gibi İzmir'de ki olaydan kısa bir süre önce Ankara'da yine polisle girdiği silahlı çatışma sonucu yakalanmıştı. 


5 KİŞİ YAKALANDI 


Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün yaptıkları /baskınlar sırasında çeşitli öldürme ve silahlı gasp olaylarının faili olarak aranan 5 kişiyi yakaladı. 

Yapılan baskınlar sonucu üç kişiyi öldürmek ve silahlı gasp olaylarının faili Nail Koç , iki kişiyi öldürmek ve bir derneği yakmaktan aranan Adil Öner Solakoğlu, örgüte silah sağlayan Murat Yeşilyurt ve üze- 


Oruç yakalandılar. 

Bu arada sanıkların soygunda kullandıkları silahlarda Ali Çubukçu adlı bir kişi de bulundu. 


SİLAHLA EV 
TARAYAN ÜÇ 
KURTULUŞÇU 

YAKALANDI 


Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka Semtinde sağ görüşlü oldukları gerekçesiyle bazı kişilerin evlerini kurşunlayan İbrahim Kocaoğlu, Alaaddin Yay ve 
Arif Solmaz adlı üç kişiyi silahlarıyla birlikte yakaladılar. 


Yakalanan sanıklar yapılan ilk sorgularında 
Nevri Aydın ve Mehmet Berberoğlu adlı sağ görüşlü kişilerin evlerini kurşunladıklarını itiraf ettiler. Emniyet yetkilileri sanıkların "Kurtu.- luş" grubuna mensup olduklarını ve "tarama olayları için silahların o bölgedeki adını bilmedikleri bir sorumlu tarafından kendilerine verildiği- 


ni' söylediler 


Gebze Osman Yılmaz 
Mahallesi Bağdat Caddesinde Recep Kalfa'ya ait kahve önceki akşam saat 23.00'te 6'sı maskeli on kişi tarafından basılarak içerde bulunanlar yaylım ateşine tutuldu. 


Kahveye ilk olarak giren dört kişi içerde bulunanlara polis olduklarını söyleyerek ellerini havaya kaldırmalarını istediler. Daha sonra içeriye giren silahlı ve maskeli altı kişi elleri havada ve yüzleri duvara dönük durumdaki yurttaşların üzerine yaylım ateşi açtılar. 


Açılan ateş sonucu 
Dursun Sezer adlı bir işçi olay yerinde öldü Mustafa Taşkın, Nurettin Taşkın, Hasan Yalçın, 
Mustafa Erdoğdu, Celal 
Kart, Mehmet Çilga, Orhan Karabacak ve Abdülkadir Akdeniz adlı kişiler ise ağır yaralandılar, 


MALİYE 
BAKANLIĞINA 
BOMBA ATILDI 


Ulustaki Maliye Bakanlığı binasına önceki 


BAKIRKÖY, KİRAZLI KÖYÜ, ASLAN MAHALLESİ, GÜZELLEŞTİRME, OKUL, CAMİ VE TESİSLER 


YAPTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 


Aslan Mahallesi, Güzelleştirme, Okul, Cami di altında köy sakinleri arasında bir dernek 


e- T.C. uyruklu Yunus KAYGUSUZ-Kırazlı Köyü, 


a- Asli Üyeler: Dernek Tüzüğüne göre talepte bulunup, edilen kimseler olup, oy sahibidirler. 
b- Fahri Üyeler; Bütün mahalle sakinleridir. 


Madde 7- ASLİ ÜYELİK ŞARTLARI a- 18 yaşını bitirmiş olmak. 
b- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. 
c- Ağır hapis cezasına veya taksirli suclar hariç olmak üzere her.ne e- fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş y Kanununu gereğince kurulması yasaklanan k suçlarının birinden kesin olarak 


c- Derneğin çalışmalarına katılabilirler, yönetim kuruluna her za- d- Üyeler dernek çalışmalarında uğradıkları haksızlıkları genel kuru- 


ÜKÜMLÜLÜKLERİ dernek organlarının Kararlarına uymak. c 


Madde 12- DERNEGİN ORGANLARI 


ve denetleme kurulu raporlarını, yıllık hesaplaylamak, kendilerini ibra etmek veya 50- 


Madde 16- GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ . Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantıya Y rılır. Olağanüstü toplantı isteği, denetleme kurulu veya üyelerin beşte biri tarafından geldiği takdirde, yönetim kurulu baren bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır. 
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı niler, Genel Kurula katılacak üyeler, en az saati, yeri ve gündemi en az iki gazete ile ilan edilmek sureti ile haberdar edilirler. Bu hususlar ayrıca toplantının yapılacağı yerin mülkiye amirine yazı ile bildirilir. 
Toplantı geri bırakıldığı takdirde, üyeler ikinci toplantının tarihinden 

i bırakılma sebepleri ile toplantının yeri, günü da bilgi verilerek en az iki gazetede ilan sureti ülki amire yazı İle bildirilir. Ayrıca üyelere taahütlü davetiye çıkartılır. Genel Kurul toplantısı birden ziyade ertelene- a- 


Madde 17- TOPLANTI YERİ Genel Kurul toplantıları dernek merkezinde yapılır. Başka bir yerde 


lan Mahallesi, Güzelleştirme, Okul, Cami 


bi tesisler yaptırmak ve çeşitli 


gilendiren konularda husule gelebiledari ve kazal mercilerde dava 


EN-Kirazlı Köyü, Aslan Mahallesi, Bakır- 
-Kirazlı Köyü, Aslan Mahallesi, Bakırköy Aslan Mahallesi, Ba- 
Aslan Mahallesi, Bakır-Aslan Mahalle- 
Aslan Mahallesi, Bakırköy 


MAZ-Kirazlı Köyü, Aslan Mahallesi, Ba- a- 


üyeliğe kabul 


Oy sahibi değillerdir, 


tı isim ve imza ile birlikte derneğin ilan je yerinde7 gün süre ile askıya çıkartır. 
tanakla tespit olunur. İsteklinin giri yazı ile yönetim kuruluna iletirler. 

Askı süresinin sonunda, Yöne yerek üyeliğe engel bir ha hal yoksa durumu istek sahi tarihinden itibaren 15 gün içinde giriş ai hakları kendiliginden düşer. 
Madde 9- UYELİK HAKLARI 

a- Asli üyeler genel kurulu kurarlar, 

b- Derneğin diğer organlarını seçerler ve bu organların üyeliklerine 


tim Kurulu adayın müracaatın; incele- 1- 
1 olup olmadığını karara bağlar. Engel bir 
bine 7 gün içinde yazı ile bildirir. Duyurma datını ödemeyenlerin üyelik 


Her üye yönetim kuruluna Yazı ile bildirelikten çıkabilir. 
ile; Üyenin üye olabilmek için tüzüğün 7. 
erden birini yitirmesi halinde üyelik düşer. 
yenin, derneğe giriş aidatını ve borçlarını halinde, yönetim kurulu kararı ile kaydı 


ii olup, dernek asli üyelerinden oluşur. 


leri ve tamamını değiştirmek ve yorum- 


z malları satın almak veya mevcut taşinnetim kuruluna yetki vermek. 


genel kurulca yapılması belirti- 


yılın ocak ayı içinde olağan ola- ın gerekli gördüğü hallerde ve- i üzerine olağanüstü toplanönetim kurulunca çağ- 


- başvurma tarihinden iti- 


Madde 18- TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI dernek düzüğüne göre geni bulunan üyelerin yarıdan bir fazlası yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu den üye sayısı dernek yönetim ve denetleme lamanın iki katından aşağı olamaz. 

başka derneklerle birleşmesi yolunda- dan bir fazlasının huzuru ve bunların 


ikinci toplantıya iştirak e kurulları üye tam sayıları top! 
Derneğin feshi, tasfiyesi veya 


Madde 19- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ 

da belirtilen ve mahalli mülki amire bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. 
m Kurulunca düzenlenen listede- 


Ağaçlandır- 


tir, 


Genel Kurul 


Açılışı müteakkip toplantıyı i dar vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutana: lar. Toplantı sonunda bütün t 


Madde 20- TOPLANTIDA GÖ Toplantıda yanlız gündem bulunan üyelerin onda biri tara 


Madde 21- YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ 


sil, yedi yedek üyeden teşekki linde yedek üyelerden en çok liğine gelirler. Yönetim Kurulu, seç larından bir başkan ve bir muhasip seçerler. 
Madde 22- YÖNETİM KURUL Derneği temsil etmek ve 


Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilecek yedi aül eder, Asli üyelerden birinin ayrılması haoy alanlar sıra ile yönetim kurulu asli üyeilmesini müteakkip ilk toplantıda, ara- 


kaçına yetki vermek. 


b- Derneğin gelir ve gi gelecek döneme ait bütçeyi 


kat etmek, 


pabilir. 


tesisler için hibe veya bed tapuda dernek adina tescil kibe, aynı teberru ile nakd 

d- Dernek adina üç m hususunda yönetim kurulu ü: Yönetim Kurulu toplantı Kendi aralarından veya di muhasip ve başkaca memur alip görev! 
ve yetkilerini tespit etmek. 

g- Mübayaaları başkan veki 

h- Mübayaalardan alınacak 


i- Yönetim Kurulu başkanı beş 
1630 sayılı Dernekler Kani 


leri tutman. ve notere tasdik ettirmek. 
k- Borcunu ödemeyen üyelere sü 


nu ödemeyenlerin kaydını silmek. 


olan geçer. 


Genel Kurulu toplantıya çağı 

rul kararlarını uyculamak. 

Madde 23- YÖNETİM KURULUNDAN Mazereti olmaksızın arka arkaya üç 

kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Yerine Yi 


* Madde 24- DENETLEME KURULUNUN TE 


Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üy 


Genel Kurulca seçilir. 


el kurula katılma hakkı 


ının hazırı ile toplanır. İlk toplantıda 


RÜŞÜLECEK HUSUSLAR de yer alan hususlar görüşülür. Toplantıda fından istenilen hususlarda görüşülebilir. 


UNUN GÖREV VE YETKİLERİ bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir- 


der hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve hazırlayarak genel kurula sunmak. 

c- Genel Kuruldan alınacak yetkiye istinaden, derneğin yapacağı eli mukabilinde ve gayrimenkulleri ahzu kabze, line, resmi ve hususi dairelerde muamelatı ta- i teberruların ve aidatların tahsiline yetkilidir. , illi bankada hesap açmak, para Yatırıp çekme yelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, larını aralarında kararlaştırmak. 

şarıdan yeteri kadar katip, veznedar, lendirebilmek ve bunların görev 


ili ile iki üyeye yaptırmak. 
malların iyi kalite ve ucuz olmasına dik- 


yüz Türk Lirasına kadar mübayaa Ya- 


ununun 51. maddesinde yazılı defter- 


gece saat 43.20 sıraların- da patlayıcı madde atıldı. Patlama sonucu Bakanlık binasının bazı camları kırıldı. 


15-16 HAZİRAN 


15-16 Haziran olaylarının yıldönümü nedeniyle dün İstanbul-Ankara karayolunun Ceviz- li Kavşağı ile Topkapı Çevreyolu ayırımına asılan bombalı pankartlar imha edildi. Bu arada şehir hatları vapurlarına bomba konulduğu ihbarları yapıldı. Yapılan aramalar sonucu ihbarların asılsız olduğu öğrenildi. Haydarpaşa Garın- da da askerler ve polis tarafından geniş çaplı aramalar yapıldı. 

İzmir'de Kurtuluş ve Dev-Sol'un, Bursa'da Partizan ve Devrimci Halkın Birliği'nin düzenlediği mitingler olaysız sona erdi. 


TRABZON'DA 
Trabzon'da Kurtuluş grubunun düzenlediği mitingde olaylar çıktı. 
Miting sona erdiğinde, itfaiye araçlarına yol vermek için polis dağılan mitingcilerin yolunu kesti. Bu arada çevredeki binaların üzerinden bir el silah atılması üzerine polisler de ateş “cali 
Çıkan çatışma sonucu Mahmut Çatalsakal adlı bir öğrenci ağır, bir polis ve çok sayıda mitingci hafif yaralandı. 


175'e yakın kişi gözaltına alındı 


re tanımak ve buna rağmen borcurmakgündemini yapmak ve genel ku-ÇIKARILMA 

toplantıya gelmeyen yönetim edeklerden en çok oy almiş 


ŞKİLİ e olmak üzere bir Yıl için 


Madde 25- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 


a- Dernek defter ve belgelerini her zaman kontrol etmek ve incele- 


mek. 


b- Yönetim Kurulunun yaptığı işlerin kanun ve tüzük hükümleri- ne uygun olup olmadığını kararlaştırmak, 


halinde genel kurula sunmak. 
d- Malzeme ve inşaatın kontrollerini her gün Sira ile yapmak ve netice- 


lerini bir raporla yönetim kuruluna bildirmek. 


Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususların sonuçlarını bir rapor 


e- İnşaatın çalışacak usta ve işçilerinin tespiti ie, bunların defter ve 


lukla esas tüzükte değişikli Bu şekilde bir karar verildi likle Şubelerin nasıl kurulacağı, 


belgelerdeki kayıtlara 


İN ŞUBESİ 


cağının gösterilmesi şarttır. 
Madde 27- DERNEĞİN GELİRLERİ 


a- Üyelerin 
TL, sından az, 


aidat. 


b- 250.00' TL.sından az ol dan tayin olunacak derneğe giriş aidatı. 
üncü şahıslardan alınacak bağışlar. 

.osyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler. 
Madde 28- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ 

Genel Kurul, bir yıl müddetle iş görmek üzere beş kişilik bir haysiyet divanı seçer. Bu divan dernek organları arasında çıkan ihtilaflar ile, intlafları halledip bir karara bağlar. Kanun ve e bulunanları, derneğin gayesine ulaşılmasını tespit İle, ihtar ve tevbih cezalarını ekseriyetle karara ilmesi gerekenleri bir raporla yönetim kuruluna sunar. 


c- Üyeler ve Üc d- Eğlence ve s$ 


azalar arasında çıkan 
Tüzüğe aykırı hareketlerd engelleyenleri, bağlar. İhraç edi 


yönetim kurulunca tespit edilecek olan ve yılda 120.00 
1200.00 TL.sından çok olmamak kaydı ile ödeyecekleri 


Madde 29- TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİ RİLMESİ 


tir. 


Fesih kararı verebilmek için sahip olan üyelerin en az üçti 


şeklide 


lirtilen şekilde üyeler ça yısı ne olursa olsun fesih konusu göri hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğ hi, yönetim kurulu tarafından beş gün için: amirliğine yazı ile bildirilir. 
Madde 31- DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MALLARIN TASFİYE ŞEKLİ « Fesih ve infisah halinde mallar paraya çevrilir ve üyeler arasında esit pay edilir. e y k 
Madde 32- GEÇİCİ YÖNETİM KURULU Dernek organlarının teşkiline kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsile yetkili gecici yönetim kurulu aşağıda isim ve adresi yazılı kişilerden teşekkül etmiştir. 
Necati SEZEN-Kirazlı Köyü, Aslan b- Bedri BOZ -Kirazlı Köyü, Aslan Mahalle c- Mustafa AYDIN-Kirazlı Köyü, Asla "Madde 33- İşbu Tüzükte yazılmayan 


Tüzük, Genel Kurulca, üçte iki çoğunlu 


Midde 30- DERNEĞİN FESHİ 

Dernek «Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına e ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci defa toplanmak için tüzrikte beğirılir. Bu çağırı üzerine toplanacak Üye'erin saüşülebilir. Fesih hakkındaxi karar unluğu İle alınabilir. Derneğin fes- de mahallin en büyük mülki 


DERNEKLER KANUNU uygulanır. 


Imamak kaydı ile yönetim kurulu tarafın- 


kla her zaman değiştirilebi- 


Mahallesi, Bakırköy-İS 

si, Bakırköy İST. 

hallesi, Bakirköy -İ ST. 
hususlar hakkında 1630 sayılı 


n Mal 


uygun olup olmadığını araştırmak. 
f- Gerektiğinde SN kurulu toplantıya çağırmak. 
Madde 26- DERNE 

Derneğin şimdilik şubesi yoktur, Genel Kurul üçte iki çoğunkler yaparak şube açmaya karar verebilir. 
ği takdirde esas tüzükte yapılacak değişikgörev ve yetkileri ve nasıl temsil oluna- 


' Haziran 1979 


U-2'ler uçamaz, Rusya geçemez 


"Amerikan U-2 uçaklarına ve tusya ya Teslimiyete Hayır” 


çampanyası sürüyor 


» Doğu Perinçek bugün Kayseri” de konuşuyor 


» Kiraz TİKP İlçe örgütü U-2 lere karşı yapılacak mitingle açılıyor 


Devrimci Bank-Sen:” Dünyanın en büyük zalimine danışacak hiçbir şeyimiz yoktur” 


HABER NERKEZİ 


Türkiye İşçi Köylü Yartisinin Parti Meclisi cararıyla düzenlediği 


"Amerikan U-2 Uçaklaına 've Rusya'ya Tesliniyete Hayır" kampanyası sürüyor. TİKP'nin yütün il ve ilçe örgütleri »rotesto toplantıları düzenliyorlar. Birçok il ve içelerde miting çalışmaları sürdürülüyor. 
Kampanya. bildiri, afişle- me ve dağıtılan el ilanlarıyla en geniş halk kesimlerine duyurulmaya çalışılıyor. 


KAYSERİ'DE 

U-2'leri protesto için yürütülen kampanyanın bir parçası olarak Kayseri TİKP İl örgütü bir kapalı salon toplantısı düzenledi. Bugün yapılacak toplantıya TİKP Başkanı 
Doğu Perinçek de konuşmacı olarak katılıyor. 


SİVAS'TA 


U-2 uçaklarını protesto amacıyla Sivas'ta düzenlenecek mitinge Sıkıyönetim Komutanlığının izin vermemesi protesto edildi. 


Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Divriği İlçe Başkanı Haydar Çağlar, dün yaptığı açıklamada 
"Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya teslimiyete hayır" mitingine, Erzincan Sivas İlleri Sıkıyönetim Komutanlığınca izin verilmemesini protesto ederek, "Bağımsızlık tohumlarının: ilk defa ekildiği Sıvas topraklarında aynı şevkle bugün de bağımsızlığımızı savunmak için U-2 Casus uçaklarını protesto etmek her yurtseverin görevidir" denildi. 


e a m a m maa m 


2 trilyon dolarlık cephane 


KİRAZ DA 
Öte yandan, Kiraz 
TİKP İlçe Örgülü U2 


Uçaklarına karşı düzen lenecek bir mitingle açıyor. TİKP İlçe Örgütünün yürüttüğü miting çalışmasının çevre köy lüleri tarafından ilgiyle izlendiği ve büyük bir sempati topladığı bildiriliyor. Miting çalışması sırasında sahte solcuların baltalama çabaları sürüyor. 
KONYA'DA 

TİKP Konya İl Örgütünün U-2 terle ilgili ola- 


rak çıkardığı afişlere Emniyet tarafından el konuldu. TİKP Konya 


İl Başkanı İlhan Kırıt, 


bu durumu protesto ederek aşağıdaki açıklamayı yaptı: 


Çıkardığımız afişlere el konmuştur.. Fikirlerimizi ve siyasetlerimizi susturmaya yönelik dbu! 
tutumu kamuoyu önünde protesto ediyoruz. 12 Haziran 1979 günü Ereğli'de afişlemeye çıkan İlçe Örgütümüz, Ereğli Emniyet 
Amir vekili Nazım Genç tarafından maksatlı olarak engellenmiştir. Yasak afiş asıyorsunuz diyerek İl Başkanı ve İlçe Başkanı: gözaltına alınmış ve partimizi arattırarak afişlerimizi götürmüştür. Hava sahamızda U-2'lerin uçmasına karşı çıkan ve milli egemenliğimizi. savunan afişler kanunlara uygun olarak hazırlanmıştır. Anayasamızın 20. maddesindeki propaganda hürriyetini çiğneyen hiç bir tutum sözkonusu değildir. 

Aynı tutum Konya 
Emniyeti tarafından da sürdürülmüş Konya İl Örgütümüz için geçici 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Carter'de hu durum en belirlisi oldu.” 


Anlaşılan Brejnev'in göçtüğüne, de, Carter'in yorulduğuna da acıyanlar var! 

Aynı konuyu Avusturya Sosyalist Partisi" nin ikinci adamı Viyana Belediye Başkanı Gratz'ın verdiği akşam yemeğinde konuşuyo- 


olarak verdiğimiz adres 
13 Haziran 1979 tarihinde 
kanunsuz olarak aranmış- 


tur. Partimizin bazı evrakları ve 1500'den fazla afişe el konularak götürülmüştür. Paru yo 


neticilerinden kimse olmadan yapılan bu arama kanunlara aykırıdır. 
Partilerin çalışmaları anayasanın güvencesi altında ve partiler yasasına göre düzenlenmiştir. Bu yasalarda propaganda çalışmalarını engelleyen hiç bir madde yoktur- Ereğli Emniyet Amiri Vekili 
Nazım Genç ve Korya 
Emniyet Müdürü hangı yasalara dayanarak yasak afiş astığımızı ve bulundurduğumuzu iddia etmektedir. 
Bu tutum partimizin çalışmalarının siyasi maksatla önlendiğini ve yasaları uygularken objektif davranmadıklarını göstermektedir. TİKP olarak Valiliğin ve yetkililerin bu keyfi uygulamaları önlemelerini istiyoruz." 


CEYHAN'DA 


Ceyhan TİKP İlçe Örgütü de, "Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya teslimiyete hayır" konulu bir gece düzenledi. Bu konuda yapılan açıklama şöyle: 

"Dünya barışını tehdit eden, Amerika ve 
Rusya arasında yapılan SALT-2 anlaşması, silahsızlanma ad' altında, dünya halklarına karşı bir göz boyamadır. Özellikle Rusya'nın işine yarayan bu anlaşmanın gereği olarak ülkemizde Amerikan U-2 casus uçakları uçurulmak isteniyor. 

"Ecevit hükümetinin iki süper devlet arasında sürdürdüğü denge politi- 


masaya vurup kalkıyor. 
Konuşmalarıntızı ayakta dinleyen öteki Rus 


oturuyor onun yerine. 


— Siz hangi partidensiniz? 

— Aydınlık gazetesindenim.. 

— Şu Maocu gazete değil mi? 

— ülkemizde bize saldıranlar "Maocu gaze- 


te" diyorlar. 


kasının sonucu ülkemizin bağımsızlığını hiçe sayan bu tutumunu şiddetle protesto ediyoruz. 
"ülkemizin bağımsızlığından yana olan tüm halkımızı O AP'li CHP'li, MSP'li demeden gecemize katılmaya ve bağımsızlık bayraklarını yükseltmeye çağırıyoruz." 


DEVRİMCİ 
BANK -SEN'İN 
AÇIKLAMASI 

Devrimci Bank-Sen 
Yürütme Kurulu adına yapılan açıklamada da, U-2'ler konusunda Rusya'ya danışılması eleştirilerek, "Bizim dünyanın en saldırgan zalimine danışacak hiç bir şeyimiz yoktur" deniliyor. 

Devrimci Bank-Sen'in bu konudaki açıklaması şöyle: 

"SALT-2'nin imzalanması için Rusya ABD'ye baskı yapmakta, ABD' de 
U-2 casus uçakları konusunda Ecevit hükümetini zorlamaktadır. 

"Buna karşılık Ecevit hükümeti iki noktada büyük hatalara düşmektedir: Birincisi SALT-2'nin dünya çapında barışa ve silahsızlanmaya katkıda bulunduğunu savunmak- ta, hayalci bir tespit yapmaktadır. 

İkincisi, U-2 casus uçaklarının topraklarımız üzerinde uçmasını Rusya' 
ya danışmakta, milli egemenliğimize zarar vermektedir. Bizim, dünyanın en saldırgan en büyük zalimine danışacak hiç bir şeyimiz yoktur. 
Eğer danışacağımız biri varsa, o da Türkiye halkıdır. Türkiye halkı da topraklarında yabancı tek bir asker ve üs, semalanmızda casus uçaklarının uçmasını istemiyor." 


ruz. Gazetecilerin çoğu Carter'in popülerliğini yitirdiği konusunda birleşiyorlar. Yani Carter sadece yorulmadı, aynı zamanda siyasi hayatının sonuna dà yaklaşıyor. 

SALT-2, Carter'in umduğunun aksine, attığı son büyük imza olacak. 

Akşam yemeğinde Çinli, Alman ve Rus gazetecilerle konuştuk. Çinli arkadaşım Feng ile bir saat başbaşa sohbet ettik. Çinli arkadaş başka gazetecilerle görüşmek üzere masamızdan aynlırken iki Rus gazeteci masaya yaklaşıyor. 
Bunlar masalan gezerek Sovyet propagandası yapan gazeteciler. Hiç yoklarsa 20 kişi varlar. 

Biri masamıza oturuyor, biri ayakta içmeye devam ediyor. 


Hemen konuşmaya başlıyoruz. 

— Anlaşma gerçekleşirse Sovyetler'in 250- 
300 kadar fazla kıtalararası füzesi olacak. Ne yapacaksınız bu füzeleri. 

Rus, sözle cevap vermek yerine, iki elinin işaret parmaklarını birbirine vurarak kırma işareti yapıyor. 

—Kmıp, kmp SS 20 mi yapacaksınız? 

Kızıyor ama bozuntuya vermemek için gülmeye çalışıyor. 

— Hayır, hayır, Yok edeceğiz. Biz verdiğimiz 
sözü tutarız. Güvenmek lazım. 5 

— Güvenme meselesi soyut. Bu, isteklere bağlı bir şey değildir. Emperyalizmin karekteri ile ilgili bir meseledir. 

— Amerika için bu dediğiniz geçerli, Fakat Sovyetler Birliği için öyle değil, Bizim siyasetimiz hiç değişmedi. 

— Değişti, değişti. 

— örnek verin. 

— İstediğiniz kadar örnek vereyim. Lenin ve Stalin çağında Sovyetler Birliği sosyalizm prensiplerine sıkı sıkıya bağlıydı ve bir ülkenin başka bir ülkenin içişlerine karışmama ilkesini en iyi bir şekilde uyguluyordu. Bugün bu ilkeler çiğneniyor. 

— Örnek? 

— Çekoslovakya, Afganistan, Angola, Vietnam, Kamboçya... 

— Çekoslovakya meselesi çok ayrı bir mesele. Biz buna mecburduk, Amerika'nın yaptıklarını neden görmüyorsunuz? 

Ve bana uzun uzun dengeyi anlatmaya çalışıyor. ABD'nin hegemonyasındaki ülkelerin kurtarılmasının başka yolu olmadığını iddia edior. 
e Vietnam halkı Amerikalılardan kendini nasıl kurtardıysa,, İran, Türkiye nasıl kurtardıysa bütün öteki halklar da kendi güçleriyle kurtulacaklar. 

— Ama Amerikalılardan önce Fransızlar vardı Vietnam'da. i 

— Yani mutlaka birinin geleceğini mi söylemek istiyorsunuz? Şimdi kim geliyor? 

‘Rusun diyecek bir şeyi yok. Elini gülerek 


— Az önce Stalin'den bahsediyordunuz. Siz Stalin'in kaç yılında doğduğunu bilir misiniz? 

— Stalin'i savunmanız beni sevindirdi. Ama bırakın kaçta doğduğunu da onun ideolojisini tartışalım. 

—Siz Stalin'i bizden çalmak istiyorsunuz ama Stalin'i vern'eyeceğiz. 

— Kruşçev verdi. 

— Kruşçev zamanında yanlış eğilimler olduğunu kabul ediyorum. Fakat bugün durum degişti. 

— Stalin'in heykellerini baştan dikip, kitaplarını baştan basacak mısınız? 

— Stalin'in heykelleri duruyor, kitaplarının da hepsi kütüphanelerde var. 

— Ama 'bu şekilde tartışılmaz. Bakın demin Kruşçev'in hatalarını kabul ettiniz. Stalin'in heykelleri. duruyor, derseniz nasıl tartışırız? 

— Duruyor diyorum size, duruyor. Ben kendi gözlerimle gördüm. 

Rus gazeteci bağırarak konuşmaya başlıyor. 
Etraftan bakanlar var. Uyarıyorum. 

— Sizin beyninizi yıkamışlar. Siz bu şekilde konuşturuluyorsunuz. 

Tekrar uyarıyorum Rus'u, Nafile. Rus tartışmayacak. 

Adam etraftan bakanlara aldırmadan bağıra bağıra kalkıp gidiyor. Giderken kısaca bir dönüp "Adresinizi verin bana" diyor. “Aydınlık-İSTANBUL"' divorum. 


ADAM BAŞINA 15 TON DİNAMİT 


SALT-2, SALT-3, "'Yumuşama', "Silahsızlanma' derken ortalık gerçekten bulandı. Carter ve Brejnev anlaşmaya gerçekten bulanık havada imza atacaklar, her zaman olduğu gibi. 

Şu ' silahsızlanma kahramanları"nın yedik- 


leri naneye bir göz atalım da bulanıklık biraz dağılsın: 

1. SALT-2'de atom silahlarının teknik gelişmesini önleyen bir mâdde yok. 

9. Kıtalararssı uzun menzilli füzelerin imalatını durdurmak Sovyetler'in çok işine geliyor. 
Böylece ağırlığı Avrupa'da kullanılacak olan orta menzilli füzelere verebilecekler. 

3. Son virmi yılda silaha harcanan para 2 trilyon 670 milyar dolar. 

Türkiye'de kaç kişi bilir bu rakamın nasıl yazıldığını? Bakın şöyle: 2 670 000 000 000 dolar. Bu paranın ne kadar Türk lirası ettiğini hesaplamayı içim .elvermiyor. 

4. Daha 1976 yılında yapılan bir hesaplama- ya göre atom silahlarının 50 bin megaton olan kapasitesi dinamit gücü olarak ele alındığında dünyada yaşayan her insan başına 15 ton dinamit düşüyor. 

5. SALT-2 ve SA,T-3 teknik gelişmeyi ve kıtalararası füzeler dışındaki diğer atom başlıklı füzelerin gelişmesini durduramayacağı için bu gelişme aynı hızla devam edecek. 


Kıbrıs'ta barış isteyenler Türk görüşmecilerin, fetihci propagandaya itibar etmemesini istiyor 


Maraş konusu yarın 


@ Ana muhalefet 


Durduran:” Sorunun uzaması. 


Türkiye'nin de 


toplumunun da çıkarına 


değildir” 


HABER MERKEZİ 
Kıbrıs'ta önceki gün başlayan ve Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm bulmayı amaçlayan toplumlararası görüşmeler, iki günlük bir aradan sonra yarın yeniden başla- 


MSP Elazığ 

il Başkanı 
U-2' lere karşı birleşilmesini istedi 


ELAZIĞ (ÖZEL) 

MSP Elazığ İl Başkanı 
Selim Çiçek, U-2 uçakları ile ilgili olarak hükümetin tutumunu eleştirdi. 
Çiçek, bu konuda gazetemize yaptığı açıklamada, “U-2'lerin semalarımızda uçmasının bağımsızlığımıza aykırı" olduğunu belirterek, "'Bağımsızlığımıza düşürülen bu lekeleri silip atmak için birleşilmesini" istedi. 

Hükümetin bu konuda 
Rusya'ya danışma tutumuna karşı çıkan Selim Çiçek, SALT-2 Anlaşması konusunda da şöyle dedi: 

"Son dönemlerde süper devletler arasında yapılmak istenen SALT Anlaşması, geri kalmış ülkeleri paylaşmak içindir. 
Süper devletler Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerini ellerine geçirmek için böyle bir antlaşma imzalamak istiyorlar." 


partisi lideri 


Kıbrıs Türk 


yacak. Yarınki görüşmelerde Kıbrıs sorununda düğüm niteliği taşıyan 


"Maraş" konusu ele alınacak. 
Maraş'ın yerleşime 


açılması konusu 19 Mayıstaki Denktaş-Kıprıyanu zirvesinde ele alınmış ve iki lider arasında varılan 10 maddelik anlaşma- da da yer almıştı. Bu anlaşmaya göre, Maraş sorunu 15 Hazirandaki toplumlararası görüşmelerde öncelikle ele alınacak ve Maraş'ın yerleşime açılması için çaba gösterilecekti. 10 maddelik anlaşmanın 5. maddesinde daha sonra şöyle deniliyordu: 

"Maraş konusunda, 
Kıbrıs meselesinin diğer yönleriyle ilgili görüşmelerin sonucu alınmadan önce bir anlaşmaya vanldığı takdirde, bu anlaşma bekledilmeden yürürlüğe konulacaktır" 

Maraş sorununa yeni bir yaklaşım getiren ve Kıbns'ta barışın sağlanması yolunda önemli bir adım sayılan bu madde, Türkiye'de ve Kıbrıs'ın 
Rum kesimindeki şoven güçler tarafından tepkiy- le karşılanmıştı. Bu güçler, Türkiye'de Ecevit hükümetini ve Kıbrıs'ta Denktaş'ı güç duruma düşürmek için yoğun bir propagandaya girişmişler ve hatta Kıbrıs" 
ta aşırı şoven güçler “"Maraş'ın intikamının alınacağından"' söz etmişlerdi. 

Öte yandan Türkiye" 
de ve Kıbrıs'ta barıştan yana güçler, görüşmeler- 


Çukurova, Maraş Söke.... 


Bereketli topraklar üzerinde * 


Şaç insanlar 


de Türk tarafını temsil eden görüşmecilere büyük bir sorumluluk düşvüğünü belirterek, görüşmecilerin fetihçi , propagandanın etkisinde kalmamasını istiyorlar. 
RUM BASINI 
Rum basını toplumlararası görüşmeleri gayet olumlu karşılayarak görüşmelerle ilgili gelişmeleri manşetlerinden verdiler. Genellikle çok iyimser nitelikteki bu manşetlerde “İlk görüşme çok dostane geçti", 


ele alınıyor 


“Görüşmeler akılcılık ve ümitle başladı' gibi ibareler yer aldı. 
DURDURAN 
UMUTLU 

Kıbrıs'ta ana muhalefet partisi durumundaki Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Alpay Durduran, topluml ararası görüşmelerin başlaması- nın önemli bir adım olduguna işaret ederek, "Sorunun uzamasında ne Türkiye'nin ne de Kıbrıs Türk toplumunun çıkarı yoktur' dedi. 


Köy-Koop Başkanları 
Politika gazetesinin yayınına cevap verdi 


ANKARA (ÖZEL) 
Köy-Koop içinde muhalefet grubunu oluşturanlardan eski Yönetim Kurulu Başkanı Hadi İlbaş, Isparta Birliği Başkanı Ethem Beydoğan ve Manisa Birliği Başkanı Mustafa,Pala ortak bir açıklama yaparak, şimdiki yönetimin Politika gazetesi aracılığıyla sürdürdüğü suçlama kampanyasına cevap verdiler ve Nedim Tarhan'la arkadaşlarının kendi suçlarını göz- den kaçırmak için hedef saptırma çabasında olduklarını belirttiler. 
Politika Oo gazetesinde yer alan "Eski Yönetici- 


izzet Dalyan 
Çukurova” dan yazıyor 


Aðalardan izin almadan çocuk emzirilemiyor 


Bir kez Çukurova'ya ayak basmış, dönmek istese dönemez. Ne ücret alacağını bilmese de, bir kez memleketi bırakmış arkasında çoluk çocuk gelmiş ya, Adıyamanlı, Mardinli, Urfalı artık dönemez geriye. 
İşçiler çapayı bitirmiş, ama pamuk tarlalarının kıyısında çadırlarda, pamuk toplama zan:anını bekliyorlardı. 


Konuştuğum Mahmut Kılınç "Bir kez iş umudu gelmişiz" dedi. "Aldığımız, yemegimize yetmiyor. Ania dönemeyiz. Düşün, domates 20 lira, salatalık 12.55 . Ama döneneyiz. Üstelik bizden toprak bastı bahanesi 
her çadır başına 200 


lira alıyorlar. Bize satsa- , 


lar, naylondur, i100 lira etmez. Vermesek defolur gidersiniz diyorlar. İşçi mi yok diyorlar. Celmişiz bir kere dönemeyiz." 


"Karakola bildirdik. 
Biz karışnıayız, mah- 


kemeye başvurun de-* 


diler. Nasıl, ne zaman başvurursun? Korkarız elçiye borçlu kalacağız. 
Borçlu döneceğiz memlekete." 


Dönemiyorlar memleketlerine. Çünkü dönseler, Mahmut'un dediği gibi "Sonra n'olacak:?" Orada iş mi var sanki? Orada ağa mı yok sanki? Orada hak 


mı var, hukuk mu var?. 


Gelmiş bir kere dönemiyorlar. Dönüyor, ertesi yıl yine çaresiz geliyor, yine çaresiz dönemiyorlar. Bir kısır döngü. 


Ölen ölür kalan 


sağlar çalışır 

Yaşayışları tam anlamıyla sefillik, Ağanın köpeği yaşamaz öyle. 
Isırmak için besine ihtiyacı olur. Bakımlıdır kulübesi. Köpektir derler istirahat ettirirler. 
Tarım işçileri, özellikle de dışarıdan gelen tarım işçilerine köpeğe verilen değer bile verilmez. Çukurova'yı beres ketli yapan işçiler, güzel sudan içemezler, kurtludur içtikleri. Tarlanın ortasında, çaputlar altında yatarlar. 
Hastalanırlar, ölen ölür, kalan sağlar çalışır. 


Sabri Kanarya: "nasıl hasta olmasın bebeler" diyor. "Bizleri saat 5'de naylona (römork) doldurup, saat 9'a kadar soluk aldırmadan çalıştırıyorlar. 8 oldu mu karnımız guruldamaya başlıyor. Çocuk naşıl dayansın? Bizlerle bebeleri bir tutuyor- 


lar." 
Ayşe Çelik “ne di- 


yorsun" diyor. "Ağa- dan izin almadan emziremeyiz. Çocuk ağlar. 
Bırak ağlamayı, hasta olsa, çatlasa, yine istirahat olmadan emziremeyiz” 

Hanziha Akkuş "çocuğu tarlaya götürelim istemezler. Ama mecbur. Bizi çalıştıracak, 

i nereye bıraka- 


Hastalanınca ne yapıyorsunuz dedim. Bir şey yapmazlarmış. Daha doğrusu ne yapsınlar. Tarlada doktor mu var. "Doktor için para istesek dayıbaşlarından' diyor işçiler "'dayıbaşı gelir gider, ağada para, 


yok der 'Sabredin o 'biraz Hasta olan işçi, çalışamaz durumda ise barınak diye verilen çadır ve ahırlarda ölümle başbaşa ( kalıyormuş. 
Römorklarla taşınırken sık sık rastlanan kazalarda sakatlanan da ayrı. Ölenler de ayrı. 


Toprak retormunu 


görmüşler 


Ama dönemezler memleketlerine. Bir karış toprağı bile yok ki dönsün. Toprak reformundan açıldı, her nasıl açıldıysa söz, Suruçlu Mehmet Akkuş "yaptılar, tek tek evlerimizi gezdiler. Soru" 
lar sordular, yazdılar, güzel güzel çizdiler. İki sene geçti üstünden, toprak yok." 

"Ne toprağı" diyor bir başka tarım işçisi. 
"bre arkadaşlar, siz toprak reformundan umutlanmışsınız" diyor. Gülüyor. "Benim 5 dönüm tarlam vardı. Yetkililer köye geldi. Toprağın var mı dediler. Söyledim. Onu da aldılar. 
Senin toprak, ağanın toprağının kıyısı dediler. Senin değil ağanın dediler. 5 dönüm top; 
rağımı daağaya verdi. 

İsciler toprağa hasretbakıyor. » Ah bu toprağın, çoğu değil, bira zı benim, olsa der gibi. 
Birazı onun olsa, küçük bir parça, gül gibi geçindirir insanı, Hani şu durduğu yer kadarı Körolası ağalar. 


Yarın: 

ikinci durak Maraş 

Ovası 


ler hakkında dava açılıyor" başlıklı haberde bulunan suçlamaların eski Genel Başkan yardımcıları olarak Nedim: Tarhan ve Tuncer Ergüler'i de kapsaması gerektiğini belirten birlik başkanları, bunların kendilerini bir kenara ayırıp yönetim kurulunun diğer üyelerini suçlayarak kendi çıkarlarını korumaya çalıştıklarını belirttiler. İlbaş ve arkadaşları "Köy-Koop'ta bir dönemle ilgili suçlular varsa, bunların başında Nedim Tarhan ve Tuncer Ergüler gelir, Kendileri o dönemin imzaya yetkili Genel Başkan yardımcılarıydılar"' dediler. 
Açıklama da Nedim Tarhan ve arkadaşlarının Köy-Koop'u, Köy-Koop yapan Ahmet Altun, Hadi İlbaş, Ethem Beydoğan ve Genel Müdür 
Gürmen Kökten'i kamuoyunda yıpratmak amacıyla iftira kampanyası açtıklarına dikkat çekil- di. Bur davranışların dillerinden düşmeyen "Solculuk" "'ilericilik"' devrimcilik"' ilkeleriyle bağdaşmadığı da açıklanarak, Türk köylüsünün traktör paralarını har vırup harman savurduktan sonra, aynı traktörleri köylüye ikinci kez satacak kadar ayıplı duruma düşen Nedim Tarhan ve arkadaşlarının , üç-beş maceracıdan başka bir şey olmadıkları, üretici köylünün inandığı kooperatifçiliği yıpratıp yozlaştırmalarına izin verilmeyeceği belirtildi. 

Açıklamada şimdiki yöneticiler hakkında dosyalar hazırlandığı ve bunların yakında mahkeme- ye verileceği de ifade edildi. 


Kırıkkale Barut 
Fabrikasında ölen işçi sayısı 
5' e yükseldi - 


“HABER MERKEZI 
Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumunun 


Kırıkkale Barut Fabrikasında önceki günkü patlamada ölenlerin sayısı 
5'e yükseldi. 

Nedeni belirlenemeyen patlama sonucu binanın çatısı çökmüş ve içerde bulunan işçilerden Rıza Malvar ve Ali Erşahin ölmüş, ağır yaralı 5 
işçide SSK Kırıkkale hastahanesine kaldırılmıştı. 
Dün de ağır yaralı işçilerden Hüseyin Gülgüldüler, Muzaffer Aksekliler ve Ömer Karakulak kurtarılamayarak (o öldü. 
Ölen işçilerin cenazeleri toprağa rerilmek üzere köylerine gönderildi. 


Konu 


ya. 
Konuşmacı: 


Tarih: 
Saat: 14.00 


(açıkca An 


Osmanlı tokadı 
Mirza Palas'ta 


Kıbrıs yangınının sürmesini isteyen güçlerin bütün engelleme çabalarına rağmen toplumlararası görüşmeler cuma günü başladı. 

Kıbrıs Rum ve Türk tarafları Kipriyanu ile Denktaş zirvesinde varılan 10 maddelik anlaşmanın ayrıntılarına Mirza Palas Otelindeki görüşmelerde sonuçlandırmaya çalışıyorlar. 

Demirel'e (bakıyorsunuz, o toplumlararası görüşmelerden, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarından hiç de hoşnut görülmü yor. 
Bütün dünya ülkelerinin desteklediği Birleşmiş Milletler kararlarının tartışılmasına itiraz ediyor. Kıbrıs sorununun Türkiye ve bölge için taşıdığı önemi değerlendirecek yerde, bunu “hükümeti silkeleme" politikasının bir aracı haline getirip, sorumsuzluk örnekleri vermeye devam ediyor. "Kıbrıs'ta taviz veriliyor" yaygarasından iktidar umudu çıkarmaya çalışıyor. a 

Kıbrıs'ın “tamamının fethedilmesi" gibi akıl almayacak bir fikrin savunuculuğunu yapan Erbakan ise, şovenizm yarışında Demirel'den birkaç boy ilerde. 

Hükümete gelince. 

Ecevit Kıbrıs sorununun toplumlararası görüşmelerle barışçı çözümünden yana olduğunu sık sık vurguluyor. Daha iki gün önce partisinin ortak grubunda dış politika konusunda açılan genel görüşmede de tekrarladı: 

“Artık Türkler veya Türkiye Kıbrıs sorununu engelleyen bir tarafmış gibi görünmekten kurtuldu.” 

Bu sözler iyi, güzel, ama toplumlararası görüşmelerde Türk tarafını temsil eden heyete belli ve sistemli bir şovenizm temsilcisi olan Profesör Mümtaz Soysal'ın gönderilmesine ne demeli? j 

Soysal, Milliyet gazetesinde 2 Şubat 1979 
tarihli "Osmanlı Tokadı" başlıklı yazıda savunduğu belli bir siyasetin esaslarını ortaya koymuştu. Bu siyasetin özü şuydu: 

"Sovyetler Birliği'ne yaslanmak, Kıbrıs ve Ege meselelerini yokuşa sürmek, Türkiye'nin Avrupa'yla dayanışmasını baltalamak Ecevit' e Davut Han olmayı önermek, Rusya'nın himayesinde bir İslam dünyası hedeflemek, bu amaçla Osmanlı devletine özlem duyanların duygularını okşamak". 

Aynı Mümtaz Soysal, Nisan 1978'de Kıbns'a bir de "Anayasa taslağı" hazırlamıştı. 
Sanki Kıbrıs halkı kendi anayasasını yapamazmış gibi. "Dünyanın en özgürlükçü anayasası” ilan edilen bu taslak, Soysal'ın valizleri içinde önce Kıbrıs'a, oradan Senegal'deki İslam Konferansına, oradan da ambargoyu kaldırtmak için ABD Senatosuna gitmiş, fakat hiç bir yerde hüsnü kabul görememişti. 

“Osmanlı Tokadı" teorisi, şimdi Ecevit hükümeti tarafından görevlendirilmiş, "uzman" olarak Mirza Palas'ta bulunuyor. 

Kıbrıs sorununun çözümlenmesini istemeyen anlayış, Kıbrıs sorununu çözmek için barış masasında! 

Ve "Osmanlı Tokadının" varlığı bile Rum tarafının itirazına neden oluyor. 

Türkiye, Kıbrıs'ın. bağımsızlığı, bariş ve huzur konularında samimi olduğunu göstermek istiyorsa, bu tür davranışlardan vazgeçmelidir. 

Barış masasına Türkiye iyiniyet yerine şovenizmin "ve 'Osmanlı Tokadı'nın gönderilmesi, görüşmeleri tehlikeye sokar. Çünkü bu davranış, Rum kesiminde de barış istemeyen güçlerin bu teorinin taraftarlarının işine yarayacak, barış isteyenlerin gücünü zayıflatacaktır , 


TiKP, 15-16 Haziran'ı 
Eyüp İlçesinde kutladı 


© Toplantıya çeşitli sendika yöneticileri, 


işçi önderleri ve çok sayıda işçi katıldı İSTANBUL (ÖZEL) 


[Aydinlik E} 


Türkiye İşçi Köylü 
Partisi 15-16 Haziranın 9. 
yıldönümünü, dün İstan- 


bul Eyüp İlçesinde düzenlenen bir törenle kutladı. 


Coşkun bir hava içinde geçen törene, çok sayıda işçi ve halk katıldı. 
Törende, Eyüp İlçe Başkanı İsrafil Tekin ve çeşitli sendika yöneticileri ve işçi önderleri konuşmalar yaptılar. 

Eyüp İlçe Başkanı Tekin, konuşmasında, 15- 
16 Haziranda, revizyonist 
ve reforumcu sendika ağalarının işçileri arka- dan harçerlediğini belirttikten sonra, bugün 15- 
16 Haziran dörenişine en 
kararlı bir şekilde TİKP' nin sahip çıktığını söyledi ve bütün işçileri, revizyonizme karşı mücadele bayrağını daha da yükseltmeye çağırdı. 

Daha sonra Devrimci 
Maden-İş Sendikası Silahtar Şube Yöneticisi Ali Yaşar, 15-16 Haziran Demir Döküm Direniş Komitesinde görev alan bir işçi olarak anılarını anlattı. Ali Yaşar, Türkler" 


KONFERANS 


SALT—2 Anlaşmasının değerlendirilmesi ve Partimizin "Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya Teslimiyete"' karşı açtığı kampan- 


CÜNEYT AKALIN Gazeteci) 


Yer: Türkiye İşçi Köylü Partisi İl Merkezi (Kaptanpaşa Çıplağı Sok. 19/2, Şişhane) 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TiKP istanbul İl Örgütü 


in o gün Merter'deki toplantıda, direnişten, mücadeleden bahsettiğini, ertesi gün işçiler yürüyüşe geçtiğinde ise, Gönen e kaçtığını ve mahkeme önünde sorumluluğunu inkar ettiğini anlattı. 
Yıllardan beri sosyalizm uğruna mücadele ettiğini, 61'den sonra TİP' 
in Eyüp İlçesi kuruculuğunu yaptığını belirten Teksif Eyüp Şube; Yöneticisi Hüseyin Biber ise konuşmasında, Maden-İş" 
i Demir Döküm'e kendilerinin getirdiğini söyledikten sonra "Keşke getirmez olaydık. İşçi sınıfı bugün bunlara karşı mücadele ediyor" dedi. 
Parti korosunun söylediği devrimci marşlarla devam eden anma toplantısı, devrimci bir hava içinde ve katılanların coşkun alkışları arasında sona erdi. 
TİKP BESİKTAŞ 
İLÇESİ ACILDI 
TİKP Beşiktaş ilçesi açılış toplantısı kalabalık bir kitlenin katılmasıyla 
16 Haziran cumartesi günü yapıldı. Toplantı Dev- 


rimci koronun marşlar söylemesi ile başladı. 
Daha sonra söz alan 


TİKP İstanbul İl Başkanı 
M. Halin Spatar, Beşiktaş ilçesinin açılışınm TÜRKİYE SOSYALİST 
EMEKÇİ KÖYLÜ PAR- 


TİSİ'N kuruluşuna rastladığını belirterek Beşiktaş ilçemizin ve TSEKP'nin kuruluşunu 


birlikte kutluyoruz" dedi 
M. Halim Spatar, Beşiktaş ilçesinin kurulmasının Türkiye'de Rusya'nın bölücülüğüne ve MHP'nin faşist (o terörüre darbe vurduğunu, belirtti, Son olarak söz alan 
Beşiktaş İlçe Başkanı Er - tuğrul Acar, Beşiktaş halkını, MHP'nin ve sahte solun yarattığı anarşiye karşı birleşmeye çağırdı. 


17 Haziran 1979 
| z ; 


oo oo 0o 
* Kültür Bakanlığı İstanbul 

Film Yapım ve Gösterim Merkezi tarafından düzenlenen Yugos- d ” 

lav Filmleri Haftas sürüyor: Son 

iki günün programı şöyle: 


18 Haziran Pazartesi: 15.00: 
MERMER ADAM 

19 Haziran Salı: 14.00: DÜ- 
GÜN. 17.00: MERMER ADAM, 20.30: VADEDİLMİŞ TOPRAK- 


į YABANCI SPORCU YASAĞININ BU SEZON KALKACAĞI 


17 Haziran Pazar: Goran Mar- LAR GÖRÜŞÜNDE DEĞİLİM 
koviç'in "ÖZEL EĞİTİM"i 20 Haziran Çarşamba: 14.00: (1978) SİNEK AVLAMA (1969). 17.00: 

19 Haziran Salı: Aleksandr  KÜLLER VE ELMAS (1958) 20. 
Djordjeviç'in o "CEZAEVİNDEN 30:MERMER ADAM 


KAÇIŞ" (1978) 
* Türk Sinematek Derneği, Taksim -Sıraselviler'deki salonunda Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda'nın filmlerinden oluşan toplu gösteriyi sürdürüyor. Hafta- 


21 Haziran Perşembe: 14.00: 
KAYIN ORMANI (1970) 17.00: VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR 20. 
30: MERMER ADAM 

22 Haziran Cuma: 14.00: DÜ- 
GÜN 17.00: MERMER ADAM 


11 


özkaynaklarımızla çözümlenmesi 


nın programı şöyle (X İşaretli se- (X) 20.30: VADEDİLMİŞ TOP- 47) f ves l “El EN l anslarda anında çeviri yapılacak) RAKLAR (X) > tR ES ği y 3530 sayılı BTGM yasası değişirse, 
17 Haziran Pazar: 12.00: VA— 23 Haziran Cumartesi: 12.00: > % a — i i ö i 
| , DEDİLMİŞ TOPRAKLAR (1974) VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR. -Pz ey Beden Terbiyesi daha özerk bir yapıya 


15.00: MERMER ADAM (1976) 18.00 DUĞUN (1973), 
MERMER ADAM (X) 


i „TOPLANTI 


15.00: MERMER ADAM 18.00: VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR (X) 21.00:MERMER ADAM 


kavuşacak 


3530 sayılı BTGM yasasının 
değiştirilmesi için uzmanlardan kurulu bir ekip oluşturuluyor 


20.30 


j * Türk Sinematek Derneği, Andrzej Wajda Toplu Gösterisi nedeniyle yönetmenin filmleri üzerine bir söyleşi toplantısı düzenledi 18 Haziran Pazartesi 18.30'da yapılacak olan toplantıya Atilla 


Dorsay ve Bertan Onaran katılıyorlar. 


PLASTIK SANATLAR 


© 


| Haşim 
| > Demirtaş'ın 
Y 1979 yılı 

resimlerinden 

bir örnek 


© Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Dekoratif resim bölümü diploma sınıfı öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin işleri, Tünel Kültür Sanat Evinde yarın sergileniyor. 
Sergi 5 Temmuz akşamına kadar sürecek. 
© İBRAHİM KALYON'un Harbiye Şehir Tiyatrosunda açtığı resim sergisi 21 Haziranda kapanıyor. Sergi ayın ikin ci yarısında Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsünde tekrarlanacak. 
GENCAY KASAPÇI'nın resim sergisi Galata Sanat Galerisinde 20 Hazirana kadar sürecek. 
© ALİ İSMAİL TÜREMEN'in Bedri Rahmi Galerisindeki resim sergisi 23 Haziranda sona eriyor. z e 5 Haziranda Taksim Sanat Galerisinde açılan Görsel Sanatçılar Derneği Resim Sergisi 19 Haziranda kapanıyor. 
© NİHZT AKYUNAK'ın Moda Aydın Cumalı Sanat Galerisinde 14 Haziranda açtığı sergi haziran sonuna kadar sürecek. 
© GÜNSELİ ARUN'un ölümünün 2. yıldönümü nedeniyle 12 Haziranda açılan retrospektif sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde izlenebilir. 
© ERGÜN BAŞAR'ın 15 Haziranda Akbank Bahariye 'i Sanat Galerisinde açtığı resim sergisi devam ediyor. 
© ŞÜKRİYE DİKMEN'in Kadıköy Şaşkınbakkal Tavanarası Sanat Galerisinde açtığı resim sergisi 26 Hazirana kadar sürecek. 
© HAŞİM DEMİRTAŞ'ın resim sergisi Harbiye Şehir Tiyatrosu salonunda 23 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında gezilebilir. 
© THY Mühendisler Derneğinin Çocuk Yılı nedeniyle Şi- le Köy Okulları öğrencileri arasında açtığı "Uçak ve Uçakla Yolculuk" konulu resim yarışmasına katılan resimler Harbiye THY Genel Müdürlük binası girişinde sergileniyor. 
© Atatürk Eğitim Enstitüsü Öğretim Üyeleri resim sergis' Taksim Sanat Galerisinde 20 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında gezilebilir.. 
© "Almanya ve Hollanda'daki Türk Çocukları Çevrelerini Nasıl Görüyorlar"' konulu dizayn yarışması sergisi 20 
Haziranda Yapı Kredi Bankası Sanat Galerisinde açılıyor. 
| Sergi 20 Temmuza kadar devam edecek. 
| © EROL KINALI'nin resim ve heykellerinden oluşan sergisi yarın Parmakkapı İş Bankası Sanat Galerisinde açılıyor. 
Sergi 7 Temmuza kadar izlenebilir. 
ANKARA 
© RASİN'in Vakko Sanat Galerisi'ndeki resim sergisi 30 
Haziranda kapanıyor. 
© Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde yarın açılacak olan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Kursiyerleri Resim Sergisi 
20 Hazirana kadar sürecek. 
© Ankaralı Sanatçılar Resim Sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 22 Haziranda açılıyor. Sergi 10 Temmuz- da sona erecek. 
| İZMİR 
' © TURHAN DOYRAN'ın fotoğraflarından oluşan sergi, Fransız Kültür Merkezinde izlenebilir. 

' © İRFAN ÖNÜRMEN'in Devlet Güzel Sanatlar Galerisindeki açık hava resim sergisi 19 Haziranda kapanıyor. 
EDİRNE 

©Meslek Lisesi öğrencilerinin Devlet Güzel Sanatlar Galerisindeki "Yıl İçi Çalışmaları Sergisi" 30 Haziran. 
da kapanıyor. 


TRABZON 
© CEYHAN MURATHANOĞLU'nun resim sergisi Trabzon Güzel Sanatlar Galerisinde 30 Hazirana kadar izlenebilir 


CUNN 


© Nasreddin Hoca Karikatür Yarışmalarında bugüne kaålar derece alan karikatürler İzmir İş Sanat Galerisinde 22 
Hlazirana kadar gezilebilir. 

© MEHMET ASLAN'ın Ankara Alman Kültür Merke'zindeki, "Dünya Çocuk Yılına Eleştirici Bir Bakış" ko nulu karikatür sergisi 30 Haziranda kapanacak, 


de 


yor: 


20 HAZİRAN ÇARŞAMBA 


© AKM Büyük Salon 
(21.00): Nevit oOKodallı'nın “Gılgameş” Operası. (Fiyatlar: 125, 100, 75 lira). 


21 HAZİRAN PERŞEMBE 


e AKM Büyük Salon 
(21.30): Duygu Aykal'ın yönettiği ve Ankara Devlet Opera ve Balesi oyuncularının rol aldığı "İnsan, İnsan" balesi. 
(Fiyatlar: 150' den 50 liraya kadar) 

* Aya irini (19.00): Judith Uluğ'un piyanosu eşliğinde İsmail Aşan'ın keman resitali. 
(Fiyatlar: 150, 100, 75, 50 lira). 


22 HAZİRAN CUMA 


© AKM Büyük Salon (21. 
30): Ferit Tüzün'ün "Midas'ın Kulakları" Operası (Fiyatlar: 150'den 50 liraya kadar) 

© Divan Edebiyatı Müzesi (21.30): Dr. Nevzat Atlığ'ın yönetiminde Devlet Klasik 


Wajda 'nın geçen yıl Avrupa'da yankı uyandıran filmi “Mermer Adam'ın bugünkü Polonya toplumuna bazı eleştiriler getirdiği belirtiliyor. 


Uluslararası 


7. İstanbul Festivali 


Uluslararası 7. İstanbul Festivali, 20 Haziran Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezinde Ankara Devlet Operasının oynayacağı Nevit Kodallı'nın "Gılgameş" operasıyla açılacak. 

Bu yılki festival, Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu ve Konser Salonu, Aya İrini Kilisesi, Divan Edebiyatı Müzesi, Açık Hava Tiyatrosu, Rumelihisarı, Yedikule Açık Hava Tiyatrosu ve Gülhane Parkı olmak üzere 8 yerde birden sürecek. 

Festivalin bu haftaki programında şu sanat etkinlikleri yer alı- 


GÖSTERİ-DİNLETİ 


Türk Müziği Korosu (Fiyat: 
125 lira) 

© Rumelihisarı (21.30): Adnan Ataman yönetiminde İstanbul Belediye Konservatuarı Halk Müziği Topluluğu konseri (Fiyatlar: 75-50 lira). 


23 HAZİRAN CUMARTESİ 


© AKM Büyük Salon (19.00) 
Detmold Nefesli Çalgılar Topluğundan "Mozart Programı", (Fiyatlar: 150'den 50 liraya kadar). 


ı. ©Divan Edebiyatı Müzesi (21.30): Dr. Nevzat Atlığ'ın yönetiminde Devlet Klasik 


Türk Müziği Korosu (Fiyatlar: 
125 lira). 

© Açık Hava Tiyatrosu (21.30) Ankara Devlet Opera ve Balesinden Adam'ın (Gisel- le" balesi. (Fiyatlar: 150'den 
50 liraya kadar) 

© Gülhane Parkı (17.00)' Adnan Ataman yönetiminde İstanbul Belediye Konservatuvarı Halk Müziği Topluluğu konseri (Ücretsiz). 


SERGİLER 


Uluslararası 7. İstanbul Festivali çerçevesinde çeşitli sergiler de açılıyor. Bu hafta açılacak olan sergiler şunlar: 


© "KUŞAKLAR 4" adlı fotoğraf sergisi 21 Haziran Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi giriş fuayesinde açılıyor, 


© İngiliz Kültür Heyeti ile 


Koreoara \ ramında ye any 


işbirliği içinde "SHAKESPEA- 
RE ÇAĞI" adlı resim sergisi 22 
Haziran Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisinde açılacak. 19 bölümden oluşan ve mimari sanatlar, fen, tıp, saray ve müzik gibi alanları kapsayan sergide I. Elizabeth ve I. James dönemindeki kültürel yaşantıyı yansıtan 400 
den fazla resim yer alıyor. 


* balesi de Istanbul 


Geçen yıl yapılan törende Korutürk Sadık Salman'ın elini sıkarken 


Cumhurbaşkanı Korutürk sporcuları 


bugün kabul ediyor e Vefat eden sporcuların şiltleri ailelerine gönderilecek 


ANKARA (FZEL) 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 1948 
yılından buyana ve 1978-1979 yılının başarılı olmuş sporcularını bugün kabul ede- 


cek. 


Bu yıl ki törenlere, vefat eden sporcuların aileleri de davet edildi, Ayrıca şiltlerinin adreslerine gönderilmesi kararlaştı- 


rildi. 


Cumhurbaşkanınca bugün kabul edile- 


cek sporcular şöylu: 


ATLERLER, Semuh Türkdoğan, Hakkı Süslüay, Mehmet Ali Aybar, Veysi Emre Haydar Aşan, Ali Ferit Gönen, Muzaffer Baloğlu, Melih Kotanca, Arat Ararat, Fa- in ik önem, Turan Çetinbaş, Ekrem Koçak Ekrem Özdamar, Sadık Salman, Mehmet 


Yurdadön, 


TENİSCİ : Vahram Sirihyan 


BİNİCİ : Kemal özçelik 


GÜREŞÇİLER: Nuri Boytorun, Musta fa Çakmak, Abbas Sakarya, Saim Arkan, Hüseyin Erçetin. Yusuf Arslan, Gazanfer Bilge, Mahmut Çetenez, Muhlis Tayfur, 


Nasuh Akar, Mehmet Oktay, Halit Balamir 


Kenan Olcay Halil Kaya, Adil Candemir. 
Vefat ettikleri için ailelerine şiltleri gönderilen sporcular ise şöyle: 


Enver Aziz Göknil, Enver Balkan, Se- 


dat Erkoğlu, Mustafa Çetinkale, Mehmet 


şiltleri 


Çoban, Yaşar Doğu, Celal Atik, Yurtdışında bulunan Yani Karataş, Arat Ararat, Fikret Aygün, Hüseyin Erkmen de adreslerine gönderilecek, A.A. Ajansının verdiği son haberlere göre, M.Ali Aybar Gençlik ve Spo Bakan- 


lığı'nın, Cumhurbaşkanı adına çıkarttığı 


mektubundaki ifade tarzını iyi bulmadığı 


gerekçesiyle bu törene katilmak istemiyor. 


Cumhurbaşkanlığı Kupası için 


FENERBAHCE-TRABZONSPOR 
BUGÜN KARŞI KARŞIYA GELİYOR 


ANKARA (ÖZEL) 

14. Cumhurbaşkanlığı 
Kupası için lig şampiyonu Trabzonspor ile kupa birincisi Fenerbahçe bugün 19 
Mayıs Satadında karşı karşiya geliyorlar. 

Televizyon ve radyodan naklen yayınlanacak olan maç saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Orhan Cebe, Ünsal Şahin ve Emin Tuncalı üçlüsü yönetecek. 


BİLET FİYATLARI 

Yapılan açıklamaya göre kale arkaları 30 TL, maraton 60 TL, kapalı tribünler ise 100 lira Orak saptandı. 


e R 


Trabzonspor bakalım Cumhurbaşkanlığı Kupasını 


alabilecek mi? 


Yüzme ve sorunları hakkında antrenörler neler söylüyor 


` 


YILMAZ ÖZÜAK ANLATIYOR 


Selami Şimşek 


"Kitleye inmek demek, en geniş kitlenin bu sporu yapmasına olanak tanımaktır” 


"Maalesef insan sağlığı için vazgeçilmez bir 
spor dalı olan yüzmede, 8 
bin lisanslı sporcumuz 


var. 45 milyon karşısın- 


da bu sayı oldukça azdır. 
Bu 8 bininde çok az bir kısmı antrenörler denetiminde düzenli bir şekilde çalışabiliyor. Çogunluğu kendi haline bırakılmış durumda bulunuyor. 

Sonuç itibarıyla dünya yüzme derecelerinin 8 
yıl uzağındayız. 

Yüzme o sporumuzun geliştirilmesi için en temel meseleler kitleye inmek ve tesis ile malzemenin yeterli olmasıdır. 
Kitleye inmek demek en geniş kitlenin bu sporu yapmasına olanak tanimak demektir. Bu da tesis ve malzemelerin yaygınlaşmasıyla olabilir. 

Özellikle yüzme küçük yaşta başlanması gereken bir spordur. Bunun için ilkokullarda eğitimin bir parçası haline getirerek yaygınlaştırmalıyız. 

Yaygınlıştırma işini şimdilik bırakın, bugün spor yüksek okullarında bile nizami ölçülere sahip havuz yok. Esas buralar- dan başlayıp diğer okullara yaygınlaştırmalıyız. 

Bizde su sporlarında, bilimsel çalışma oldukça yalın bir durumda.Sporcunun havuzdaki durumu karaya göre ne gibi değişiklikler gösteriyor. Bunu bilmeniz gerekir ki ona göre çalışma ve yükleme dozajı ayarlayalım. Ama bunları ölçecek aletlere dahi sahip değiliz. 

Bu meseleleri çözmek için devlet denetimi ele alıp Milli Eğitim Bakanlı-Zı ve Gençlik ve Spor Ba- 


kanlığı ile işbirliği halinde çalışmalıdır. Eğer bu yönetim örgütü kurulursa bilimsel çalışma olanağı da artar, 


Spor,tesis, eğitim, okul, gida, beslenme ve yüzme hekimliği karesi oluşturulmalıdır. Başarı istiyorsak bu şarttır. Sağlam bir kitle oluşturmak istiyorsak devle. bu kareyi oluşturma konusunda yardımcı olmalıdır. 


Antrenör (o meselesini ele alacak olursak,oda yü- 


Ts N 


Galatasaray Başantrenoru Yılmaz Özüak. 


zeysel bir durumda, Türkiye'deki antrenörler düzenli bilimsel çalışma yapacak ne malzemelere ne de zamana sahip. Çalışmalarımızı tecrübelerimiz ve yabancı kitaplarla yapıyoruz. Bu da büyük bir eksiklik. 


İyi dereceler yapıp, kitleyi bu spora teşvik etmek istiyorsak malzeme, tesis, bilimsel çalışma ve bunların yanında her stile ayrı antrenör yetiştirmeliyiz." 


ANKARA (THA) 
Beden Terbiyesi Cenel 
Müdür Vekili Ergun Aymergen, dün düzenlediği sohbet toplantısında çeşitli konular hakkında bilgi verdi ve yabancı sporcu yasağının kaldırılp kaldırılmayacağı yolundaki bir soru üzerine ''Yasağınbu sezon kalkacağı görüşünde değilim. 
Bir tek yol var o da Danıştay'ın vereceği karardır. Yani yabancı sporcular konusu Danıştay' 
da biter" şeklinde cevap verdi. 


Aymergen, konuyla ilgili olarak geniş bir çalışma yapıldığına değin- di. Federasyonlardan görüş istediklerini belirten Aymergen daha sonra şöyle konuştu: 

“Benim kişisel görüşüm, özkaynaklarımızla sorunun çözülmesidir. 
Ancak bu hiç bir zaman genel isteği bağlamaz. 
Futbol Federasyonu yabancı futbolcu yasağının kaldırılması yolunda görüş belirtti. 

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerince sicil lisans yönetmeliğinin beşinci madde- 


sinin iptali için Danıştay" a açtıkları davanın devam ettiğini belirten Ergun Aymergen Danıştay' 
ın kendilerinden savunma istediğini yürütme- nin durdurulması kararı verilmediği için bu kararın halen yürürlükte olduğunu açıkladı. 


Daha sonra 3530 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Yasasının degiştirilmesi için uzmanlardan kurulu bir ekip oluşturulacağını ifade eden Aymergen "3530 sayılı BTGM Yasasının günün koşullarına yanıt verecek şekilde yeniden düzenlemek istiyoruz. Bu gerçekleşirse BTGM, döner sermayeli bir kuruluş haline gelecek, ayrıca kendi kendini yönetip politikasını saptayacak.' BTGM bir yönetim kurulunca yönetilecek ve genel niüdür belli sürelerle çalışacak. 


Ayrıca itici güç yönetmeliği, serbest giriş kartı yönetmeliği BTGM çalışanlarının konut yöneticiliği, federasyonların yetki ve sorumluluk yönetmeliği yeniden ele alınıp düzenlenecek” dedi. 


İAFF YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ KEMAL BEKTAŞ” A 
2,5 YIL CEZA VERİLDİ 


İstanbul Amatör 


Futbol 


İSTANBUL (ÖZEL) Federasyonunu 


(İAFF) yönetim kurulu üyesi Kemal Bektaş'a 


2,5 yıl ceza verildi. 


Söz konusu ceza Soğanlık Külübünün eski yöneticilerinden olan Kemal Bektaş'a "Soğan- 


hk Kulübünün 


amatör 


genç takımının 


şampiyonluğu masa başında alınmıştır." şeklindeki beyanatından dolayı verildi. 

Kemal Bektaş'a verilen ceza kulübünden ayrıldığı halde Soğanlık Kulübüne tebliğ edildi. 

Konuyla ilgili olarak İ,A.F.F, Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hüdaverdi Talay, "Dernek Yönetim Kurulu üyesiolmadığı halde üyesi veya taraftarı olan herhangi bir kimse, gönül verdiği derneğin mağdur edildiğine inandığı bir meselede eleştiri ve suçlamalarda bulunamayacak mıdır diyerek kulüp yöneticilerinin baskı altına alınmaya çalışıldığını bir zamanlar düşünce özgürlüğünden söz edenlerin, bu gün düşünce 


özgürlüğünü 


çiğnemeye 


çalıştıklarını, bu 


uygulamaların ibret verici olduğunu ifade etti. 
Talay, görüşlerini sövle özetledi: 

“Masa başından başka bir yerde karar alınamadığına göre, inanılan bir haksızlık kararını eleştirmenin ve beyanat vermenin suç olarak kabülü ile dernek yöneticileri üzerinde bir baskı 


unsuru yaratılmak istenmektedir 


Diğer yandan ceza kuruluna sevk edilen Hüdaverdi, Talay'a aynı şekilde ceza verilmesi için açılan soruşturmayı, Bölge CEza Kurulu gerek- > 


siz görerek, ipta! etti. 


Genel Dağılım. 
TUR DA 
Hamam sok No:4 


Cağaloğlu İstanbul 


Doğu 


Perinçek ye 


Türki 


AYDINLIK 


YANINLARI 


MAO ZEDUNG 


SEÇME 
ESERLER 


Ne si 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Devriminin 
Yolu 


Genel Dağıtım: TÜR-DA Cağaloğlu, Hamam Sok. No:4, İstanbul 


17 Haziran 1979 


CHP Milletvekili... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Bülent Ecevit'e bildirmişti. Ancak daha sonra araya çeşitli kişilerin girmesi üzerine, Karahan'ın istifadan vazgeçtiği bildirilmişti. 

Bununla birlikte Ka- 


lantılarına, ne de Millet 


ve refahını sağlama mücadelesinde Oo yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz." 


_ Gaziantep Milletvekili Ahmet Karahan ise yaptığı konuşmada şöy- 


öğretmenleri MHP'li... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ın, Süleyman Böcek adında MHP'li bir kiralık katil tarafından katledildikleri yolundaki kanılar güçleniyor. İçişleri Bakanı tarafından kurdurulan gezici polis timlerinin 


liyor. 


linde Mağaralı'ya giderken yanımda yürüyen ÜĞD ikinci başkanı Mustafa Kanlıdere'den duydum. 
Kendisi bana Mustafa Yüzbaşıoğlu ile Hacı Çolak'ın işini bitirdik dedi 


(. . .) öldürme işini de Meh- 


tı. Uysa Emir Demir'in ETKO'nun faaliyetleri sırasında çeşitli kereler birçok yere bomba imal edip attığı herkesçe biliniyordu. İlk elde Emir Demir'in resmi, polislere verilerek hedef şaşırtıl- 


larında da görüldüğü be- 


7777777 


öte yandan dünya 


Chamberlain mi, 
De Gaulle mü? 


N 


(Baştarafı 1, Sayfada) halklarını ve Batılı 


talana gığitır. 


yorum sein 


Brejnev, Carter'a... 


.  (Baştarafı 1. Sayfada) “tan görüş birliğine varılmıştır. Bu iş yarın yapılacak. imza töreniyle nok- 


Oysa ; bütün gözlemcilerin belirttiği gibi, Carter'le Brejnev bazi ö- 


olumlu 


(Aydınlık |7| 


L 


Rusya'ya direnme eğilimine güç ka-Zandırmıştı. 
ve olumsuz 


Bunlar, Sovyetler için iki yöndü. 


«Sovyetler, dünya hakimiyeti için kurduğu savaş stratejisinde önce Avrupa'ya saldırmayı, burayı ele ge- 


: H iş pap ici'ni > 5 li dü sorunlarını ele alarak irerek ABD'yle hesaplaşmayı esas rahan, o tarihten bu ya- le dedi sözkonusu şahsı bütün e lek planla- mişti. f N ülkeleri aldatabilmek için "barış ve ii (belki de ER) Başka anlaş- alas kin diğ BUNN için de önce etrana ne CHP'nin grup top- “CHP'den istifa et- Yurtta aradıkları bildiri- ln ge Kahramanmaraş olay- N silahsızlanma” önerilerini sürekli tek- malara varacaklar. Brejnev'in Car- ( fındaki kuşatmayı zayıflatması ge- 


Meclisi çalışmalarına katılıyordu. 


1929 doğumlu olan 


me nedenlerim hakkında ilerde geniş açıklama yapacağım. Türk ulusuna siyasal açıdan hizmet et- 


Öte yandan görgü tanıkları, ölümünden kısa bir süre önce savcılığa 


in, öğretmenleri Mehmet Leblebici'nin öldürttüğü şeklindeki ifadesi savcılık 


lirtilen Emir Demir, kendisinin MHP'den ayrıldığını ileri sürüp, olayrarlıyordu. O yıllarda Batıda iki eğilim vardı. Birincisi Hitler'i yatıştırma siyaseti, diğeri ise direnme. Fakat o günkü 


ter'den isteklerinin özü, Sovyetler etrafındaki kuşatmanın gevşetilmesi ve çeşitli gedikler açılmasıdır. 

1977 yılının sonları ve 1978 yı- 


rekir. 


Brejnev, nükleer silahların sınırlandırılması yoluyla, Avrupa üzerindeki Amerikan nükleer korumasını 


Karahan, savcılık ve avu; menin ve AP'nin istikrar. ifade veren Mustafa Yüz- manam atie Tr ama- lar srasında İstanbul apa © ein ya bü lının başları Sovyetler'in dünya ça- Oo zayıflatmayı ve delmeyi amaçlıyor. 
katlık yapmıştı. Karahan' jp bir kuruluş olduğu- başıoğlu'nun katilin eş- mi dde Feti günkü du- da olduğunu söyledi. Š teslimiyetçiydi ve onlar bu, pindaki taarruzuna sahne oldu. Af- Schmidt'in ve bazı Avrupalıların ın AP'ye girişiyle ilgili nun bilincinde karar ver Kaliyle ilgili yaptığı ta- “U$ ahliye edilme- Bir gün, gözaltında tutu- tut la Alman saldırganlarına .ce- hoşnuzsuzlukları da bu yüzdendir. 


olarak düzenlenen törene 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel de katıldı. 

Genel 


diğim için bu siyasi tercihi yaptım. CHP'den aynlacağımı o Kurtay sırasında bizzat. CHP Ge- 


nımlamanın, Süleyman 
Böcek'e tıpatıp uyduğunu belirtiyorlar. 


ÖĞRETMENLER NASIL 


den önceki sorgusunda 
Mehmet Leblebici'ye bu konuda savcılar ve mahkeme hiç bir soru sorma- 


lan Emir'in öğretmenlerin katiline ( benzeyip benzemediğini soruşturmak için ben de sıkıyö- 


ra bir "barış 


saret verdiler. Alman, İtalyan ve Japon faşistleri her saldırı ve işgallerinden son- 
" taarruzuna girişiyor ve Batılı teslimiyetçilerden yeni tavizler ko- 


rika Boynuzu (Etyopya), Güney Yemen ve Afganistan olayları bunun bir ifadesiydi. Carter, bu taarru za insan hakları politikasıyla yumuşak bir şekilde karşı koymaya çalı- 


ya 


“Sovyet yönetimi, Avrupa ülkelerinin savunma imkanlarının zayıflamasının, onları daha da yumuşamaiteceğini 


hesaplıyor. Hesap, 


Merkezdeki odasında dü- j dı. netim komutanlığına ni ; ü ika'nın birazcık kabi 

e nel Başkanına açıklamış- ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ? i parıyorlardı. şırken, Çin'in yeni tutumu dünya Amerika'nın birazcık kabuğuna çezenlenen törende konu- tim, Ayrılışım Sayın Bü- 21 Aralık 1978 günü İÇİŞLERİ BAKANININ çağrıldım. "Buna ben- Avrupa'daki teslimiyetin doruğu ise durumuna önemli etkilerde bulun- (o kilmesiyle, Avrupa'nın Rusya'ya ya-Sa Demirel lent Ecevit için bir sürp- Mustafa Yüzbaşıoğlu ve GEZİCİ POLİS EKİBİ zemiyor" demem üzerine Münih Anlaşması oldu. Bu anlaşmayı im- du. Dünyaya açılan Çin, Başkan naşacağı üzerine kurulmuştur suntan soyledi: üz değildir. İstifamı Hacı Çolak, Endüstri Mes- ALDATILDI Sıkıyönetim o Komutan zalayan o yılların ünlü teslimiyetçisi Hua'nın Balkan gezisiyle başlayan Brejnev, ikinci olarak ABD'nin 


"Gaziantep Milletvekili Ahmet Karahan bu törenle AP saflarında yer almış bulunuyor, Kendisi, AP'nin büyük davasın- da Türk milletinin rahat 


Gaziantep ilçe teşkilatlarına da bildirdim. Bilinçli hareket ettim, AP' 
ye geçtiğim şu gün se- 
.çim şansım doruğunda olan bir milletvekiliyim. 


lek Lisesinden çıkıp Yü-. 
rükselim Mahallesine giderlerken Yeşilköy Sokağının başında bir şahıs elindeki 9 mm'lik on dört mermi alan Umman 


Olayların hemen ardından Kahramanmaraş katliamını düzenleyen 
MHP'li örgüt elemanlarını açığa çıkarmak ve olayların gelişimini yerin- 


Yardımcısı, Emniyet Mü- 
'dürü Kamuran Korkmaz" 
m yanında sıkıyönetim istihbaratında görevli bulunan Yüzbaşı Aziz Soyer'e, "bu resmi kim ver- 


söylüyordu: "Size getirdim." 


İngiliz Başbakanı Chamberlain, ülkesine döndüğünde anlaşmayı övüyor ve şunları 


İkinci Dünya Savaşında bir de dev- 


zamanımızda barış 


gelişmeler sonucunda önce Avrupa Ortak Pazarıyla yakın ilişkiler kurdu, sardından Çin-Japon ve en önemlisi tarihi Çin-ABD anlaşmaları imzalandı. ABD, 30 yıl sonra Tayvan'dan çekiliyor, dünya halk- 


Çin'le gelişen ilişkilerini durdurmasını istiyor. Tehdit unsuru olarak "Orta Doğu'ya yüklenirim"' temasını işliyor. ABD, iki seçenekle karşı karşıyadır. Ya Filistin haklarını kabul edip, Rusya'ya direnmek ve ku- 


ER A ele silahla önce Hacı Çolak' de araştırıp sıkıyönetim (miştir, bir araştırıver" rimcilerin tutumu vardı. Onlar Hitler larıyla dostluğa ve Sovyetler'le mü- Oo şatmaya katılmak. Ya da, "aman 
3 a sonra da Yüzbaşıoğlu yetkililerine yardımcı ol- dedi. Bi “in barış masalarına kanmıyorlar, bir cadeleye yönelen yeni bir politika- Ruslar petrol bölgesine inmesin” 
Işıklar ve... na ateş ederek olay ye mak amacıyla İçişleri Ba- Süleyman a yandan savaşı ertelemeye çalışıyorlar, nın işaretleri görülüyordu. Bu du- o düşüncesiyle Sovyetler'in isteklerini 


(Baştarafi 1. Sayfada) Toplantısı sırasında DİSK 


ve bu konuda gerekli iz- nin alındığını belirtip ve 


rinden hızla uzaklaşmıştı. Hacı Çolak olay yerinde, Yüzbaşıoğlu ise hastanede ölmüştü. Ağır 


kanlığına bağlı bir özel polis ekibi araştırmalara başladı. Sinemayı bombalayan örgüt elemanla- 


çalıştığı Paris’ pavyonu- nun sahipleri Ali Rıza ve Necati Tanır'dır. Bilindiği gibi daha önce de es- 


bir yandan da yaklaşan savaş tehlikesine karşı hazırlık yapıyorlardı. O yılların tek sosyalist ülkesi olan Sovyetler Birliği 


rumda Sovyetler, Batı'da Avrupa ülkeleri, Doğu'da Çin ve Japonya tarafından kuşatılmıştı. Bu kuşatmaya karşı Sovyetler'in bazı tepkile- 


Orta Doğuda taraf olma hakkı için de kullanıyorlar. Brejnev ve ortakları, bizsiz barış olmaz diyorlar. 


Genel Sekreteri Fehmi I- bü tutumun toplantıyı yaralı olarak hastaneye rını yakalayan özel ekip. rarengiz Yüzbaşı Mehmet Stalin'in önderliğinde, İngiltere'ye, Fran- ri oldu. Vietnam'ın Kamboçya'ya > ii üvü şıklar ve 24 kişi gözaltı. sabote amacını taşıdığı- / kaldırılan Yüzbaşıoğlu iki öğretmenin katili ol- Ali Çeviker'in dostu Ay- saya ve Amerika'ya direnmeleri gerek- saldırması ve Çin'e karşı kışkırtma- Nging olen dinyann sn anyk 


na alndı. Öte yandan, yine DİSK'in aynı amaçla Merter'deki DİSK binasında yapılan 15. 
Bölge Temsilciler Meclisi toplantısı sırasında izinsiz yürüyüşe geçtikleri gerekesiyle 60 kadar Madenş'linin de gözaltına alın- 


nı söylerken, Diyarba- 


kır Valisi olaydan habe-- 


rinin bulunmadığını söyledi. 

YÜRÜYÜŞ YAPAN MADEN-İŞ'LİLERDEN 
60 KİŞİ GÖZALTINDA 

Bu arada DİSK Genel Merkezindeki 15. Bölge 


kendilerini vuranı -şöyle tarif etmişti: "'1.65 boylarında, ayağında koyu renk pantolon, üzerinde mavi bir ceket bulunuyordu. Kıvırcık saçlı ve alnı açık olan bu şahsı görürsem tanırım." 


YÜZBAŞIOĞLU'NUN 


duğu sanılan Süleyman 
Böcek hakkında da bir kısım bilgiler topladı, Böcek'in yerini araştırırken 
13 Mart günü kendisinin 
Maraş askerlik şubesin- den askere sevkedildiğini öğrendi. Özel polis ekibi bunun üzerine askeri 


şegül de bu pavyonda çalışıyordu. Ökkeş Çokuçkun yine bu pavyonda polislerce kıstırılmış ve evinde TNT kalıpları ile yakalanmıştı. Mehmet Tanır'ın kardeşleri olan bu pavyonun sahiplerin- den Necati Tanır Maraş 


tiğini belirtiyor ve dünya barış cephesi kurma çağrısı yapıyordu. Fakat teslimiyetçiler ellerini bir türlü Hitler'den kurtaramadılar. Sonunda Almanlar Fransa'ya da saldırdılar ve teslimiyetçi Fransız Başbakanı Daladier devrildi. Aynı değişiklik İngiltere'de de oldu. Chamberlain'in yerini direnmeçi Çhurchill 


setti 


lara girişmesi karşı ataklardı. Bunlar Çin'in: ihtar harekatıyla tuzla buz oldu Kamboçya'nın yiğit halkının işgalcilere karşı mücadelesi de kırılamadı ve git gide yayıldı. Bu arada Afgan halkı da silaha sarıldı ve işbirlikçi Taraki'yi üç-beş kente hap- 


Kuşatmayı yarmak için Orta Do- 


savaş ağası Sovyetler'in ABD teknolojisine ve ABD'yle ticarete duyduğu gereksinimdir. ABD içindeki yatıştırmacılar, Sovyetler'in bu konudaki isteklerine, "ayıyı besleyerek uslandırmak"' anlayışıyla olumlu bir tutum takınıyorlar. 

Brejnev'in istekleri bunlar, Bu istekler yerine getirilse de, getirilmese 


SNT Sim ak Pl TE 3 PE da Mağralı ve aldı. n ö ' de, Sovyetler'in savaş amacında dedıkları bildiriliyor. Temsilciler Meclisi top- birliğe bilgi verip Böcek olayların e A e ğu'ya yönelen Sovyetler Şah'ın e, So nacın 

IŞIKLAR lantısını 200 kadar Ma- am in gönderilmesini istedi. Sergentepe Mahallelerin ʻO gün» direnenler ve savaşanlar ka- devrilmesiyle doğan durumdan ya- gişiklik olmayacaktır. Çünkü, savaş 

GÖZALTINDA den-İş üyesinin de izle- Ancak Böcek'in teslim de elinde silahla görül zandı. o Teslimiyetçiler ise kaybetti. rarlanmaya kalkıştı ve İran'daki emperyalist ekonominin bir sonucu- 


DİSK 10. Bölge Temsilciliği yetkililerinin bildirdiklerine göre, Fehmi Işıklar, Diyarbakır'daki Temsilciler Meclisi Toplantısının devam ettiği bir sırada salondan dı- 


mek istediği, ancak bunların DİSK temsilcisi olmadıkları için toplantıya alınmadıkları bildirildi. 

Toplantıya alınmayan Maden-İş'lilerin 


Öğretmenlerin vuruk masından yarım saat sonra Yüzbaşıoğlu'nun tarifine uyduğu belirtilen Süleyman Böcek, Mağralı Mahallesinde oturan bir şahsa haber salıp kendi- 


edilmesi beklenirken,kendisinin askeri birliğine teslim olmadığı öğrenildi. 

Öğretmenlerin öldürülmesinden sonra orta- 


müştü. 
YÜZBAŞININ 
BASKILARI 
Oysa kardeşinin katilinin bulunmasına çalışan 
Ali Yüzbaşıoğlu, Aziz So- 


larca bindi. 


Chamberlain'lar : dünya barışma zarar verdiler ve yaptıkları olumsuz bir ders olarak tarih sayfalarına yazıldı. Milyoninsanın Ölümünün sorumluluğu, Hitler'le birlikte onların omuzlarına da 


UMMAN 


milliyetleri kışkırtmaya girişti. Ancak kısa vadede burada da bir başarı sağlayamadı ve bölgede kendisine karşı sert tepkiler doğdu. Mısır-İsrail barışı ise, Sovyetler'i oldukça sinirlendirmişti” Filistin halkının so- 


dur ve Brejnev'in bile iradesinden bağımsızdır. SALT-2 ise, savaşı daha da yakınlaştıracaktır. Savaşın ertelenmesi ve çok daha az bir kayıp- la atlatılması ise, ayıyı besleyerek değil, onu inine tıkarak sağlanacaktır. Dünya barışı için hayırlı olan, 


bunun SRA RS CT aai i lardan kaybol: Süley- yer tarafından sorguya $ " Jig runları Brejnev'in umurunda değilşarı çağrılarak gözaltı üzerine DİSK Genel Mer- e ER sün deli ke” git çekilip tehdit edildi. Bu bir tarih dersidir. Bu ders saldır- r AAO EA onun zame anlaşmasının boşa çıkarılna alındı. Işıklar'la bir- kezinden Londra asfaltı- SP Kendisine ajanlık yapma. gan önünde boyun eğmenin nelere mal için en kötü durumdu. masıdır. 


likte, Hür Cam-İş Genel Sekreterinin, 10. Bölge Temsilcisinin ve bir 
DİSK avukatının da gözaltına alındığı bildiriliyor. 

DİSK yetkilileri toplantının Sıkıyönetim Komutanlığına sekiz gün önceden haber verildiğini 


na doğru yürüyüşe geçtikleri görüldü. Güvenlik kuvvetleri izinsiz yürüyüş ve gösteri yapan gruba dağılmaları yolunda uyanda bulundu. Uyarıya uymadıkları için 60 kişinin güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındıkları öğrenildi. 


5000 
11.00 TATİL SİNEMASI: Yönetmenliğini Sidney Lumet'in yaptığı ve 


başrollerini James Ma- 


son, Simone Signoret ve Maximilian Schell'in 


bu şahıs mahalleden aynlp doğruca Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu ve katilin Süleyman Böcek olabileceğini söyledi. Yine öğretmenlerin öldürülmesinin hemen ardından Böcek'in evde eşyalarınr. toplayıp valize doldurarak evi terk etmeye hazırlandığı yakınlarınca da izlendi. Emniyete yapılan ihbar üzerine Birinci Şube polisleri Böcek'in çalıştığı Paris pavyonuna baskın yaptılarsa da kendisini ele geçiremediler. Polisler emniyete döndükten sonra Böcek, kendisini ihbar eden şahsa haber salp "gelsin kendisini ikna edeyim. Niye gidip 


miş gibi göstererek, özel ekibi aldatan gizli eller, Böcek'e askeri sevk kağıdı çıkartmıştı. 

Süleyman Böcek'in askere gitmediğini öğrenen polis, katilin şehir içinde gizleneceğini tahmin ederek ilgili yerlerden Böcek'in resmini istedi. Gizli eller, alelacele, saçı kıvırcık olan birinin resmini polislerin eline sıkıştınverdiler. Polisler, bunun üzerine ellerindeki resmi Yüzbaşıoğlu'nun babasına, kardeşine ve bazı çevrelere göstererek Böcek' 
in bir an önce bulunmasına çalıştılar. Katil hakkında araştırma yapan ekip mart sonlarına doğru apar topar Ankara'ya döndü. 


sı için baskı yapıldı. Yüzbaşı Aziz Soyer, Ali Yüzbaşıoğlu'na “Mustafa halkın yolundan ayrıldığı için öldürülmüş olamaz mı? Belki de TİKP çetesi öldürmüş olabilir. Halkın Kurtuluşu ve TİKP çetesi hakkında bilgi getireceksin”" önce, Ali Yüzbaşıoğlu, yüzbaşının kendisine yönelttiği soruları ve tehditi babası kanalıy- la sıkıyönetim komutan yardımcılığına iletti. 
Yüzbaşı Aziz Soyer, öğretmenlerin katili ve MHP'li elebaşılar için araştırma yaparken bana da çeşitli defalar baskı yaptı ve tehdit etti. Soyer, komutanlığa gidip gelirken sıkıyönetim komutanının haberi dışında 


likeye dikkat çeken 


mu haklıydı? Tarih 


d'Estaing'lerin salları dolu kağıtları Carter Viyana'ya kö cu gelmiştir. Onun gören bütün insanlar 


lim dünya barışına 
Dünya neden kaygılı, 


olduğunu gösteriyor. Teslimiyetçi Daladier mi, Chamberlain mi, yoksa direnmeci De Gaulle mi haklıydı? O gün teh- 


Alman Nazilerine karşı savunan Komintern ve onun liderleri Stalin ve Dimitrov 


ve boyun eğmeyenlerin haklı olduğunu defalarca ispatlamıştır. 

Dün Daladier ve De Gaulle'un önündeki soru, bugün Carterlerin , Giscard önündedir. 
misin, yoksa önüne uzatılan içi barış ma- 


barışına hizmet etmesi" dileği, gerçekleri 


tebessümle karşılanıyor. Carter'i Viyana'ya çeken teslimiyet eğilimidir. Bu eği- 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ve barışı silah elde 


a 


mücadele edenlerin 
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Direnecek 


e 


imzalayacak mısın? 
tü bir tercih sonu- 
"SALT-2'nin dünya 


tarafından acı bir 


zarar vermektedir. 
Avrupa neden kay- 


netimi, ABD'yi 


mm m m rm m m m m m mm a m am a n a S a a m) m O m Gm mmm mm m mv aS ae S e m m e m e a Sam m a a S S 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Ecevit... 


(Baştarafı 1. Sayfada) katıldığı bir törenle atıldı Başbakan Bülent Ecevit Fethiye'de düzenlenen açık hava toplantısında IMF'den alınan yardım konusuna değinerek, 


Sovyetler, bu dönemde biraz da Haziran ayında imzalanacak SALT 
2 anlaşmasını düşünerek bir parça 
ihtiyatlı davranıyordu. Sovyet yöyumuşatmak, bir yılık saldırıları sonunda belli bir denge kurmak ve taarruzu daha sonra şiddetlendirmek amacındaydı. 
ABD'de yumuşamacıların etkinliği artmaya başlamıştı, ama Avrupa'da İngiltere ve İtalya seçimleri NATO toplantısı ve diğer politik gelişmeler 


ABD'yi 


İşte 


kampanya. 


Viyana'daki yumuşatarak, 
* zor dururhda bırakarak, kendisine karşı olan güçlerin ittifaklarını parçalayarak, dünya halklarına karşı yeni bir saldırıya hazırlanıyor Ama, ABD'nin tutumu ne olursa olsun dünya halklarının sosyal-emperyalistlere karşı direnişi yükselecektir. 
Afganistan, işte Türkiye'de U-2'lere karşı açılan 


| 
İ 
| 
| 
| 
| 
kabul etmek. Sovyetler, bu tehdidi, l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


masada, Sovyetler 
Avrupa'yı 


işte Kamboçya, 


Demirel... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
rek, hükümeti Amerikancılıkla suçladı. SALT-2 konusuna da değinen Demirel, hükümetin, Türkiye'ye ait bir hükümranlık hakkını iki büyük 


semalarımda uçup uçmayacağı konusunda anlaşın, ben sonra kararımı bildiririm" diyemez" 
dedi. 

Demirel, bu durumun bir savaş sırasında Türki- 


z E öğretmenleri öldürdü di- isleri t > Se Sala 1a TETE paylaştıkları filmde intihar gibi gösterilen bir 5 beni ahbar caa e Aalisin i e Nizamiye'de baskın timi gılı, Sovyetler neden sevinçli? “Sabah akşam bağırıp devlet arasında pazarlı. ye'yi Sovyetler'in ilk hedönmesinden iki gü j f Ni es à an kardı ledi deifi haline getireceğini cinayet olayı konu ediliyor. dedi. ra Yüzbaşıoğlunun kar. oluşturup gözaltına al Revizyonistler bu zirve için şöyle di- çağıranlar, 'ne ödünler ğa çıkardığını söyledi. de sözlerine ekledi 13.00 TELE PAZAR ië ii kati i Ali Yü mas iom Bim ren, rlar “İlerici ve b insanlik, Vi- verdiniz de bu yardımla- SOVYETLER'LE e şözlerine ekledi. 
ii 5 İki öğretmenin kati- deşi Ali, Yüzbaşıoğlu ve lundu. Yüzbaşı öğret- yorlar "İlerici ve barışsever insanlık, Vi ladinEeei İLİŞKİ SORULAR 19.00 LAUREL HARDY: "gülmece li olduğu sanılan Süley- Abuzer adında bir genç ci ii yana'daki Carter-Brejnev doruk toplantı- rı sağladınız! diye so- So ler S Dento Tdh 20.00 ISIRGAN OTU: (8.bölüm) man Böcek, MHP İl Baş- Barns Apartmanı civa. 'menlerin katili hakkında re d "i Rövizyonteri ranlar var. Ödün vererek vyetlerle Türkiye el, a sonra 20.30 HABERLER |o—( anı, Yibo ei ELEM ER Ta ırlarken polis.  Korutanlığa bilgi veren sından onur duyuyor. vizyonistleri değil, güven vererek sağ- ekonomilerinin, Ece- gazetecilerin sorularını : e a ri ilki Me Hv ra ME dl : Ee bir sendikacıya da “her onurlandıran bir anlaşmanın dünya barı- ladik bu yardımları" oVit'in iddiasının tersine cevapladı. Bir gazeteci- 
21.15 YAŞAYAN ATATÜRK: Dizi filmin yeğen za e LİN den Eğik. duyduğunu her yerde an- şma bir yararı olduğunu iddia etmek şeklinde konuştu. birbirlerine hiç benze: nin, "Dünya basınında Uygarlık adlı bölümü yayınlanıyor. Programı, m d T alık AŞ apam ii in nE latma, her şeyi sen mi gaflettir. Amerika'daki teslimiyetçiler Darlık ve sıkıntının, Mediğini söyleyen De- SALT-2'nin Sovyetler N. Ergün, H.Taşkın ve S.Sander hazırladı. YEM ee n ley BA Cain ii dyer Carter'ı böyle bir gaflete sürüklemişler- i dıkları sıkın, Mirel, "Rejimlerimiz Birliği'nin saldırganlığı- 
` olarak çalıştığı belirti önetim görevlilerine ha- pi y! ş geçmişten al an 21.30 SAZ ESERLERİ: Programda Acem Aşir- len Böcek'in, Maraş'ta bez di yakala kılar mak istedi. dir tidan ve dünyadaki bu- Uymaz. Ama herkes ken- m artıracağına ilişkin EE NA DEDE REN “Ali Rıza" çetesinin Ancak gösterilen resmin BİR KAÇ SORU: Amerika'nın Brejnev'e teslim olması nalımdan kaynaklandığı- (di sistemi içinde kalarak (o yorumlar çıktı. Bu konu- 


21.35 MC MİLLAN (Eski bir şarkı) 


22.45 KLASİK MÜZİK: 


Liszt in üç piyano par- 


yasını Youry Boukoff (piyano) seslendiriyor. 


23.10 HABERLER 


09.02 Gençlikle Gelen 
10.00 Kisa Haberler 


21.30 Spor Dergisi 
22.30 Sizin Seçtikleriniz 


mensuplarından olup adam yaralama ve silah yakalatma suçun dan hapiste yatıp çık- 


nin geniş bilgisi olduğu söylenmektedir. Musta- 


ETKO şeflerinden Edip Özbaş'ın yakın arkadaşı ve ETKO'nun bomba uzmanlarından Emir Demir 


Süleyman Böcek'in bir süre önce Manisa'daki askeri birliğine teslim olur- 


değil, tam tersine direnmesi, gerekmektedir. Sovyetler bugün hücumdadır ve önündeki her türü engeli yıkarak dün- 


Amerika direnmeye karar verirse dün- 


UM 


nı öne süren Ecevit, sıkıntılardan dolayı umutsuzluğa kapılmamak gerektiğine değinerek, o özel 


Sıcaklar artınca... 


işbirliğinin geliştirilebileceğinin en iyi örneğini biz verdik" dedi. 


nusunda ona yardımcı 


da ne düşünüyorsunuz? 

biçimindeki sorusunu 

şöyle cevaplandırdı: 
"SALT-2 tabii ki iki 


a r ken yakalandığı söylen- yanın tek hakimi olmak istiyor. O sava- ek iş KIBRIS VE devin arasındaki bir metığı bilinmektedir. Ha- eâait İİ ei mektedir. Yakalandıysa şın esas kaynağıdır ve gerileyen Ameri- değenabdirip mile Je YUNANİSTAN'LA seledir. İki fil döğüşür, piste yattığı sıralarda Yakalanın »da i PEA o niye kamuoyuna açık- ka'nın elindeki bütün sömürü alanlarını ele Emine Aa İLİŞKİLER çayır ezilir. Biz çayır ol- 
36 yıllık bir mahkum OE e o ER Eş &  lanmıyor? Öğretmenlerin geçirmek için saldırıya geçmiştir. İlk he- apım gücümüzü göste- Hükümetin (Kıbrıs'ta mayı istemeyiz. 
tarafından korunan Bö- şıldı. çiş in Ri ınlığı: o katilinin ortaya çıkarıl- defi Avrupa'dır. ve bu yüzden Avrupa bu Yeceğini bu yolla döviz birçok taviz vererek "Dostluk tamam, ama cek, ETKO mensubu nin özel polis ekibi ikinci maması ve Hasan Balcı l dan k d ktad Yeni id deceğimizi sö ledi. Amerika'ya boyun eğ- Türkiye'nin bir maceraya Mustafa Tecirli'nin ve kezde böyle aldatılıyor- nın kurtarılması için e ei a Aen aym ilahı la £ E e 4 ema Ri diğini öne süren Demi - o sürüklenmesine karşıyız. 
Ali Haydar Yangının du. 2 Türkiye İşçi Köylü Par- Çarlar bir yandan “barış ve silahsızlan- Mez dövizlerle kısı sü. Tel hükümeti Amerikan OO ne kadar dostsa biz de TRTI çok yakın arkadaşıdır. ETKO'nunŞubat-Mart | tisi'nin İl Başkanı ve ma” bayrağını sallıyor, bir yandan da EE İLE büyük CMkla suçladı. o kadar dostuz. Burası Yüzbaşıoğlu'nun tarifi- 1978 de giriştiği eylem- benim aleyhimder özel direnmek isteyenleri yıldırmaya çalışıyor. N E i ML oan Hükümetin - Yunanis- Enverland değildir. Onun 05.00 Açılış, Program ve 17.00 Kısa Haberler ne uyduğu belirtilen Bö. le” üzerine yakalanan (çaba sarfederek tertip ha- Amerika, ya direnecek ve dünya barı- N ee e klinde ko- tan'a karşı izlediği poli- için maceraya her gördü- 
65:08 Türküler Şarkılar ie Karla Denai cek'in katil olduğu hak- Emir Demir'in üç günlük zırlayan Yüzbaşı Aziz şına hizmet edecek, ya da teslimiyetçi bir N er değe e tikayı da eleştiren De- gümüz yerde karşı, çıka- 
06.02 Günaydın 2035 Türküler Geçldi kında Mustafa Tecirli Sorgusu sırasında ağzın. Soyer için, ne gibi işlem çizgi tutturarak Brejnev'e cesaret verecek- N mirel, Yunanistanın nz." 
07.30 HABERLER 21.02 Dinleyici İstekleri ve Mehmet Leblebici dan bir şey alınamamış; (yapılmıştır? tir. N Ortak Pazar'a girmesi ko- 


12.00 Kısa Haberler 
12.02 Radyo Tiyatrosu 
13.00 HABERLER 
13.20 Hafif Müzik 
15.15 Şarkılar 

15 45 Türküler 


11.00 Ünlü Yorumcular 


23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 
00.02 Sevilen Eserler 
00.55 Günün Haberlerin- 

den Özetler 
01.05 Gece Yarısı 


19.45 Saz Eserleri 


ta Tecirli, G.Antep Eğitim Enstitüsü öğrencisi olup Kahramanmaraş olaylarından sonra ortalarda kaybolan sinema- nın bombalanması ola- 


günkü duruşmada Musta- 


İLAN 
ŞAKULİ BORU FABRİKASI TEÇHİZAT VE YEDEKLERİ SATILACAKTIR TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


c) Ankara'da Kavaklıdere-Büklüm Sokak No: 


dır. Amerika henüz 


ca, Tayvan'a askeri 


UM 


ya halklarına karşı tutumunu da değiştirme zorundadır. Sovyetler'le mücadele etmek isteyen demokratlaşmak zorunda- 


tır. Kore'de yüzbinlerce askerini tuttuk- 


7777 


tercihini yapmamış- 


77 


yardıma devam et- 


(Baştarafı 1. sayfada) 
gaz oluşuyor ve ou zehirli ve patlayıcı gaz yakından geçmekte olan kanalizasyona kadar sızıyordu. Bu sızma sonucu 


olunduğunu öne sürdü. 
SALT-2 

Basın toplantısında U- 

2 uçaklarının uçup uçmamasına karar vermenin Türkiye'nin bir hükümranlık hakkı olduğu- 


ya da şu şartlara razıyım 


SALT-2... 


© — (Baştarafı ı. sayfada) ma saygı göstermeleri kararı alındığı bildirildi. 
Akşam üzeri yapılan otiarumda ise silahsızlannıa 


rüşmelerde o uluslararası 


TRT2 yının sanığı olarak aran- i ; 3 r i i çevredeki evlere kadar F z A rep 

stekliler bu işe ait ve M tikçe, İsrail saldırganlarını destekled . nu belirten emirel, konusunun görüşüldü'ğü 07.00 Açılış ve Program 17.00 Türkçe Haberler makiadnz örneğini 3 $ Š eni ğe IS Sovyetler'in önünde boyun eğme- niaan ai amp “Türkiye, böyl9 bir mü- belirtildi, Sabahki ottu- 
07.02 Güne Başlarken 17.03 İngilizce Haberler MEHMET FUAT a) Karabük'te Satış Müdürlüğü Özel Sipariş- ye mahkum olacaktır. ol açıyordu. Bu patla- "acaat karşısında düşü- rumdan sonra bir açık- 
08.00 Sabah Konseri 18.00 Dünya Radyoların- ŞEREMENT'İN ler Kısım Amirliğinden, , Carter'in önündeki yol, ya Cham- Nİ ikisi çocuk ol- Pür, taşınır, milli yarar. lama yapan Carter, he ye- 
09.00 ll dan Müzik Festiyal- SAVCILIK İFADESİ b) İstanbul'da Sirkeci-Yalıköşkü Cad. Yalı- N berain yada De Gaulle ölnükür Din: mak üzere üç kişi ölmüş, Jan! hesaplar, Ameri- canlı ve iyi bir görüşme 10.00 Bir Yıldız Kaydı 19.00 Caz müziği Geçen hafta cuma köşkü Han Kat: 4-5'deki Mümestilliğimizden, N ya halklarının menfaatine olan tutum birçok kişi de yaralan. Ka'ya evet der, hayır der, (yaptıklarını söyledi. Gö- 


777 


777 LAA 


' i i ti. 7 r 
1130 Müzik Mağazin 20.00 Barok Müzik en (4 Yüzpaoğlu ve Hae 27'deki Mümessilliğimizden, Sovyetler'e karşı direnmektir. me ile ilgili olarak Me apeh, an e da ele alırıdığı 
12.33 İngilizce Haberler 2130 Dü kı Söy- Çolak'ın katillerinin be- d) Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Balıke- N mahalle halkı . ve Mah- ™zda uçakların nim irtildi. 
12.36 Piyana Soloları a FLSW lirlenip yakalanmamış ol- sir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzu- A mut Şevketpaşa Mahal- 
1300 Pem aenga > İngilizce Haberler masından bu davanın rum, Eskişehir, Gaziantep, İskenderun, İzmit ps s lesi Muhtarı Bektaş Bek- 
14.30 Pazardan Pazara ` 23.00 Ses Ustaları ih dosyası soruşturmaya (Derince) İstanbul (Aksaray ve Merdivenköy), Adana Sıkıyönetim... taş birçok yere başvur- 


15.30 Sizlerle 45 Dakika 16.15 Pazar Konseri 


TRT3 


24.00 Saman Yolu 
01.00 Program ve Kapanış 


devam edilmek üzere ayrıldı. Bu konuda, polis Mehmet Fuat Şere- 


İzmir, Kayseri, Kars, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon Demir Satış ve Dağıtım Deposu Şefliğimizden bedelsiz olarak 


(Baştarafı 1. Sayfada) konulu yazı dizimizi du- 


dilekçe ile komutanlık yetki ve sorumluluk bölgesinde asılmasına müsa- 


duğu hâlde herhangi bir önlem alınmadı. Sıcakların artması ve buna bağlı 


ment'in 1 Şubat 1979 alabilirler. yuran ticari afişinin ken- r olarak çöplükte tekrar Akrabalarımızı ve tüm dostlarımızı 08.00 Açılış Ve Program 17.00 Türküler gmi aae aye Er ie e ni k mukavele Srem lie E Sık e a yangınların o başlaması 19 Haziran Salı günü 

k X ifadesi şöyle: ze uygun olar: azırlayacakları kapalı tekli ali y, üzerine mahalle halkı ve Beyoğlu Evlendirme Dairesindeki CSa Sürküler Gegidi ma e ne Saran "Ben öğretmen Mus- mektuplarını, muvakkat tem.inatlarıyla birlikte yönetir: Komutanlığının Belgelerle ve Olaylarla yogu indeki 


10.00 Çocuğun Dünyası 

11.30 Hafif Müzik 

12.15 Klasik Koro ve Saz Eserleri 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

13.30 Şarkılar 

14.00 Gülmece Dünyası 

14.20 Türküler Geçidi 

14.40 Şarkılar 


18.30 Yurttan Sesler 

19.00 HABERLER 

19.30 Haftanın Olayı 

20.30 Açık Oturum 

22.00 Solistlerden Seçmeler 

22.30 Türküler 

23.00 Caz Dünyasından 

23.30 HABERLER 

23.55 Program ve Kapanış 


Sahib BAY AŞ Basin Yavin A Şardan 


tafa Yüzbaşıoğlu ile Hacı Çolak'ın öldürülme işini cumartesi günü grup ha- 


KAYIP— Hacettepe Üniversitesinden aldığım kim liğimi kaybettim. Hüküm 


ür 
Alaaddin KILBAŞ 


süzd 


Adres Ninuosmaniye Cad. 33 


en geç 16.7.1979 Pazartesi günü saat 12.30'a kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Faberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi etmeleri ge- 


rekmektedir. 


Genel Müdürlüğümüz (Artırma, Eksiltme ve ihale kanununa tabi olmayıp satışı yapıp yapmamakta, veya dilediğine yapmakta serbesttir. 


BUROLAR 


Basın: 16791—585 


konuya ilişkin dilekçeye verdiği cevapta şöyle deniyor: 

"Aydınlık gazetesinde 
18 Haziran 1979 tarihinde başlayacak olan Belgelerle ve Olaylarla Doğuda 15 Grup adlı dizi- yi tanıtmak amacıyla hazırlandığı ibelirtilerek ilgili 


YURTDIŞI BÜROLARI 


Doğuda: 15 Grup adlı ticari afişlerin, içinde bulunulan duyarlı ortamda bazı sürtüşme ve kışkırtmalara sebep olabileceği nedeniyle Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, İl hudutları içinde asılması yasaklar. 
mıştır. 


muhtar bugün bir toplantı yapacaklar. Çöplükten çıkan gaza alınacak önlemlerin tartışılacağı toplantı bugün saat 13.00'te Anadolu Kahvehanesin- de yapılacak. Muhtarın girişimi ile yapılacak toplantının ilgiyle izlenmesi bekleniyor 


ABONE ÜCRETLERİ 


nikah törenimize davet ediyoruz. 


Yaprak Zihnioğlu 
Osman Gürhan Ertür 


İLAN TARİFESİ 


e 


ANKARA; Meşrutiyet Cad, 32'8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR: Özgüler İşhanı, 452. Suk. 253, Konak 
Tel: 13 1090 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad, 113. Sok Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 
Tel: 103 42 
TRABZON: Cumhuriyet Mah, Kasım Sok. 27'10 Tel: 3900 


Cayalağlu - İstanbul 

| 265244 

İdare Tav 265437 

Dersi Ayılınlık Ober Tesisleri Bashi İsi GÜNTÜR 
Dağıtım GAMMED A 


LLRİLİLSEVER 
Müdüre MEHMET ATABIRK 
Make en Saral Medar 
S DUGAN BE YUROZDI N v Mahun o t KHAN TRIR 


ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


Yaurtittşı 
3 aylık 675 TL 
f ahik 1350 TL 


Evlik 27 


FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguiere, 
JM 60 | 75017 Paris 


İSVEÇ 
Gürgün, 
Duvgrand S/A, 


Yurtiçi 

3 aylik 450 TL 

6 aylık 900 TL 

1 yallik 1800 TL 
Not Bu ücrete uçak postası iere 


HOLLANDA 


Bildstr. 53, 
Tir. 17236 Utrecht Sundbyberg, Tel 

Tel: 08/296 628 | 31 47 61 


Aydınlık 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 64 72 120 


İSVİÇRE 

Ch, des Cotes | 
1020 Renens 
Tel: 

342i 72 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Yazik 
Malwr va 


Geñei Yönetmen 


ORA! ÇALIŞLAR Tel: 


0611 437 595 


22340-448 


Min 


m 


Bir resım atölyesinden içeri süzülüyoruz. Kalın boya kokusu çarpıyor hemen. Atölye karışık, atölye altüst gibi. Üstü lacivert giysili bir kadın model dolaşıyor, gözleri aşağıya kayık. Talebeler hazırlık içinde, kutulara sular konuyor, boyalar çıkarılıyor, pencerelerden gelen ışık ayarlanıyor. Arada bana soğuk ilgisiz bakışlar fırlatılıyor. 'Bu da kim?", "Nere- den geldi?", "Burada ne işi var?" gibi. Aldırmıyorum. Ancak onları rahatsız ettiğimi de sanmıyorum. Bana karşı davranışları özel bir durum değil. İnsana kapalı genç insanlar bunlar, insanı iten insanı istemeyen. 

Biraz sonra fırçalar, karakalemler tuvalin üstünde kaymaya başlıyor. 
Bir setin üstünde çıplak bir model poz etmiş duruyor. Resim atölyesinde tam bir sessizlik var. Fırçaların hışır hışır sesleri. Kara kalemlerin gidiş gelişleri. Arada kalemin takılıp kalması ve düşünen bir yüz, sonra yeniden karakalemin işleyişi. 

"Kollarım uyuştu diyor" çıplak model. 

Talebeler yanıtlamıyor. Bir çeşit anatomi çalışması bu. İnsan bedeni bilgisi bu. Eski Yunandan beri gelen gelenek bu. Model kıpırtısız. oturuyor. Gözlerini bile oynatamıyor. Kurallar böyle. Bedeni tutulana kadar oturup poz vermek zorunda. Oturduğu setin arkasında gürül gürül soba yanıyor. Sobanın sıcaklığı, modelin setin üstünde oturuşunu biraz destekler gibi Modelin yorgun ve bıkkın yüzü, bir süre sonra tuvaller de karakalemlerin arasından, renkli boyalarn arasından, belirmeye başlıyor. 
Canlı, yorgun insan bedenituvallerde başka başka yorumlarla, başka başka çizgilerle ortaya çıkıyor. 

“Kollarım uyuştu" diyor yine model "ineceğim". Talebelerden biri yeşil boya kabına fırçasını daldırıp tuvalin üst tarafını hızlı hızlı boyuyor sonra geri çekilip çizdikleriyle model arasında uyumun olup olmadığını gözlüyor. Bir süre düşünüyor. "Bir uyumsuzluk mu var ne?" 


BU MESLEK BİR FELÇ 


Derken ara veriliyor. Model can 


kazanmış gibi yerinden inip hemen lacivert giysisini giyiniyor. Hemen ya nına gidiyorum. Konuşma isteklisi değil. Bir sorum üstüne: 

“Bu meslek bir felçtir diyor. Biz modeller yarı felç sayılırız." Ve susuyor. Başının yarısını yüksek tuvaller- den birinin arkasına gizlemiş, yüzünün yarısını görerek konuşuyorum. 
Karşımda yanlızca bir yüzün yarısı, bir tek göz ve yarım gözüken bir ağız var. Hoşnut değil işinden. İnsanlar- dan kaçması bunu gösleriyor. Gizleniyor kaçıyor. Bana hiç güven duymuyor gibi. Kendi kendine söyleniyor "istemem" diyor "kimse bilsin istemem" diyor "burada çalıştığımı!" 
Nerdeyse yüzünü elleri ile kapayacak. 

Yeniden çalışma başlıyor. Model yeniden setin üstünde poz alıyor. Demin ki biçime bürünüyor. Talebeler kaldıkları yerden sürdürüyorlar çalışmayı. Fırçalar karakalemler işliyor. 
Su dolu kaplara dalıp dalıp çıkıyor. 
Paletlerde renkler karışıyor. Atölyede renk düğünü var, renk cümbüşü var. Karakalemin linde desenler beliriyor . tuvallerde. Sobaya talaşlar, odunlar atılıyor. Soba yeniden sıcaklık vermeye başlıyor. 


ÜSTÜ ÇİÇEKTEN 
KÖPÜKLENMİŞ BİR 
BAHAR DALI 


Heykel bölümü koridorlarında bir soğukluk sarıyor insanı. Buz gibi bir rüzgar çarpıyor. İki yanda heykeller 


konuşmadan, cansız gözleri tek nok- 


tada bizi izliyor. Heykel atölyesi donuk, soğuk. Resmin insanı saran sıcaklığı yok burada. Çamurdan heykeller, alçı büstler, ¿atik Yunan'dan insan bedenleri, beyaz saydam naylonlara sarılmış, başı gözü kapanmış çamur heykeller. Talebelerden birine bir sorum üzerine, 


“Heykel yapımına, önce çamurla başlanır. Önümüzde oturan modelin tümü ya da detayları çalışılır. Çamur heykel bitince üstüne alçı dökülerek negatifi alınır. Sonra tekrar negatiften pozitife geçilir. Bu geçişte istenilen malzeme kullanılır. Tahta ya da 


Atölyede heykel çalışması 


Havva ile Adem'den bu yana... 
e e e iğ» 


HEYKELLEŞEN, ÇiZGİLEŞEN 


—ğ 


İNSANLAR 


@ Akademinin eli ayağı bu modeller nice ressamları nice heykeltraşlar yetiştirmisler, yine de sosyal rolleri belli bile değil. 

Anatomi bilgısi olmuşlar, bedenleri modellik etmiş tüm ressamlara... 
Bir çeşit ölümsüzlük bu 


mermer dışında. Özele indirgendiğinde polyesterde kullanılabilir." 

Gözüm, ortadaki sandalyede oturan modelde. Büst çalışıldığıiçin giyinik poz ediyor. Dertli bir duruşu var. Hepsi gibi oda yorgun, konuşmaya başlıyor. 

“Önce hoşlandığım için başladım diyor model Doğan. Günde dört saat çalışıyorum. Dört saatin yorgunluğu sekiz saatin yorgunluğundan çok daha fazla. Bildiğiniz gibi değil. Yalnızca gördüğünüz gibi oturarak değil çoğunlukla ayakta durarak çalışıyoruz. Her yanımız tutuluyor. Bu dört saatin yorgunluğu kolay kolay geçmiyor. Ertesi gün yeni bir dört saat. 
Yorgunluk yorgunluk üstüne." Saçları, sakalları birbirine karışmış konuşuyor. 

' Aşağı yukarı bir hoca kadar eğitime katkımız var” diyor. "Bir hoca gelmezse. talebe çalışabilir.bir şeyler yapabilir. Ama bir model gelmezse talebelerin hiç biri çalışamaz. Hayatları, çalışmaları, gelişmeleri bize bağlı. Elimize ayda üçbin üçyüz lira geçiyor. Geçinebilirsen geçin bu hayat pahalılığında. Akademi idaresi ile sürekli çelişkimiz var sosyal haklarımız konusunda. Yaz boyunca para almayız. Hep başka işler arar dururuz geçinebilmek için. İş yerinde kaza diye bir-şey kabul edilmez." 


"Direniş diyorum" 

"Üç sene üst üste direniş yaptık. 
Haklarımızı istedik. Vermediler. Daha fazla para, yazları aylık istedik vermediler. Hastamız olduğu zaman izin alamayız. Çocuklarımızı hastanelerde muayene ettiremeyiz. Çok mağdur durumdayız. Bu mesleğide bırakıp gidemiyoruz. Başlamışız bir kere. 
Dönüşü yok. Bu yaştan sonra meslek mi değiştireceğiz. Yedi senedir modellik yapıyoruz. Yazları başka işler bulmak zorundayız. Hiç bir statümüz yok. Ne memur ne işçi. Ama biz emekçiyiz. Beden emekçileriyiz. 
Sigortamız da yok." 


Uzun yüksek penceleri var heykel atölyesinin. Işık nazlı nazlı sızıyor içeriye. Mor çiçekli bir bahar dalı u- 


Hiç bir sosyal güvencemiz yok. 
Direnişe geçtik. Elimize birşey gecmedi. 
Biz akademili modeller olarak hepimiz kadrosuz çalışıyoruz. Yirmi senedir akademi beni kaçak isci olarak çalıştırdı, avnı zamanda vergi kesti. Otuzbeş senedir 

çalıştığım halde hâlâ emekli olamıyor 


zanmış heykel atölyesine çamurdan yapılmış doğanların üstüne. Doğan hergün burada heykelleşiyor taşlaşıyor. Ve umut verir gibi bir bahar dalı mor çiçekli duruşuyla uzanıyor hey- 


kellerin Doğanların üstüne. İlerde köşede küçük minimini bir heykelle uğraşıyor talebenin biri. Belki küçük bir Doğan bu. Elindeki keski ile yontuyor heykeli yeni yeni. şekiller veriyor. Doğan farkında ölümsüzleştiğinin. Adı olmayan bir ölümsüzleşme bu. Daha sonraki kuşaklar Doğan'ı tanımayacak bile. Ama heykellerini hep görecek bu atölyede. 

Bahar dalı uzanmış atölyeye üstü 


mor çiçekli, Umut, yaşamdolu. Son- 


ki dalın . üstü köpüklenmiş çiçekden. 
Heykel atölyesini, heykelleri ve Doğan'ı bırakıp dışarı çıkıyoruz. 

Yine bir resim atölyesi ve karşımda siyah beyaz ırkın karışımı akademi modeli Sacide. Biraz kuşkulu fakat sevecen bakışlı, "Ben de sizi tanımak istiyorum diyor. Biraz konuştukdan sonra "Bizim kolay diye bir şeyimiz yoktur diyor. Kolay iş değil herkesin önünde çıplak oturmak poz etmek diyor. Hertürlü nedenlerle modellik yaparken utanırım diyerek kıvırcık saçlı başını yere eğip, gözlerini yere düşürüyor. Çok vergi verdiğinden sözediyor. ' Devlet işimize adeta ortak." Kaç tane çocuğun hayatını kurtarıyoruz burada modellik ederek. Benim bedenimin hizmeti çok. Ben emekçiyim hemde çok ağır emekçiyim. Ben modellik yapmasam bu talebeler nasıl çalışır, neyi çizerler. Hangi insanı resmedecekler. 


“Talebeleri seviyor musunuz" sorusunu şöyle yanıtlıyor heyecanla. 

"Çok severim hiç ayıwrdetmem. 
Evlatlarım onlar. Artık bir parçam oldular. Bunları söylerken bana fırçalann toplamaya çalışan bir talebeyi gösteriyor. 

“İşte diyor bunca yıllık talebe beni bir kez olsun kırmadı. Bir kötü söz söylemedi. Beni hep hoş tuttu. İşte önemli olan bu, beni hoş tutmaları. 
Bir keresinde çalışma setinde işte burada bir buket çiçek buldum. Dünyalar benim oldu. Birisi koymuş beni düşünen biri. Beni seven ve kırmak istemeyen biri. 


BIR RÜZGAR, KİMBİLİR... 

Bu mesleği neden seçtiniz? diyorum Sacide modele. Fazla soru sormamdan hoşlanmıyor gibi daha çok kendisi konuşmayı seviyor. 

—Bir rüzgar diyor -kimbilir estiği zaman nereye gideceğimizi bilebilir misiniz. Hayat rüzgarına kızgın biraz Sacide. Kuvvetli ve sert hayat rüzgarının onu buralara sürüklemesine içerlemiş anlaşılan. 

“Aslında bir milyonerin kız kardeşiyim. Ama görüşmüyoruz ben aramıyorum. Ben sormuyorum. 

“Aldığınız bu üçbin üçyüz lira ile geçinebiliyor musunuz? 

"Nerde diyor bir el hareketi ile. 
Kanaat edeceksin ne yapalım. Bir yandanda terzilik yapanm. Herşey dikerim, Elimden her türlü dikiş gelir. Ö- 


eDirenişte bizi gazeteciler herkese 


sergilediler. 


zel sanat mezunuyum. 

Akademinin eli ayağı bu modeller. 
Nice ressamlar nice heykeltraşlar yetiştirmişler, yine de sosyal rolleri belli değil. Anatomi bilgisi olmuşlar, bedenleri modellik etmiş tüm ressam- 


lara. Bir çeşit ölümsüzlük bu. 

Model Sacide konuşmayı sürdürüyor. 

“Benim en büyük tesellim ne biliyor musunuz. Üzgün olduğum zaman talabelerin, evlatlarımın boynuma sarılıp beni teselli etmeleri. Hoşlamala- n. 

Aynlmak üzere ayağa kalkıyoruz. 
Dışarda bahçede diğer modellerle buluşacağız, konuşacağız. Yedi senelik model Sacide elimi sıkarken bana şair olduğunu söylüyor. Şiirlerden birini bana vollayacakmış. 

Akademi bahçesi talebelerle dolu. 
Ağaçlar serin bahar rüzgar elinde bir oraya bir buraya salınıp duruyorlar. 
Bir ağacın altında bir kaç modelle birlikte (o konuşuyoruz. Yanımda erkek model Yaşar Öz oturuyor. 
Dertli bir yüzü var. Kışları aşağıya: inik. Yaşar'ın yaşam öyküsü, akademide modelliğe başlaması bir an meselesi olmuş. Otuzbeş sene evvel akademi yanında ki parkta dolaşırken yanına talebeler yaklaşmış "Bir iş var para da kazanacaksın gelir misin" demişler. Peki demiş Yaşar. 
Geliş o geliş. Otuzbeş senedir akademide model. "Önce bir sene giyinik modellik yaptım sonra kurallara alıştım" diyor Yaşar, İlk modelliği ünlü Bedri Rahmi Atölyesinde başlamış. 
Yanına bir horoz koymuşlar "böyle kıpırdamadan dur" demişler. Otuzbeş sene Yaşar kıpırdamadan durmuş. Bedri Rahmi'nin atölyede çalışırken "Gidin dışardan birini getirin demesi" Yaşar'ın hayatının başlangıcı olmuş. Bir çeşit canlı malzeme gibi getirilmiş Yaşar dışandan usta ressamların atölyelerine. Bir çeşit kullanılmış Yaşar usta ressamların atölyelerinde. Onu parklardan alıp getiren talebeler şimdi kimbilir nerelerde. 
Yaşar'ı anımsıyorlar mı, usta ressamlar anımsadımı hiç Yaşar'ı. Sanmıyorum. Ama Yaşar hâlâ akademi atölyelerinde. Ölene kadarda modellik yapacak. 

"Hiç bir sosyal güvencemiz yok. 
Yirmi sene akademi beni kaçak işçi olarak çalıştırdı aynı zamanda ben- den vergiyi kesti. Otuzbeş senedir çalıştığım halde hâlâ emekli olamıyorum. On sene daha sosyal sigortalara para ödemem gerekiyor. Beş çocuğum var. Yazlar iş bulamıyorum. Eğitime katkımıza gelince bir profesörün katkısından daha çok sa: yılır. Bir maden ocağında çalışan bizim kadar yorulmaz. Saatlerce, bedenimiz tutulana kadar hareketsiz kalıyoruz. Başımız kolumuz bacak- 


larımız tutuluvor. Aldığımız ücretle yarım karın bile doyurulmaz. Konuş- 


masının burasında Model Yaşar'ı dinleyen diğer modeller konuşmaya başuyor hepbirlikte. Birden ortalık hareketleniyor. 

—Kamımızı doyuramıyoruz. 

iç bir sosyal güvencemiz yok. 

—Borçla geçim daha ne kadar sü- 


kötü biçimde duyurdular, Çıplak resimlerimizi çektiler. 
Yalnızca çıplak modellik ettiğimizi 


İsteklerimizden dileklerimizden, sosyal yaşamımızdan söz etmediler 


recek. 

—Çocuklarımızın kamı aç. 

iç bir statüden değiliz 

—Ne memur ne de ışçiyiz. 

—ödünç para ile bile geçinemiyoruz. 
—Okul idaresi ilgili bile değil. 
İşi bırakırsak akademi durur. 
—Bizde hoca sayılırız. 


BU ÜLKEDE YALNIZCA 
SEKİZ KİŞİYİZ 


"Türkiye'de sekiz kişiyiz diyor Yaşar konuşmasını sürdürerek. Tam sekiz kişiyiz. Dokuzuncu modeli bulamazsınız. Resim ve heykel volümünün eğitimi tamamiyle modellere bağlı. Biz işi bıraktığımız an akademi durur. Oysa biz işi, çaışmayı durdurmak istemiyoruz. Biz sanata hizmet ediyoruz. Akademi yöneticileri bunları bildikleri halde bizim sorunlarımıza hiç bir çözüm getirmek istemiyorlar." 

Dertli, model Yaşar çok dertli. 
İçini bana döküyor. Konuştukça konuşuyor sonra Sessizce susuyor. Uzaktan biri yaklaşmakta. Yanımda ki modeller el kol hareketiyle Sabriye Sabriye diye bağırıyorlar. Sabriye yaklaşıyor bir deri bir kemik bir kadın. Yanakları içeri çökmüş gözleri çukura kaçmış. 

"Gel Sabriye gel de sen de konuş" diyorlar. 

Usulca yanıma oturuyor. Bana bakmaya başlıyor. '"71'den bu yana" diye söze başlıyor. Tam sekiz sene oldu buraya geleli. Bir sene giyinik modellik yaptım. Sonra çıplak modellik yapmazsan para vermeyiz dediler. Çalışırken bütün toz üstümüze yağıyor. Bazen bedenimin hareketsiz kalmaktanı katılıp kaldığını hatırlarım. Onur kırıcı bir meslek bu toplumun en taşağı! yerindeyiz." 

"Emekçisiniz diyorum. 

' Hemde nasıl” diyor. Ve konuşmayı sürdürüyor "Çalışma bitince çok utanıyorum talebelerin yüzlerine bile bakamıyorum. Onurum çok kırılıyor. Ürkek oldum bu meslek yüzünden, korkak oldum. Biz bedava denecek kadar ucuz modellik yapıyoruz. 
Oysa heykelimiz daha çok para ediyor. Bak geçenlerde bir heykel satıldı. Tam onbeş bin lira. Yirmibine kadar satıyorlar. Oysa biz saat başı yetmişbeş lira alırız. Ne kadar zayıfım görüyorsun değil mi? Beslenemiyoruz.” 

Konuşmasını kesip ellerini üstünde ki siyah cekete götürüyor. 

"Şu gördüğün lastikotin ceket onbeşsenelik. Onbeş senedir bunu giyiniyorum" diyor. Ve başını yere eğiyor. 


İSTERSEN BÜTÜN YAZ 
DİŞLERİNİ GÜNEŞE GÖSTER 


Bu kez akademinin genç modellerinden biri ile konuşuyorum. Canlı hareketli bir model Deniz. El kol hareketleri yaparak konuşuyor. Gözleri berrak, bakışları duru. Deniz gözlü bir model Deniz. "Onaltı sene evvel girdim buraya diyor. İlk çalıştığım atölye heykel atölyesi oldu diye 


Deniz Anlatıyor 


GÜLSELİ İNAL 


de ekliyor. Uzaklara bakarak çoşku la konuşuyor. Beni bulduğuna mut Benimle konuşmaktan esenlik duy yor. Uzaktan mimar bir akrabasın “sen ancak akademi atmosferi içi de çalışacak birisin" demesi Deniz'i modellik yaşamının başlangıç nokt sı oluyor. İlk poza gittiği gün ise tal belerin, hocaların kendisini destekli mesi bu mesleğe bu güne değin sürdi mesine neden oluyor. 

"Ayda üç bin üç yüz lira alırı Yazları boşuz. istersen dişlerini bütü yaz, istersen bedenini bütün yaz gi neşe göster dur eline hiç bir şey ge: mez. Yazları kim bizi çizecek kim re medecek. Deniz yaz aylarına küsmü biraz. Çünkü yaz gelince ortada kal yor.Kış aylarına daha yakın, dah çok seviyor. Kışın emeğinin az da o sa karşılığı var. Yine sürdürüyor kc nuşmayı ağzında ince bir gülümse meyle. "Direnişe geçtik. Elimize hi bir şey geçmedi. Biz akademili mc deller olarak hepimiz kadrosuz çal şıyoruz. Direnişte bizi gazetecile herkese kötü biçimde duyurdula Çıplak resimlerimizi çektiler. Yanlız ca çıplak modellik ettiğimizi sergile diler. İsteklerimizden, dileklerimi den, sosyal yaşamımızdan söz etme diler. Ben her gün gelip dokuz da iş başlarım. Saat bire kadar poz ede rim. Modellik kolay bir meslek deği Poz vermek kadar talebelerin de ps kolojilerini bilmek gerekir. Eğer bi model talebeyle uyum içindeyse, arz larında anlaşmazlık yoksa o talebele rin iyi çalışmasını sağlayabilir. Orta ya iyi resimlerin çıkması modelleri, elindedir. 

“Yani onların psikolojilerini bil mek gerek" 

"Evet diyor Deniz. Psikoloji so! 
derecede önemli, karşılıklı anlaşmi olmazsa iyi heykeller, iyi resimler ya pılamaz" 

Deniz konuşurken sanki havay: bir avuç papatya savruluyor. Beyaz ı şıltılı yaprakları sarı ortalarındar havaya dağılıyor. Sevinçten kurul muş kelebek yuvalarındân kelebekle rin uçuşlarını andırıyor papatyalar 

Denizin en çok kızdığı şey de.Atö ye hocalarının yaşlı modeller içir "Artık gerekli değil deforme oldular bozuldular, yaşlandılar' demeleri "Suyunu sık posasını at demektir bu diyor. Baybayağı suyumuzu çıkarır bizden yararlanıyorlar. Hakkımız istemeye gelince idare ile aramıza bii takım adamlar gelir girer. İdareye, mi düre çıkamayız hep engelleniriz Diyelim ki bir şey isteyeceğiz. Basit bir şey. Hemen araya birileri girip i dare ile bağlantımızı keserler. Biz de görüşemeyiz." 

işte böyle deyip iç geçiriyor ve konuşmayı sürdürüyor Deniz, "Çalı şirken içeriye hiç kimsenin girmesin! 
istemeyiz. Çaycının bile içeriye gir mesi yasaktır. Eğer girerse bu bize huzursuzluk verir. Çalışmayı aksatır' diye çalışma durumunu anlatıyor De. 
niz." Geçenlerde yapılan bir portre yarışmasında benim portremi çizen Ahmet Andiçen yarışmada birinci. 
liği kazandı. Yarışma sonunda bana bir buket çiçek hediye etti. İşte bu mesleğin hoş taraflarıda bunlar. Böyle şeyler olmasa çekilmez bile bu meslek. Zor iş çok : or iş " diyor De. 
niz yeşil büyük gözlerini açarak. 

Kentin orta yerinde bir adada ya: payalnız yaşayan sekiz kişi gibiler bu akademili modeller. Oysa nice ressam lar nice heykeltraşlar onlardan yarar. 
lanmış yontuda çizgide kullanmış. 
Heykelleşmiş desenlenmiş bu insanlar karın tokluğuna, yaşam uğruna. 
Yaşam rüzgarı sürüklemiş onları buraya. Yapayalnız sekiz kişi, bırakılmış sekiz kişi. 

Sacideler, Doğanlar, Denizler, Yaşarlar çizgileşin, desenleşin durmadan, ölümsüzleşin durmadan, İstekleriniz de ölümsüzleşecek bir gün. Ve şu altında oturup konuştuğumuz yaşlı ağaçta tanık olacak bütün bunlara, şimdi bizi dinlediği gibi görecek olanı biteni. Gövdesi daha kalınlaşacak, dalları daha da serpilecek. Bahar rüzgarı özgürlüğün tadına varacak hışırtılı yaprakları arasında. Her mevsim, belki bilinmeyen mevsimlerde de hep baharda açmış gibi duracak bu koca ağaç yaşadıkları ve gördükleriy- le, tanık olduğu şimdik' konuşmamızla. 


